i 


Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 


ttt 


Aydı 


BÜTÜN ÜLKELERİN 


Ordu desteğini çekince Bahtiyar istifa 


©Piyasanın 


İZMİR (ÖZEL) 
açılışına 


Rekoltenin geçm lara oranla epeyce 


CHP'li olduğu 1979yılı ekici tü tün piyasası bugün açılı 

arlamenterler yor. 
atılmıyor Piyasa ile ilgili olarak 


Doğunun küçük kasabasında örnek bir tartışma 


Tuncelili yöneticiler “anarşi” sorununu tartıştı 


BAŞYAZI 


Brejnev himayesinde 
Osmanlı devleti 


Doğu Perinçek 


RTA Doğu dünyanın geleceğini etkileyecek bir boy ölçüşmeye sahne oluyor. Bütün dünyanın gözü bugün bölgemizdedir. İki süper devletin ise, yalnız gözleri değil, elleri de buralarda. 
# Hükümet dışında herkes tutumunu berraklaştırmakta ve safını belirlemektedir. 

Belli bir çizgiyi temsil etmesi ve dikkate değer olması bakımından Mümtaz Soysal'ın görüşleri üzerinde durmak istiyoruz. 2 Şubat (Devamı Sa. 7 Sü. 9'da) 


Mataracı'nın "iyi tütüne iyi fiyat vereceğiz" demesi üzerine üreticiler "acoba tütünümüzün geri kalan kısmını almayacak mı? "' diye endişeye düştüler 


Piyasa açılırken 


Tütün üreticisi kuşku içinde 


eline geçti 


© Genelkurmay Başkanı, Bezirgan'la görüşerek gecici hükümeti desteklemeye hazır olduklarını bildirdi 


eHomeyni: “Hiç bir gücün tahakkümüne girmeyeceğiz 


e e Çiğdem Kömürcüoğlu 


<a TAHRAN'DAN BİLDİRİYOR 

'. . .Parlamento dağıtıldı... Bahtiyar hükümeti is tifa etti... Başbakan Bezirgan yeni görevine Pazartesi günü başlayacak..." 

Dün öğleden sonra İran Radyo ve Televizyon bina sını ellerine geçiren Homeyni taraftarları, Bahti yar hü kümetinin istifasını işte böyle verdiler , Yeni adıyla "İran Devriminin Sesi" diye .anılm İran Radyosu, Ulusal Meclis Başkanı Cevad Said'in bir bildirisini ınladı. İran Ulusal Meclis Başkanı Cevad Said, "Biz milletvekilleri görevlerimizden istifa ettik Meclis, kendi kendini feshetmiştir"' dedi. 

Tahran Radyosu saat 21,00 sıralarında verdiği bir haberde Şahpur Bahtiyar'ın evine çekilerek intihar et tiği ve halkın Bahtiyar'ın evini kuşattığını bildirdi 

Ayetullah Homeyni 
Tahran Radyosundan yaptığı konuşmada; 

"Düşman çeşitli komplolar peşindedir 
Bizi gerici ve saldırgan diyerek çamur atmaya ça lisıyorlar. Düsman pusu 


(Devamı Sa, 7 Sü. 7'de) 


Kayseri'de bir kişi öldürüldü 


«Olaylarla ilgili olarak aranan UUD Kayseri Subesinde, dinamit lokumu, tabanca ve çeşitli suc aletleri ele geçir; di 

HABER MERKEZİ 
Kayseri'de bir kahve- ye açılan ateş sonucu, bir kişi öldürüldü. Şehirde çıkan diğer olaylarda da beş kişi yaralandı. Olaylardan sonra Ülkücü 

Gençlik Derneği'nde yapılan aramada, dinamit lokumu, tabanca, mermi (Devamı Sa, 7 Sü, 1'de) 


Türkeş: 
"Sağ gruplardan gelen kanunsuz hareketler, bazı 


İzmir'de dün yapılan Tekel eksperleri toplantısına Tuncay Mataracı katıl mazken, CHP'li parlamen terlerin de bölgeye ge! 
meyecekleri - bildirildi 

(Devamı Sa. 7 Sü, 3'de) 


ANKARA (THA) 


Miliiyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkanı Alpaslan Türkeş, anar şinin kaynağı konu- 


sunda THA muhabirinin sorularını cevaplarken, (Devamı Sa, 7 Sü, 3'de) 


© Pülümür 'deki toplantıya 
Tunceli Belediye başkanı, 
Pülümür 
Belediye Başkan il Encümen üyesi ve TİKP il Başkanı katıldı 


& Toplantıyı büyük bir olgunlukla izleyen 
Tuncelililer, konuşmacılara birçok soru scrdular 


(ra Sayi) 


baskılardan doğuyor” 


etti, Parlamento kendini feshetti 


©Savcı,'yerde yatıyordu. 


İsmail Değer 


İnal, karakolun 
20 metre 


yakınında öldürüldü 


Karakoldan, 
Adliyeden, 
Kaymakamlıktan, camlardan, pencerelerden 


herkes olayı seyretti. 


Müdahale yok 


3 Yazısı 3. s2yfada 


AP Genel Başkanı, hükümeti düşürmediği için kendisini eleştiren eski ortaklarına karşı çıktı 


PAZARTESİ 


12 


ŞUBAT 1979 


350 KURUŞ 


Tahran radyosu, Bahtiyar” ın intihar ettiğini bildirdi 


e Tahran'ın hemen bütün resmi kuruluşları, Homeymi taraftarlarının 


DİSK” in 12. kuruluş yıldönümü nedeniyle. 


DİSK kurucularından ve Lastil 


iş Genel Başkanı 


Rıza Kuas’ ınAYDINLIK” a özel demeci: 


RIZA KUA 


"DİSK'İN BAĞIMSIZ 


İLKESİ 


BÜTÜN EMPERYALİSTLERE KARŞI MÜCADELEYİ GEREKTİRİR”, +, 


Bugün 4. sayfamızda 


eN 


d 
FAZ DAA ANAM SK 


EM e ne Gİ S 


A 


“KANLI MARAŞLAR BİTMEYECEK Mi 


dırıları, aslında K. Maraş olaylarının hemen 


mişti. Ama tertip boşa çıktı. 
üzere iki yurttaş öle 


l Amasya'nın Teşova İlçesinde Kahramanmaraş olay- 


* larının küçük çapta bir benzeri yaşandı. Taşova sal- | 


ardından başlamak üzere, 25 Aralık günü için planlan- © 29-30 Ocak günleri yeniden parlatılan kıvılcımla, biri savcı olmak E 

dürüldü, çok sayıda ev ve işyeri tahrip edildi. | mediği bu olayların perde arkasını açıklamaya başlıyoruz. 


Kamuoyunun pek haberdar edil- - (Hamdullah Yanık) 


DEMİREL,MHPVE MSP'YE 
226 OYUMUZ YOKKİDEDİ 


£ 


K 


düşünenler 


Nuri Çolakoğlu 


Pazar sabahının me murluğunu henüz atamamış AP Temsilciler Meclisi üyeleri, çağla yeşili kadife kaplı koltuklarda sessiz bir şekiide oturmuş genel başkanlarının ei) 


Gülümseyenler ve 


Temsilciler Meclisinden izlenimler. 


evet 


(Devamı Sa, 7 Sü, 4'de) 


Saadettin doğru eğildim 

"Doktor, mi? 
Gözlerini 
Derken yanımıza, yanında Is- 


MC yok 


Lütfü Oflaz 


Bilgiç'in kulağına üçüncü bir 

Hayır mı?" 
yumdu ve 


MC'ye dedim sustu 


(Devamı Sa, 7 Sü, 4'de) 


d 


TATİL 


BİTTİ 


ANKARA (ÖZEL) 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta öğ- 


renim kurumları ikinci yarı yılına bugün başlanıyor, İlk ve orta öğrenim kurumlarında birinci yan yıl 26 Ocak'ta tamamlanmıştı. 

Orta öğrenim kurum larında not çizelgelerinin okul yönetimine verilmesiyle dersler 21 Mayıs'tu kesilecek. 28 Mayısta baş, 

(Devamı Sa,7 Sü, 3 det 


| 


N ©226' yı bulduklarında hükümeti 


düşüreceklerini söyleyen Demirel:” Ya hesap bilmiyorsunuz, yadayak yememişsiniz” 


ANKARA (ÖZEL) 
AP Genel Başkanı Süleyman Demirel hükümeti düşürmediği için kendisini eleştiren eski MC ortakları MSP ve MHP'ye karşı çıkarak söylenenlerde en ufak bir gerçek payı olmadığını belirtti. 
Demirel, partisinin 18. 
kuruluş yıldönümünde toplanan Temsilciler Meclisi üyelerine hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi: 
(Devani Sa,7 Sü, 4'de) 


Bütçe Senatoda onaylandı Katsayı 
16 olarak kaldı 


ANKARA (ÖZEL) 

1979 Mali Yılı Bütçe 
tasarısı üzerindeki görüşmeler Cumhuriyet Senatosunda dün tamamlandı. Bütçe yasa tasarısı- nın maddeleri üzerinde yapılan oylamalar tamamlandıktan sonra grup sözcüleri 10'ar dakikalık konu ma yaptılar. Sonr” 


(DevamıSa,7 Sü. 4'de) : 


KIBRIS RUM DIŞİŞLERİ BAKANI 


Rolandıs: 


Kıbrıs 


sorununun çözümü toplumlararası görüşmelerden 


geçiyor 


LEFKOŞE (ÖZEL) 
Kıbrıs Rum Toplumu Dışişleri Bakanı Rolandis, Yugoslavya Televizyonuna bir demeç vererek Kıbrıs sorununun çözümünün toplumlararası görüşmelerden geçtiğini söyleyerek, Rum tarafının Birleşmiş Milletler kararlarına dayalı bir diyalog kurmak istediğini tekrarladı. 

Bu arada, Kıbrıs Türk Toplumu sözcüsü de bir açıklama yaparak Rum liderlerinin son günlerde 


(Devamı Sa. 7 Sü, 6'da) 


Perinçek: 
“Orta Doğunun geleceği dünyanın geleceğini belirliyor” 


ANXARA (ÖZEL) 

TİKP Başkanı Doğu Perinçek, parti lokalinde "Dünyada ve Türkiye'de durum" konusunda bir konferans verdi. Perinçek, konferansta yaptığı konuşmada dünyadaki son gelişmeleri değerlendirerek Sovyetler Birliği" nin askeri gücüne dayanarak Avrupa'ya hakim olmak ve dünyayı yeniden paylaşmak istediğini söyledi. Çin Halk Cumhuriyeti ile ABD ve Japonya arasındaki anlaşmaları da değerlendiren Perinçek imzalanan bu anlaşmalarla Sovyetler Birliği" 


(Devamı Sa, 7 Sü, 4'de) Deng Siao-ping, dünyada ve 
Çin'deki son gelişmeleri 
Time dergisine anlattı 


Tam metin 3. sayfada 


10 MHP milletvekili hümanizmi 
suç sayan bir önerge verdiler -BASIN 


12 Şubat 1979 


İİİ , 


HALKIMIZA RAPOR 


İran'daki önemli gelişmeleri yerinde izlemek üzere iki arkadaşımız 
10 günü aşkın bir süredir bu komşu 
ülkede bulunuyorlar. Çiğdem Kömürcüoğlu, uzun bir süredir Paris yakınlarında kaldığı kasabada Homeyni'yi izledi ve her gün okuyucularımızı buradaki gelişmelerden haberdar etti. Ve dini liderle birlikte, aynı uçakla Tahran'a gitti. Arkada- 


şımız Sabit Yürürdurmaz'da İstan- 


ni'nin karşılanışını hem İran'ın içinden hem de onunla birlikte uçaktan okuyucularımıza iletmeye çalıştık. 
Şu anda iki arkadaşımız her türlü zorluğu yenerek günü gününe Türkiye'ye haber iletmeye çalışıyorlar. 

Geçtiğimiz hafta Orta Doğu üzerinde artan Sovyet tehlikesini aktarmaya büyük önem verdik. Çin Japon anlaşması ve ardından Amerika'nın Tayvan'dan çekilmesi ve Çin gerçeğini kabul etmesi, Sovyetler'in hegemonya emellerine darbe vurunca, Brejnevler bölgemize yüklenmeye başladılar. Bu gelişmelerin geçtiğimiz hafta ülkemizde tartışılması, büyük önem kazandı. Bütçe görüşmeleri sırasında eski Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Kontenjan Senatörü Hilmi Fırat, Metin Toker ve Kamran İnan Senato'da çok önemli konuşmalar yaptılar. Her üç senatör de bölgemizde artar Sovyet tehlikesine dikkat çektiler. Gazetemiz bu konuşmaları okuyucularımıza aktarmaya büyük önem verdi. 
Muhabirlerimiz bütçe görüşmelerini ayrıntılarıyla haber merkezimize ulaştırdılar. 

Üç senatörün bu önemli konuşmaları kamuoyundan gizlenmeye ça lışıldı. Gözlerimiz gazetelerden, kulaklarımız radyo ve televizyonlar- dan,bu tartışmaların yansıtılmasını bekledi durdu. Maalesef bu cesur ve gerçekçi görüşler bir satır bile olsun Aydınlık dışında gazetelere yansımadı. 

Geçtiğimiz haftanın, önemli bir olayı da hükümet sorunuydu. Adalet Partisi yeni bir hükümet için 11 
sart öne sürdü. Gazetemiz, AP için- 


dökme cimento; ; 
ii İM R AA 


* Çimentonun torbalanmasında kullanılan kraft kağıdının ithali için 1979 yılında yabancı ülkelere 363 MİLYON 375 BIN TL 

karşılığı DOVIZ ödenecektir 


Güncel gelişmeler ve Aydınlık 


de çok sayıda milletvekilinin hükümet sorununa ilişkin görüşlerini çok önceden (okuyucularımıza duyurdu. Önümüzdeki günlerde de bu konuyla ilgili gelişmeler devam edecek. Gazetemiz bu meselede de okuyucularımıza taze haberler aktarmaya ve olayların perde arkasını aydınlatmaya çalışacaktır. 

Üç gün önce televizyon ve gazetelerde Taşova Savcısı İsmail Deger İnal'ın katili açıklandı. 

Taşova'da Savcı İsmail Değer İnal'ı öldüren katili, Aydınlık olaylardan hemen sonra tespit ederek açıkladı. Muhabirimiz derhal olay yerine ulaştı ve okuyucularımız: gelişmelerden haberdar etti. Kimliğini tespit edip açıkladığımız katil,daha sonra emniyet yetkililerince doğrulandı ve sanık televizyon ve diğer yayın organlarınca da açıklandı. Gazetemiz bundan sonra da karanlik cinayetlerin üzerine gidecek, tertipçileri ortaya çıkaracaktır. 

Bugünden itibaren Taşova olaylarını ve savcının ölümüne kadar őlan tertibi birer birer açıklamaya başladık. Bu yazı dizimizde de katilleri, perde arkasındaki güçleri tanik ve belgelerle gün ışığına çıkarıyoruz. 

Önümüzdeki günlerde okuyucularımıza daha canlı ve taze bir habercilik yapacağımız konusunda yeni müjdeler verebiliriz. Haber merkezimiz 10 aylık tecrübemizin de dersleriyle yeni atılımlar yapacaktır. Bu arada geçmiş tecrübemi: zi de gözden geçirmek imkanı bulduk. Hatalarımızı okuyucularımızın da eleştirisiyle gidermeye çalışıyoruz. 

Yaptığımız harf ve kelime yanlışları, hâlâ büyük bir sorun olarak devam ediyor. Düzeltme servisimiz bu işi daha ciddi bir şekilde ele almaya büyük bir önem veriyor. 

Aydınlık, okuyucularının desteği ve eleştirileriyle gelişecektir. Hepinizden eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz. Daha iyi bir Aydınlık çıkarma azmiyle tüm Aydınlık içalışanlarından selam ve sevgiler. 


Katin AIT 


Her yönüyle daha ekonomik... 


ücretsiz sil 


Ulaşımda ve inşaatta fireyi önler, 


işçilikten, zamandan, yerden azami tasarruf sağlar, dış etkenlere karşı güvenlidir, 


döviz israfına engel olur... (#) «~ 


Dilediğiniz zaman, istediğiniz kada 


tartı garantisiyle doğrudan doğruya bizden ÇİMENTAŞ tan... 


“e 


FİKİR MEYDANI 


Maraş katliamı ve bir fetva 


S INIFLARARASI çelişkilerin derinleştiği, emekçi halkın geçmişin ağır yükünü yavaş yavaş dönüştürdüğü, kendiliğindenci güçlerin organize güç haline gelmesini dayatan maddi bir süreç yaşıyoruz. Gericiliğin hortlaması, soykırımların akıl almaz boyutlara ulaşması bundandır. Hakim sınıflar yükselen halk mücadelesini geriletmek, yitirdikleri mevzileri yeniden kazanmak için tali çelişmeleri temel çelişki gibi gösterip halk düşmanlığını körüklemektedirler. Soykırımlarda bile taraf olduklarını açıkça 


belirtmekten çekinmemektedirler. o Politikayı megaloman eğilimlerini 


doyurmada araç olarak kullanan bu yeteneksiz, çağ dışı kafaların organize, örgütlü güçler yaratarak vahşeti nerelere dek vardıracaklarını kan, can pahasına da olsa K.Maraş olaylarından öğrenmiş olduk. Bedeli çok ağır bir bilgilenmeyi ne yazık ki, (o değerlendiremedik, duyarlılığa bilince dönüştürüp emekçi halkımıza yeterince iletemedik. Bir değil, bir dizi olguya çözüm arayan K.Maraş ola- 


yını, gericiliğin tarihi misyonunu, son amacını belirlemek için eskiler- 


den almak gerekmektedir. Yavuz'un bir fetvasıyla, Edem toplantısında alınmış karar arasındaki yakınlık düşündürücüdür. 
İnancı temellendiren etkenleri kısaca, bir sohbet havasında verip tekrar o noktaya döneceğim. 
Bilim, zaman ve meka- 


ei o i 


Pi.. 


Kemalpaşa 
Telex: 5243: 


ÇİMENTAŞ 
İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. 


Fabrika ve Genel Müdürlük: 


nı maddesel varoluş formlarından biri olarak ele alır, Zamanı geriye götürülemez, geçmişten geleceğe gelişen bir maddi süreç olarak kabul eder. 

Geçmiş, insan-hayvan birliğini ayr.ştıran noktaya gelinceye dek, insan takvimi pek belirginleşmiyor. Gide gide elin, emegin tarihi ile belirginleşecektir. Zeka-emek ikiliği- nin diyalektik anlamda çakıştığı yerde, insanın doğayı değiştirme, doğa- ya egemen olma çabası açıkça görülür. Salt doğa- dan yararlanmaksa, hayvanlara özgüdür. Kaptırdığı uğraşıda insan kendini de sürekli olarak üretir. Bilinçlendikçe, doğa koşullarını durmadan aşar zeka ve emeği soyutlaşarak yeni kazanımlar için alete dönüşür. 

Bu süreçte, insanoğlu doğayı algıladığı gibi kavrar. Şeyler arasındaki ilişkiyi anlamaktan öte- ye varamaz. Soğuk, sıcak, iri, ufak... gibi. Bu canlı algılarını üst düzey- de bilgilere dönüştürecek sosyal gelişim ile pratiğine sahip değildir daha. 
Soyutlamalar yapamaz, anlaşılmayanı belli inanç formları içinde açıklamak için dinlerin başlangıcı sayılan ilkel komün sistemin ileri bir evresine ulaşmak gerekmektedir. 
Öğrendiklerini pratik a- 


Kİ 


Cod. Işıkkent, İzmir Tel. 161040 (4hat) 
5 icem tr. 


Seyit Alp 
Yazar 


maçlarla yere, göğe taşır. 
Avlanma mevsiminde görülen parlak yıldızların adı ok, yay burcu olursa, ekim mevsiminde doğal olarak boğa burcu olacaktır. Böylece, gök iş takvimine dönüştürülür . 
Sonraları, o uğraşılarıyla özdeşleşen bu işaretlere türlü işlevler yüklenilir. 
Yağmura gereksinim varsa, bulutu andırır bir halka oluşturularak topluca raksedilir; halka, yavaş yavaş dağılarak bulutu çözeceğine inanır. Canlı, cansız her şeyin insanlaştırıldığı bu süreç, insana benzer tanrıların oluşaca- 


ğı sürece varıp dayanacaktır. 


Yavaş yavaş Olimpos renklenmeye, insanın yazgısında söz sahibi olmaya başlar.Yer yüzündekine benzer bir düzen kurulmuştur göklerde. Gö- gün akıl almaz sınırsız genişliği büyük gizler üretmeye oldukça elverişlidir. Biraz da yeryüzü efendilerini anımsatan bu Tanrılar, insanda her ne varsa bulundururlar. Güçlü, kıskanç, korkak, güzel, çirkin, kavgacı... 
hatta çapkındırlar. Koca tanrı Zeus'un sıkıntısını gidermek için, yeryüzüne inip güzel bir kızı kaptığı gibi tenhaya çektiği çok görülmüştür. Hatta kız inat ederse boğa kılığına girip aldattığı da olur. 

Savaşlarda açıkça taraf tutar, adam kayırırlar, Ne var ki, bütün bunlara karşın tanrısal düze- 


ne başkaldıran, düşünce * 


ve eylemleriyle yoksul insanlara taraf olan tanrılar, yarı tanrılar da vardır. Yer yüzündeki karanlığı aydınlatmak için ilahi ateşi çalan Promete gibi. Muktedir ezene karşı, kendiliğindenci başkaldırıyı simgeleyen bu öykü tamamen çağdaştır. 
Ceza uygulamaları bile anlaşılırdır. Promete tanrilara ait bir imtiyazı yoksul halka dağıttığı için Kafkasya'da, vahşi dağlara çarmıh gerilmişse, hakim sınıflara daya- 


tanların fiziksel imhası neden gerekmesin! 
Tek tanrılı dinlerin 


başlangıçta yoksul halk tarafından benimsenmelerinin nedenleri ise, kitlelerin ezilmişliğinde, özlemlerinde yatar. 

Feodal da, geçmiş dönem efendileri gibi, hatta daha fazla gökseldir. 
Yüklem ve işlevleri adeta tanrıyla özdeştir. Mutlak güç ve otorite sahibidir. 
Zılla yezdandır. Tanrının yeryüzündeki gölgesi ve temsilcisidir. Nitekim, Osmanlı padişahları halka "kullarım" diye hitap ederler. 


satılacaktır. 


güvencesi 3750.-Liradır. 


lir. 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


İSTANBUL YAKACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN 
1- Belediyemizin 1966 Model Opel Rekord Marka çalışır durumda otosu, 2490 Sayılı yasa- nın 31. Maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 


2- Muhammen bedeli 50.000.-lira olup geçici 


3- İhalesi, 27.2.5979 Salı günü saat 15.00'te Belediye Encümeni'nde yapılacaktır. 

4- Şartnamesi Belediye Hesap İşleri Müdürlüğü'nde mesai saatleri içinde istenildiğinde veri- . 

5- İsteklilerin belirtilen gün ve ihale saatin- den bir saat evvel teklif mektuplarını Belediye 


Başkanlığı'na vermeleri gerekir, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 6.2.1979 


LENİN: eisni 
DEVLET -= vVEDEVRİM 


Türkçesi: 
Genel Dağıtım Halim Spatare Celal 


TÜR-DA Hamam Sok, 4 Cağaloğlu-İstanbul 


Yukarıdan görüldüğü gibi, tanrılar, her dönem insanlaştırılmıştır. Ne var ki, sınıflı toplumlarda güç ve otorite merkezi olan,gökseldir. Resmi ideoloji, egemenliklerin sürekliliği için hakim sınıflar tarafından bu doğrultuda oluşturulmuş, tarihi gericiliğe resmiyet kazandırılmıştır. Otoriteyle çakıştırılan tanrısallık, hakim sınıfları dokunulmaz etmiştir. 

Yersel ve göksel hiyerarşi arasındaki benzerliği sezen aklın ve sağ duyunun sesi Ksenofanes, “Homer ve Hesiodos ne kadar insansal ayıp varsa tanrılara verdiler. Eğer öküzlerin ve atların elleri olsaydı ve resim yapmasını da bilselerdi öküzler öküzlere, atlar atlara benzeyen tanrılar yaparlardı ve onlara kendi biçimlerini verirlerdi" diyecektir. 

Madem resim yapan öküzler öküzlere, atlar atlara benzeyen tanrılar çizerler, kurtların da kurtlara benzeyen tanrılar çizmeleri gayet doğaldır. 
Doğmamış bebelerin, yoksul emekçilerin kanlarıyla beslenen. . . 

KURDUN tanrı adına iş gördüğü masalı çok eskilere dayanır. 

Sünniliğin devlet ideolojisi olduğu günden beri, çıkmaza giren hakim sınıfların, dikkatleri başka yöne çekmek için, uyguladıkları bir yöntem vardır, "din elden gidiyor" yaygarasını bastırıp Alevileri boy hedefi göstermek. Tarihte bu hep böy: le olmuştur. Devlet otoritesine karşı yoksul, emekçi halkin başkaldırılarını tarih yazıcılar, inanç tepkileri olarak göstermekte adeta söz birliği etmiş gibidirler. Oysa, agır ekonomik koşullar yüzünden medrese öğrencileri bile o yüzyıllarda başkaldırmaktadırlar. 
Her neyse... Asıl sözünü etmek istediğim fetvaya geçelim. 

Sözünü edeceğim fetva, Topkapı Sarayı arşi- 


vinde ,(12077, 6401, 
5960) numaralarda kayıtlıdır. 


Şehzadelerin öldürülmesinden Sonra, halkın yükselen hor görüsünü başka yöne çekmek isteyen Yavuz, kızılbaşlık sorununa dört elle sarılır. 
Şehzadelerin o ölümünü protesto bile edemeyen ulema, vüzera, din adamları bu kanlı oyunun bir parçası haline gelmekte gecikmezler. Hamza adlı bir din adamının verdiği müthiş fetvadan sadece bir, iki bölüm aliyorum. 
",..Müslimanlar. Bilün ve agah olun, şol tayife-i 


Basın: 11322- 162 


Marksizmin 


temel eserin 


lütfü oflaz 


Birlik-beraberlik... 


kızılbaş ki reisleri Erdebiloğlu İsmaildir, Peygamberimizin, . aleyhi'issalatü ve 'sselam, şeriatını ve sünnetini ve din-i İslam ve ilm-i dini ve Kuran-ı mübini istihfaf ittikleri ve dahi Allah ü teala haram kılduğı günahlara helaldir dedikleri ve istihfafları ve Kuran-ı azim ve Mushafları ve kütüb-ı şeriatı tahkir idüp oda yaktıkları ve dahi ulemeya ve sulehaya ihanet idüp kirup mescidleri yıktıkları ...sebepten biz dahi şeriatın hükmü ve kitaplarımizin nakli ile fetva virdük ki ol zikrolunan tayife kafirlerdür ve mülhidlerdür.... Bunları kırup, cemaatlarını dağıtmak cemi müslimanlara vacib ve farzdır..." 


Sadece bir-iki bölümünü aldığım fetva, özetle: Erdebiloğlu İsmail'i reis bilen kızılbaşların peygamberin şeriat ve sünnetini, İslam dinini, Kuranı küçümsediklerini, Allah'- ın haram kıldığı şeyleri helal saydıklarını, mushaf ve şeriat kitaplarını yak: tıklarını. . .mescidleri yık: tıklarını. . .bunların öldü. 
rülmesinin bu sebepler: den her müslümana dinsel görev olduğunu söyle: mektedir. 


Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belliydi. 
Çünkü AP'deki gelişmelerin göstergesi o yöndeydi. 

Bugüne nasıl gelindiğini anlayabilmek için düne göz atmakta yarar var. 

*k* 

Perdeyi ilk olarak Dr. Oğuz Aygün açıyordu. 

AP Ankara milletvekili Aygün, 6 Aralık 1978 
günü partisinin grup toplantısında şöyle kenuşuyordu: 

"Eğer hükümeti düşüreceksek düşürelim Yok eğer düşürmeye gücümüz yetmiyorsa destekleyelim." 

Ardından eski demokratlar (Bayar hariç) usturuplu bir lisanla, Demirel'den sertleşme siyasetinden vazgeçmesini istiyorlardı. Ayrıca AP'nin; Sağ'daki şiddet eylemcilerine şemsiye olmasını en azından göz yummasını fevkalade sakıncalı bulduklarını belirtiyorlardı. 

Bundan bir süre sonra da aralarında bazı il başkanlarının da bulunduğu AP'li 30 parlamenter, teşkilatın eğilimlerini yansıttıklarını söyleyerek, AP Genel Başkanına gizli bir öneri paketi sunuyordu. 

Pakette şu öneriler yeralıyordu: 

*Bütçe oylamasında hükümeti düşürmeye çalışalım... 

*Düşüremediğimiz taktirde, hayati konular- da destek olalım... ğ 

*O da olmazsa geniş tabanlı hükümet formülüne yanaşalım... (31 Ocak 1979-Aydınlık) 

Derken AP Gençlik Teşkilatı Genel İdare Kurulu 3 Şubat'ta yayınladığı bildiriyle, başta gençlik olmak üzere siyasi eğilimi ne olursa olsun herkese "Birlik-beraberlik" çağrısında bulunuyor ve basını da bu kampanyayı desteklemeye çağırıyordu. 

*** 

İçin-için de olsa, birlik-beraberlik kıvılcımlarının alevlendiği bir ortamda, AP lideri muhtemel bir yangına (!) karşı durabilir miydi? 

Duramazdı tabii. Nitekim duramadı 

6 Şubat 1979 tarihli ve 11 önerili AP Genel 
İdare Kurulu bildirisi bu gelişmelerin sonucudur işte. 

Şimdi ne olacaktır? 

Teşkilatının baskısı sonucu” da olsa, Süleyman Demirel, "'Birlik-beraberlik" istemiyle ileriye doğru bir adım atmıştır. 

Bunun karşısında Bülent Ecevit'in geriye atacağı her adım aleyhine, ileriye atacağı her adım lehine yazılacaktır, 

Ayrıca Iki büyük parti içerisinde de CHP-AP yakınlaşmasını hoş karşılamayanlar çıkacaktır. 

Çıkmıştır da... Trabzon AP milletvekili Ömer Çakıroğlu'nun istifası bu yakınlaşmaya duyulan bir tepkinin sonucudur. 

Ne var ki siyasi ‘gerginliklere, kısır çekişmelere ve bunların yol açtığı kargaşalığa ülkenin daha fazla tahammülü yoktur. 

Parlamento'nun; halkın bağrından fışkıran birlik-beraberlik rüzgarlarının etkisi altında kalması kaçınılmazdır. 

Göstergeler bu yöndedir. Sevindirici olan da budur. 


Altlarını özellikle çizdiğim yerler gericiliğin, halkı kışkırtmak için her dönem nasıl ayni araç-gereci kullandığını örneklemek içindi. Edem Toplantısında Alevilerin katline düşürülen fermanla, Hamza adlı din adamının fetvası arasında pek bir ayrıcalık yok sanıyorum. 
Aynı yöntem aynı uygulama... Mazlum halkların kanını akıtarak iktidar olmak isteyenler koca dünya pratiğine baksınlar şöyle bir... Firavunların mumyaları bile çürüdü. Sözü Pir Sultan Abdal'la bağlıyorum: 


Dost elinden dolu içmiş deliyim 
Üstü kan köpüklü meşe seliyim 
Ben bir yol oğluyum, yol sefiliyim 
Bende bu yayladan 
Şah'a giderim. 


SOLDAN SAĞA 1) Hava basıncını ölçmeye yarayan ve hava durumunda olabilecek değişiklikleri önceden tahmin 

etmede kullanılan bir alet-Kimyada Baryum'un simgesi, 2) Elma, armut gibi 

meyvaların yenmeyen iç ksmı-Başkan, 

şef, 3) Yapılacak işleri, zaman unsurunu 

özellikle dikkate alarak programlama-Bir 

nota, 4) Tersi bulaşıcı (eski dil)- Tersi geceleri ışık çevresinde dönen kelebek. 5) 

Zor zor, ucu ucuna (geçinmek). 6) Tersi 

Kimyada Gümüşün simgesi - Tersi telgrafın kısaltılmışı, 7) Elbise asmaya yarar- 

Tersi Ege Denizinde büyük bir ada, 8) Kimyada Nikelin 

simgesi-Kuru ve hafif bir tatlı türü-Tropikal Bölge denizlerinde kesintisiz esen rüzgarlara verilen ad, 

YUKARIDAN AŞAĞI 1) Homeyni'nin "geçici hükümeti" kurmakla görevlendirdi ğisiyaset adamı, 2) Eskiden toprak.ürünlerinden alınan onda bir vergi, öşür-Başkaldıran. 

3) Tersi ay (eski dil) 4) İhtimal, 5) Yasaklama, önüne 

geçme (eski dil)-Kimyada Tellür'ün simgesi. 6) Özünde uzlaşmaz olan düşünceleri, yamalı bohça misalı, birleştirme- 

ye çalışan, Seçmeci, 7) Temel, esas, 8) Filipinler devletinin başkenti, 9) Tersi başıboş gezen-Vilayet, 10) Tersi 

içinde aruk ve zararlı maddeler bulunan ve böbrek tarafından kandan süzülen sıvı, 11) Sinema, stad vs. ye girerken kesilir-Yol, işaret. 1 2) Sinir, 

sinirler (eski dil) Tersi bağırsaklar (eski dil). 


KONYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 


Yeni Kamyon Garajındaki mülkiyeti Belediyemize ait kahvehane 2490 sayılı kanun ve şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle kiraya verilmesi hususu kapalı zarf usulü artırma yoluyla ihale edilecektir. 

Bir yıllık kira muhammen bedeli 150.000.— lira olup, geçici teminatı 8,760 — liradır. İhalesi 27/2/1979 Salı günü Saat 15.15'de Belediye Encümenince yapılacaktır. 9 

ihaleye gireceklerin ihaleden bir gün önce Belediyeden yeterlik belgesi almaları ve 2490 sayılı kanunun 32. maddesi gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını 1 saat önce Encümen kalemine vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Şartnamenin Belediye Başkanlığından temin edileceği ilan olunur. 


(Basın: 11457 — 164) 


M.K.E.K. MARANGOZ FABRİKASI'NA 65.000 KG. 84/86 RANDIMANLI UN SATIN ALINACAKTIR 


ae verme yeri Ankara Etimesgut Marangoz Fabrikası Ticaret Kısım ür. 

2— Teklif verme süresi 5 Mart 1979 Saat 12.00'ye kadardır. 

3— Un'a ait şartname Marangoz Fabrikası Ticaret Kısım Müdürlüğünden temin edilir. 

4— İhale Kapalı Zarf Usulü yapılacaktır. 

5— Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

6— Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 


(Basın: 11251 — 161) 


12 Şubat 1979 


DENG SİAO-PİNG: 


“Biz ülkemizi Başkan Mao ve Başbakan Çu'nun çizdiği plana 


göre inşa ediyoruz” 


© 'Tayvan'ın gerçeklerine saygılı davranacağız" 


© "Tayvanlı yöneticiler, yöresel bir yönetim olarak haklarını ve yetkilerini koruyacaklardır. Ancak bunun tek Çin kapsamı içinde olması gerekir" 


Amerikan Time dergisinin 5 Şubatta Çin Başbakan Yardımcısı Deng Siao-ping'le yaptığı ve birinci bölümünü dün yayınladığımız görüşmenin ikinci ve son bölümümü yayınlıyoruz,.. 


DIŞ HABERLER SER VİSİ 


TİME 

Çin İle ABD arasındaki yeni ilişkının, stzin Dört Modernleşme kampânyanıza nasıl bir yararı olabilir? 


DENG SİAO:-PİNG 

Biz, ilişkilerin normalleşmesinin büyük ölçüde bilimsel ve teknolojik bilgi (knowhow) edinmemizi sağlayacağına inanıyoruz. Bunun, ABD açısından da yararlı olacağını düşünüyoruz. Daha geniş bir açıdan, dünya siyaseti açısından bakıldığında, bunun daha da büyük yararı olacaktır. 


TİME 

Siz 2000 yılını modernleşmeyi gerçekleştirmenin hedefi olarak belirlediniz. Bu sembolik bir yuvarlama mı, yoksa somut bir temeli var mı? Çin, bu kadarileri bir tarih için plan yapmasını biliyor mu? 


DENG SİAO-PİNG 

Sembolik değildir bu, Gerçekten böylesine büyük bir hedefimiz var, Kendisini geliştirmek isteyen her ülke, esas olarak kendisine ve kendi kaynaklarına güvenmek zorundadır, Ama aynı zamanda, gelişmiş ülkelerden sermaye sağlamak ve gelişmiş ülkelerin tecrübelerinden ders çıkarmak, özellikle işletmecilik alanında, gereklidir. 


Dört modernleşme programy, sy Başkan Mao tarafından ortaya» konuüldü 


TİME 

Geçtiğimiz aylarda Batılı basında, Çin'in Mao'dan arındırılması konusunda çok şey yazıldı. Mao'nun vasiyeti hâlâ ne ölçüde geçerlidir ve siz bu vasiyelten ne ölçüde ayrıldınız? 


DENG SİAO—PİNG 

Belki farketmişsinizdir, biz şimdiye kadar bir çok vesileyle Mao Zedung Düşüncesini bize yol gösteren düşünce olarak kabul etmeye devam edeceğimizi açıkladık. Dahası, temel ilkelerimizden çoğu hâlâ Başkan Mao'nun ve Başbakan Çu'nun ortaya koyduğu kıstaslara dayanmaktadır. Örneğin, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bir süre önce bizzat Başkan Mao'- nun ortaya koyaupu bir düşünceydi ve Baş - kan Nixon'un 1972'deki ziyareti sırasında Şanghay bildirisinin yayınlanması, Başkan Mao'nun ve Başbakan Çu'nun şahsen gerçekleştirdikleri bir olaydı. Bunlar, bizim, dünyayı üç dünyaya ayıran dünya stratejimizin temelinde gerçekleştirilmişti. Bizim üç dünya görüşümüze göre, birinci dünya ABD ile Sovyetler Birliği'nden oluşmaktadır, ancak üç dünyayı kavram olarak ele alırken hegemonyacılığa karşı ve dünyada barışın, güvenliğin ve istikrarın korunması için bir birleşik cephenin kurulmasından yola çıkıyoruz; ve ABD de bu birleşik cephenin içindedir. Dört Modernleşme (programı) Başkan Mao tarafından ortaya konuldu ve daha sonra Başbakan Çu tarafından, 1974'te Dördüncü Milli Halk Meclisinde açıklandı. Biz, aynı zamanda Başkan Mao'nun hatasız olmadığı görüşünü de her zaman taşıdık. Hiç bir büyük kişinin kusursuz olmasını bekleyemeyiz. Böyle bir şeyi istemek, Marks'ın ya da bizzat Mao Zedung'un düşüncelerine ters düşmek olur. 
Ayrıca Başkan Mao'nun, o sırada varolan koşulların sınırlayıcılığı nedeniyle hayatta ML süre içinde Önceden göremeyeceği pek çok şey vardır. Şimdi yeni koşullar var, biz de ortaya yeni sorunlar getiriyoruz. Bu tamamen mantikidir ve buna Mao'dan arındırma denilemez. örneğin, gelişmemize yardımcı olması için yabancı sermaye ve yabancı teknoloji alma sorunu “Başkan'ın hayatta olduğu sırada bunu gerçekleştirmenin koşulları yoktu. 


BAŞKAN MAO ZEDUNG VE BAŞBAKAN ÇU EN-LAY 


Avrupa, Japonya ve ABD ile ilişkilerin modernleşmesi ve 


Mao Zedung 


TİME 

Bugünkü önderliğin yeni koşulların yaratılmasında katkısı olduğunu söylemek, herhalde yanlış olmaz değil mi? 


DENG SİAO-PİNG 
Bu koşullar bizzat Başkan Mao tarafından yaratıldı. örneğin, Çin ile Japonya ve in ile Avrupa arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi ayrıca Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi, Başkan Mao'nun hayatta olduğu sırada ortaya konulan siyasetlerdir, 


TİME 

ABD'de, son iki yıl içinde Çin 'de önemli değişikliklerin meydana geldiği yolunda bir izlenim var. Bu bir yanılgı mı? 


DENG SİAO-PİNG 

Değişiklikler oldu. Ama, dediğim gibi, bunların çoğu Başkan Mao'nun ortaya koyduğu temel ilkeler uyarınca gerçekleştirildi., Şunu da belirtmeliyim: Bu siyaset - lerin gerçekleştirilmesinde, o günlerde engellemeler söz konusuydu. Ve hayatının son yıllarında, sağlık durumunun bozulması nedeniyle Başkan Mao bu engellerden bazılarını ortadan kaldıramadı. Bu bakımdâh Başkanın sorumluluktan yoksun olduğunu söyleyemeyiz. Ama biz hâlâ ülkemizi, Başkan Mao ve Başbakan Çu tarafından çizilen plana göre inşa ediyoruz. 


TİME 
Engeller tümüyle ortadan kaldırıldı mı? 


DENG SİAO PİNG 

Evet, Ama engelleri ortadan kaldırdığı - nız zaman bile, bunların etkisi sürer ve tümüyle köklerini kazımak için epey zaman geçmesi gerekir, Bildiğiniz gibi, on yıldan fazla bir süre boyunca Dörtlü Çete'nin engellemeleri oldu. Disiplinsiz davranışlar ge- mi azıya aldı, Şimdi bu bakımdan oldukça hızlı bir nekahat dönemi geçiriyoruz. Ama eğitim alanında büyük bir sorun var. 
Uzun yıllar boyunca Çete, inceleme yapmayan insanlara kahraman gözüyle, çalışmayan insanlara kahraman gözüyle baktı, Şimdi insanların çalışması gerek, Ama eğitim açısından —bilim ve teknolojiyi de buna dahil ediyorum— bütün bir kuşağı yitirdik, Arayı kapatmak için oldukça uzun bir zamana ve büyük çaba harcamaya ihtiyacımız var, 


Siz zaman zaman yaşınıza değin mişsınizdir. Şimdi Çin'de uygulamaya konulan yeni siyasetler sizin hizmetlerinizden sonra da devâm edecek mi? 


DENG SİAO-PİNG 

Orası kesin, Ben en az on yıl daha yaşayabileceğimden eminim. Partimizin Başkanı ve Başbakan Hua Guo-feng de henüz altmış yaşında bile değil. Hiç kuşkusuz,o daha da uzun yaşayacaktır. Şimdiki siyasetlerimize ve ilişkilerimize gelince, bunların bütün parti ve halk tarafından, en azından ezici çoğunluk tarafından desteklendiği görüşündeyiz. İnsanlar, siyasetlerin sürdürülüp sürdürülmeyeceği konusunda kaygı duyduklan zaman, en önemli sorunu gözardı ediyorlar; Yeni siyasetler doğru mu yanlış mi? Siyasetler ve önlemler doğru değilse, onları sürdürmenin ne anlamı var? Siyasetler ürün veriyorsa, yaşama koşulları iyileşecek ve ekonomi düzelecektir. Bu siyasetler meyvasını verirse, yaşama koşulları iyileşecektir. O zaman, kim, bunların sürdürülmesine karşı çıkabilir? O yüzden belirleyici etken, herhangi bir birey değil, daha çok bu siyasetlerin başarısıdır. Bunların etkili olacağından eminiz. 


Amerikan Time dergisinden alınmıstır... 


Tayvan la birleşme sorunu 


TİME 
Tayvan'ın on yıl içinde Çin Halk Cumhuriyeti ile yeniden birleşmesini bekliyor musunuz? 


DENG SİAO.PİNG 

Bundan kısa bir süre önce Amerikalı dostlara on yılın çok uzun bir süre olduğunu söyledim. Umarım, bu yıl gerçekleşir, ama bu da herhalde fazla sabırsızlık olur. 


TİME 

Yeniden birleşmenin nasıl yerçekleşeceğini düşünüyorsunuz? 

DENG SİAO-PİNG 

Yeniden birleşme konusudaki siyaseti» miz ve ilkelerimiz çok adil ve makuldür, Tayvan gerçeklerine saygılı davranacağız ve Tayvanlı yetkililer, yöresel bir yönetim olarak haklarını ve yetkilerini koruyacaklar, ama bunun bir tek Çin kapsamı içinde olması gerekir. Bu onların, kendi silahlı kuvvetlerinin bir kısmını koruyabilecekleri anlamına gelir, Yabancı ülkelerle ticarete gelince, bunu sürdürebilirler, Bugünkü sistemlerini de koruyabilir ve kendi hayat tarzlarını sürdürebilirler, 

TİME 

Yani kendi kapilalizmlerini mi? 


DENG SİAO-PİNG 

Elbette. Çözüm uzun zaman alabilir, Aslında Çin'in ana kesimi, sizin Kıta Çin'i dediğiniz yer de değişecek ve daha gelişmiş bir hale gelecektir. Bizim onlardan tek istediğimiz, iki Çin olmaması ve bütün yurttaşların aynı aileden olması. 

TİME 


Tayvan daaynı şeyi söylüyor 


DENG SİAO-PİNG 


Bu konuda onlarla aynı görüşteyiz. 
TİME 
Ama onlar, Çin'in orası (Tayvan) olduğunu söylüyortar 
NG SİAO-PİNG 


Bugünkü durumda Tayvanlı yetkililer, bizimle görüşmeyi reddediyorlar, Bu kötü bir şey, amabirtek Çin olduğu konusunda ısrar etmeleri iyi bir şey. Ayrıca, Çin'in başkentinin Taypey olması gerektiğini söylemiyorlar. Bu da ivi bir şey, 


ABD'nin Tayvan'a silah satmasını doğru bulmadık 


TİME 

Çin Halk Cumhuriyeti ile tam diplomatik ilişki kurarken ABD, Tayvan'a savunma silahları satmaya devam etmek niyetinde olduğunu belirtti, Başkan Carter, hükümetinizin bu siyaseti "doğru bulmadığını" doğruladı, ama hükümetinizin bunu “anladığını"' söyledi. Bu siyaset konusundaki tutumunuzu açar mısınız? 


DENG SİAO-PİNG 

Bu konuda farklı düşündüğümüzü açıkça belirttik. Ama bu konudaki anlaşmazlığın, bir an önceki normalleşmeyi engellememesi gerektiğini söyledik. Bunu neden mi doğru bulmuyoruz? Çünkü silah satışlarının sürdürülmesi, Tayvan yetkilileriyle barışçı yoldan yeniden birleşmek için sürdürdüğümüz görüşmeler, açısından hiç bir yarar sağlamaz. Çünkü o zaman Çan Çingkuo korkulacak hiç bir şey olmadığını düşünecek ve şişinip duracak. Bu nedenle, normalleşmenin ardından ABD'nin Tayvan' la halklar arası bir ilişkiyi korurken, Çin ile Tayvan arasında barışçı yoldan yeniden birleşmek için sürdürülen görüşmelere zarar vermememeye özen göstereceğini umuyoruz. Bu özel sorun, bir çok kez tartışılabilir, 

TİME 

Sizin ABD'ye varışınız, yeni ay Yılının başlangıcına rastlıyor. Bu barış açısından uğurlu olduğu söylenen Keçi Yılı oluyor 1979'da barış için kehanetleriniz neler? 


DENG SİAO-PİNG 

Biz, Çin ile ABD arasındaki en büyük ortak özelliğin, ikimizin de barışı, güvenliği ve istikrarı mümkün olduğu kadar uzun Ömürlü kılma umudunu beslememiz olduğuna inanıyoruz. 


TİME 

Bilmem farkında mısınız, Sovyet Parti Şefi Brejnev, yaptığımız görüşmede, Çinliler hakkında konuşmaklan usandığını söyledi, Acaba sınırlı bir anlaşma olabilir mi? Brejnev Çin'den söz etmesin, siz de Sovyetler Birliği'nden söz etmeyin 


DENG SİAO-PİNG 

Ben onlardan söz etmekten usanmadım. 
Biliyorsunuz Brejnev Japonlara, bizzat benim, en kötü Çinli olduğumu söyledi. Bu bakımdan, beni Yılır Adamı seçtiğinizde 


belki de bir hata yaptınız. 


TİME 
Sanmıyoruz. BİTTİ 


. lisyon hükümetini 


Aydınlık 
ABD,İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLARI ABD Dışişleri Bakanlığı: 


VE MISIR BAŞBAKANI CAMP DAVID'DE YENİDEN 


BİRARAYA GELİYORLAR 


Carter, Orta Doðuda topyekün çözüm istiyor 


AJANSLAR 

ABD Devlet Başkanı 
Jimmy Carter, Orta Do ğu sorununa, Camp David anlaşmaları ve Mısır'- ın istekleri doğrultusun- da, toptan bir çözüm getirilmesi için çaba harcayacağını söyledi. 

Carter, Mısır tarafından önerilen, barış anlaşması ile genel çözüm arasında bağlantı kurulması şeklindeki çözüm yerine, toptan bir çözümü tercih ettiğini belirtti. ABD Başkanı, "Bu yol, her iki tarafın da, milli onurlarını zedelemeden kabul edebilecekleri bir çözüm yoludur" dedi. 

Beyaz Saray'dan yapılan konuyla ilgili açıklamalara göre, Carter, İsrail'in, “Filistinlilerin önümüzdeki görüşmelere katılmayı (o reddetmesi" gibi gerekçelerle barış anlaşmasını engellememesini de istedi. 

ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Menahem Begin'in de, Camp David görüşmeleri sırasında toptan çözümden yana olduğunu, bu düşüncesini ve Mısır'la ayrı barış anlaşması imzalamak istediğini kendisine sık sık söylediğini de hatırlattı. 

Carter, açıklamasını, 
ABD ve İsrail Dışişleri Bakanlarının ve Mısır Başbakanı Mustafa Halil'- 

in yeni bir Camp David toplantısı için bu ay sonunda bir araya geleceklerini belirterek tamamladı. 
ABD SAVUNMA 
BAKANI SUUDİ 
ARABİSTAN'DA 
ABD Savunma Bakanı 


* Harold Brown, resmi Or- 


taDoğu ziyaretinin ilk durağı olan Suudi Arabistan'da görüşmelerine başladı. Kral Halid ve Suudi o Arabistan'ın diğer yöneticileriyle temaslar- da bulunan Brown, görüşmelerde ABD'nin bölgedeki son gelişmelerle il- 


Belçika'nın hükümet bunalımı devam ediyor 


eFlaman Halk 
Birliği Partisi görüşmelerden çekildi 


HADİ ULUENGİN, 
BRÜKSEL'den bildiriyor Eski Başbakan Tindemans'ın istifasıyla geçen Aralık ayında başlayan hükümet bunalımı devam ediyor, Milliyetçi Flaman Halk Birliği Partisi Başkanı Hugoschiltz, Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada Flaman Sosyal Hıristiyan Partisi Başkanı Martens'in yeni koakurmak üzere yürüttüğü görüşmelerden partisinin çekildiğini açıkladı. Flaman Halk Birliği, görüşmelerden çekilmesine neden olarak, Brüksel bölgesinin sınırlarının saptanması meselesini gös terdi. Martens, bu konuda taviz vermeyeceklerini söylüyor. 

Bilindiği gibi, Flaman, Valon ve Büreksellilerin oluşturduğu Belçika'da bölgesel sorunların çözümlenmemesinden dolayı sık sık hükümet bunalumları meydana geliyor. 
Son olarak Aralık ayında yeni bir hükümet buhranı başgöstermiş, ancak yapılan yeni seçimler sonucunda da siyasi partiler yelpazesinde önemli bir değişiklik olmamıştı. 
Kral, Flaman Sosyal Hıristiyan Partisi Başkanı Martens'i hükümeti kurmak için ön görüşmeler yapmakla görevlendirmişti. 

Halk Birliği Partisinin görüşmelerden çekilmesi ile hükümet bunalımının daha da uzayacağı anlaşılyor. Önümüzdeki günlerde Kral'ın ya yeni bir arabulucu tayin etmesi, ya da yine Martens'in partisine yeni bir uzlaşma formülü sunması bekleniyor. 


gili görüşlerini açıklıyor. 


Bolgedeki kaynaklar, Harold Brown'un, Orta 
Dogu ülkeleri arasında 


bölgesel bir işbirliği kurulması yolunda girişimlerde bulunacağını belirtiyorlar 
TİTO, ORTA DOĞU 
GEZİSİNİ KISALTTI 


Yugoslavya Devlet 
Başkanı Tito, Devlet Başkan Yardımcısı ve 


Yugoslavya Komünistler Birliği Siyasi Büro üyesi Edward Kardelij'in ani ölüraü üzerine, Orta Dogu'ya yaptığı geziyi kısaltarak Şam'dan Ür- dün'e geçti, 

Tito, Suriye'nin baş- 


kenti Şam'dan ayrılma- dan önce, Yugoslavya Komünistler Birliği ve 


Suriye Baas Partisi arasında önümüzdeki iki yıl içinde daha sıkı işbirliği yapılmasını öngören bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya bağlı olarak, Suriye ile Yugoslavya arasındaki ticaret hacmi önümüzdeki yıllarda daha da artırılacak. 

Tito, Suriye'de bulunduğu sırada, Filistin Kurtuluş Örgütü yöneticisi Yasser Arafat'la da görüşerek, Orta Doğu'daki son gelişmeler konusunda görüş aalışverişinde bulundu. 


BAHA TARGÜN ` 


ABD Devlet Başkanı, barış anlaşmasını engellememesi için İsrail'i uyardı 


« Güneydoğu 
Asya'daki 


.y. 


gerginliğin baş sorumlusu 
Vietnam'dır» 


WASHİNGTON (AA) 

ABD Dışişleri Bakanlığı bir açıklama vaparak, Asya'da gerginliğin artmasin n baş sorumluluğun Vietnam'a ait Iduğunu tekrarladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Vietnam'ın Kamboçya'ya yaptığı saldırının gerginliği artırdığını ve çatışmanın daha büyük boyutlar kazanması ihtimalini yarattığını belirtti. 


ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, 
100 bin kişilik bir Vietnam birliğinin 
Kamboçya'da bulunmasının durumun vehametini artırdığına dikkati çekerek şöyle dedi: "Vietnam'ın Kamboçya'ya saldırısının devam etmesinden vë Kamboçya ile Vietnam arasındaki çatışmaların daha büyük boyutlara ulaşmasırdan ciddi şekilde kaygı duymaktayız." 


Sözcü, Çin Halk Cumhuriyetinin Vietnam sınırına askeri birlik ve uçak yığınağı yapmasından da ciddi şekilde kaygı duyduklarını belirtti. 


CARTER'IN AÇIKLAMASI 


Öte yandan ABD Başkanı Carter bir açıklama yaparak, Güney Doğu Asya'- daki gelişmeler yeniden gözden geçirilinceye kadar, ABD askerlerinin Kore'den çekilme işleminin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Başkan Carter gözden geçirileceğini söylediği gelişmeleri şöyle sıraladı: Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin askeri & gınak yapması, ABD—Çin diplomatik ilişkisinin kurulması, Kore'nin birleştirlmesi için yeni görüşme önerilerinin bulunması, 


ABD Başkanı Carter daha önce bir açıklama yaparak, Kore'deki ABD Kara Kuvvetlerinin tamamını geri çekme niyetinde olduğunu, geriye yalnızca bunun zamanlamasının kaldığını bildirmişti. 


ABD Başkanı Carter 


hi 


F.Almanya 


Deng'in ABD gezisi ve 


Schmidt'in teslimiyetçiliği 


Homeyni'nin İran'a dönüşü gibi bütün muhabir ve yorumcuları çeken tarihi bir olay, Çin Başbakan Yardımcısı Deng Siao-ping'in ABD'ye yaptığı ziyareti Alman basın ve TV'sinde ikinci plana itemedi. Homeyni'- nin İran'a uçtuğu gecenin haberlerini veren 2 Şubat tarihli gazeteler veaynı günün TV haberleri hariç, Alnıanya'nın gözü-kulağı geçtiğimiz bütün hafta boyu Amerika'daydı. 

Peki, Almanya'da meselenin gerçekten önemli olduğu kavrandı mı? 


Alman gazetelerinde, Carter'- ın, Çin'e silah satmayacağını açıklamasının, Brejnev'den gelen bir "uyarı" mektubuna cevap olduğunu okumak mümkün. Fakat meseleyi kavramış bir iki ufak gazete dışında, Brejnev'in bu mektubunun "uyarı" değil bir tehdit olduğunu söylemeye hiç bir büyük gazetenin dili varmıyor. 


Deng'in ABD ziyareti sırasında, Almanya'daki, Sovyet'lerle uzlaşmayı savunanlar, Carter'ın tavizci yanını öne çıkarmak için olayın bir o Deng-Carter karşılaşması olduğunu bile unutur göründüler. Deng'in Waşington'da Sovyetler Birliği'ni hedef alan konuşmalar yapmasıyla, "Yumuşamaya zarar verdiğini" söylediler. Carter'ın "Kutup ayısını" sakinleştirmek için yaptığı açıklamaların olumluluğu üstüne sayfalar doldurdular. 


Bu ara en çok konuşanlardan biri de, genel olarak düşük çeneli olmakla tanınan SPD Meclis 


Hua Guo-feng, 
Zülfikar Ali Butto'nun bağışlanması 


Grubu Başkanı Wehner oldu. 
"Sovyet silahlanması savunmaya yöneliktir" diyecek kadar ileri giden Wehner, SPD içinde, Almanya'da orta menzilli roketlerin 'yerleştirilmesine karşı çıkanların başını çekiyor. Wehner'in, Sovyet saldırılarını ve silahlanmadaki hızını bütün dünya görüp dururken, savunmaya yönelik silahlanmadan söz etmesi, Deng'in ziyaretinde ağırlığın hangi meselede olduğu üstüne hâlâ kesin karar verememiş olanlar için en açık ve kesin işaret olmalıydı. 


Bu arada, Federal Almanya hükümeti Başkanı Helmut Sehimidt de geçtiğimiz Sah günü SPD Meclis Grubunda yaptığı konuşmada, ABD'nin Moskova ve Pekin ile sürdürdüğü ilişkiler hakkındaki fikirlerini belirtti. 
ABD'yi bazı noktalarda uyarma- ya, hatta eleştirmeye kalktı. 
Deng Siao-ping'in ABD ziyaretinin yankıları henüz durulmadı gerçi, ama Schmidt'in bu ziyaretten sonra oluşan "Endişelerini" acıklaması oldukca gecikti! 

Meclis Grubunda yaptığı konuşmada AET'nin Sovyetler Birliği ve Çin Halk Cumhuriyetiyle ilgili siyaseti ile Federal Almanya'nın siyasetleri arasında oldukça belirli bir çizgi çeken Schmidt'in, Carter'a yönelttiği eleştirilerin başında, Deng'in ziyaretine dünya çapında birinci sıradan yer verilmiş olması geliyordü. Böylece Çin Halk Cumhuriyeti'nin (“Dünya politika sahnesine kendini kabul ettirmiş bir aktör” gibi tavır alması sağlanmış oluyormuş! 


Schmidt'in asıl demek istediği şudur: Schmidt "Çin'e dünya 


için çağrıda bulundu 


PEKİN / TRABLUS (ANKA) 
Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Hua Guo- 


politikası sahnesinde söz sahibi adam rolü verirsek Ruslar'ı Kızdırırız." nitekim konuşmasının” bir yerinde Schmidt aynen şöyle dedi. 


" “Jeopolitik nedenlerden dolayı Sovyetler Birliği'ne hak tanınmalıdır. Çin ile olan ilişkiler Sovyetler Birliği'ne karşı olan 'yumuşama' siyaseti aleyhine gelişmemelidir. 


Hatırlanacağı gibi kısa bir süre önce diplomatik yollardan Sovyetler'e haber iletmiş, Brejnev'e kızmasını gerektirecek bir şey olmadığını, ederal Almanya'nın Çinle olan ilişkilerinin 


hiç bir zaman Sovyetler'le olan ilişkileri tehlikeye sokacak bir 


hale gelmediğini bildirmişti. 
Gruptaki konuşmasında Schmidt ayrica, Carter'ın Moskova-Pekin dengesini sağlamada uzun vadeli başarı ogösteremeyeceğini, bu meselede Pekin'in tavırlatının tayin olacağını iddia etti. 


Yani açıkçası, Schmidt, “Senin kurmaya, çalıştığın dengeyi Moskova değil, Pekin bozacak, ayağını denk al. Sen de benim gibi güvercinlere teslim ol” demek istiyor. İşte Federal Almanya Başbakanın Deng'in ziyareti sonucu oluşan endişelerini açıklamasının bu kadar gecikmesinin nedeni de burada yatmaktadır. Sehmidt aslında Appel ve Wehner arasındaki tartışmada agırlıgını koymak ıçın yapmıştır bu açıklamayı. Yoksa Carter'ın Deng'in ziyaretiyle ilgili siyaseti- nin eleştirileceği zaman Schmidt gibi bir politikacı için çoktan geçmiştir. 


Sovyetler Birliği Başbakanı Kosigin, 


önümüzdeki ay Hindistan'a gidiyor 


YENİ DELHİ (ANKA) 


Sovyetler Birliği Başbakanı Aleksi Kosigin ve Dış- 


feng, Pakistan eski Başbakanı Zülfikar Ali But- 


işleri Bakanı Andre Gromiko'nun Mart ayında Hin- 


to'nun bağışlanması için Devlet Başkanı Ziya- 


ül Hak'a bir mesaj gönderdi. 


Haberi veren Çin Haber Ajansı, Hua Guofeng'in mesajında, Butto hakkında verilen kararın Pakistan'ın bir iç sorunu olduğunu belirtti- 


ğini, bununla birlikte Pakistan'ın iyi dostu ve komşusu olan Çin'in bu dostluğa sığınarak, Butto'nun. bağışlanması için Devlet Başkanı 


Ziya-ül Hak'tan yetkisini 


ettiğini bildirdi. 


KADDAFİDE, BUTTO'NUN BAGIŞLANMASINI İSTEDİ 


Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddaı, de. 
Libya'nın Pakistan Büyükelçisi Beşir Mağribi - ye bir mesaj göndererek, eski Başbakan Butl0 - 


nun bağışlanması çağrısında bulundu. 


kullanmasını rica 


distan'a gidecekleri açıklandı 


Anka Ajansının DPA Ajansına dayanarak verdiği haberde Kosigin ve Gromiko'nun Hindistan hükümetini, Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerini geliştirmekten caydırmaya çalışacakları öne sürülüyor. 


Öte yandan Hindistan Dışişleri Bakanı Atal Behar Vejpaye bu ay içerisinde Pekin'i ziyaret edecek. 
Vejpaye'nin ziyareti, 1962 yılındaki Çin-Hint sınır savaşından sonra, Hintli bir devlet adamının Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapacağı ilk ziyaret olacak. 


Yine DPA Ajansına dayanarak verilen haberde, Çin'le olan sınır sorununu barışçı yollardan halletme- ye çalışan Hindistan'ın bunu Moskova ile bir sürtüşme olmadan halletmek amacında olduğu öne sürülüyor. 
Bu arada Gromiko ve Kosigin'in ziyaretinin Brejnev'in hu ay sonunda Hindistan'a gitmekten vazgeçtiği anlamına geleceği de söyleniyor. 


işçi-sendika 


DİSK KURUCU UYESİ, LASTİK-İŞ GENEL BAŞKANI 


gerektirir” 


© "Bazıları, “biz fakir ülkeyiz. Mutlaka bir güçlüye = dayanmamız lazım” diyorlar. Ben bunu kabul 


etmiyorum” 


©'DiSK'teki bölünme, solun bölünmüşlüğünün bir yansımasıdır. Solda, siyasi birlik sağlanmalıdır” 

©” Başka ülkelerden yardım alınmaz mı? Alınır, ama dostça yardım, karşılıksız olur. İsdemir 


gibi olmaz” 


ERTER'de DİSK binasının tam karşısındaki Yıldızsaray apartmanının üçüncü katina çıkarken heyecan içindeyim. Birazdan ilk 


devrimcilik yıllarımızda, adını sık sık işittiğimiz, uzaktan için için sevip saydığımız, oDerby'den, Pirelli'den, Gislaved'den meşhur sakal grevlerin- 


Genç Derby işçisi Rıza Kuas, kolları arkadaşlarının omuzlarında. .. 


Gülay Kurnaz 


den tanıdığımız 1960'ların işçi önderi, DİSK kurucu üyesi Lastik-İş Genel Başkanı Rıza Kuas ile konuşacağız. 

Yarın DİSK'in kuruluşunun 12'nci yildönümü. 
Aradan geçen bu oniki yil, 12 Şubat 1967'de Şafak Sinemasında biraraya gelen ve "ülkemizi mahvetmek isteyen emperyalizme, yutmak isteyen kapitalizme karşı savaşmaya andiçen'' sendikacıların herbirini bir tarafa sürükledi. 

Ve bugün DİSK dergileri dünyaya Moskova'nın gözüyle bakıyor. Küba'yı, işgalci Vietnam'ı övüyor. 
Afganistan'daki ve Güney Yemen'deki Sovyet yanlısı darbelere alkış tutuyor, Katangalı jandarmaları göklere çıkarıyor. Ö- 


ite yandan örgüt; bir cadı 


gün bir sendika içinde dafha bölünme, parçalanma 


haberleri. Çift başlı yönetimler, iki ayrı yerde 


birden yapılan kongreler. 


DİSK, kamuoyunda ve 


Rıza 


“DİSK'in bağımsızlı bütün emperyalistlere 


“Yaz! Ben Rıza Kuas olarak bütün hayatımca olduğu gibi, şimdide bütün kalbimle ve kafamla işçilerin arasındayım. Belki aynı sıhhatte değilim ama, aynı heyecan ve aynı mücadele azmi içindeyim.” 


işçi tabanında itibar kaybediyor. 

Bütün bunları konuşmak istiyoruz Riza Kuas'- la. Bu hale, bu gidişe ne diyorsunuz diye sormak istiyoruz. Ama acaba bizimle konuşabilecek mi? 
Yıllardır onu yatağa bağlayan hastalığı, böyle uzun bir konuşmaya izin verecek mi? 


DİSK'İ NEDEN Mİ 
KURDUK? 


Rıza Kuas bizi, kocaman boyuyla ayakta karşılıyor, “Yüzü güleç. Şefkatli. "Böyle telefonla randevular falan da nesi oluyor" diye sitem ediyor önce. "Burası sizin eviniz, istediğiniz zaman gelin, gidin" diyor. 

Biraz önce oturduğu 


Çok çekişmeli geçen Genel Kurul 5. gün sona erdi 


TEKSTİL GENEL BAŞKANLIĞINA RIDVAN BUDAK SEÇİLDİ 


© Yunus Kara'nın listesi Genel Yönetim, Denetim, Onur Kurulu ve 


DİSK delegeliklerinin çoğunluğunu kazandığı halde, Yunus Kara seçimi kaybetti 


© Merkez Yürütme Kuruluna Süleyman Çelik, Hüseyin Akduman, Ali Aykut, Besim Usta, Mehmet Bulut ve Selahattin Uyar seçildiler 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Tekstil Genel Kurulu bir günlük uzatmadan sonra dün sona erdi. 
"Devrimci Birlik"' grubu- 
© nun başkan adayı Rıdvan Budak bir oy farkla Yunus Kara'nın önüne geçerek genel başkanlığa 
| seçildi. Yürütme Kurulu 
© üyelikleri ise her iki grup arasında paylaşıldı, Yürütme Kurulu üyelikleri- ne Süleyman Çelik, Hüseyin Akduman, Ali Aykut, Besim Usta, Mehmet Bulut, Selahattin Uyar seçildiler. Yunus Kara'- nın listesinden Süleyman Çelik ve Hüseyin Akduman bir önceki günkü seçimlerde gerekli çoğunluğu sağlayarak Yürütme Kuruluna girmişlerdi. 
Her ikisi de CHP'li olarak bilinmektedir. Aynı liste- den dün seçilen Ali 
Aykut Bursa CHP İl örgütünde çalışmakta, ancak "Toplumsal İlerlemeci" olarak da tanınmaktadır. Selahattin Uyar ise TİP'lidir. Bu liste CHP, sahte TKP ve TİP'in ittifakı ile oluşmuştu. 
"Devrimci Birlik" grubundan dün listeye giren Besim Usta ve Mehmet 
Bulut TSİP—İlke görüşündendir. Genel Başkan Rıdvan Budak ise kendi deyimi ile "Bütün sosyalist gruplarla işbirliği yapmakta, ancak hiçbiri ile örgütsel bağımlılığı" bulunmamaktadır. Rıdvan Budak'ın listesi TSİP, VP, Kurtuluş, Dev-Sol gibi gruplardan oluşmakta idi. 


BİR GÜN ÖNCEKİ 
SEÇİMLER 


Bir gün önceki seçimler gece çok geç saatlere kadar sürmüş ve Yunus Kara'nın listesi genel 


merkez yönetimini, onur ve denetim kurullarını ve DİSK delegasyonunun büyük bir çoğunluğunu kazanmıştı. Ancak Yürütme Kurulu üyelerinden bazılarının isimleri liste- den silindiği için ancak iki kişi gerekli olan salt çoğunluğu sağlayabilmiş ve seçilmişlerdi. 

Başta Yunus Kara olmak üzere Ali Aykut, Muharrem Kılıç ve Celal Güney ve Selahattin Uyar ise gerekli çoğunluğu sağlayamamışlardı. 

DİSK delegasyonun- dan ise Yunus Kara listesinden 6 kişinin ismi çizilmiş ve bu 6 kişi ile "Devrimci Birlik" grubundan 30 kişi eşit oy almışlardı. Dün, listedeki bu 6 eksik delege için 
eşit oy alan toplam 36 
kişi arasından kura ile yeniden tespit yapıldı. 
Yaşar Yıldız, Tarhan Ölmez, Turgut Koç, Alaattin Deveci, Ahmet Aydın Mücellit Dağdeviren ve Besim Usta boş olan delegelikleri kazandılar, 


OYLAMA VE 
ÇİZİLEN İSİMLER 


Son gün yapılan seçimlerde Yunus Kara ve 


dört Yürütme Kurulu adayını kapsayan liste 149, Rıdvan Budak'ın 


listesi 147 oy aldılar. Ancak Yunus Kara'nın listesine oy veren iki kişi Yunus Kara'nın ismini çizdiği için onun oyu 147'ye düştü. Aynı listeden Rıdvan Budak'a bir ek oy çıkınca Rıdvan Budak 148 oy alarak bir oy farkla genel başkanlığa seçildi. Gene aynı şekilde isimlerinin üstü çizilen Celal Güney ue Muharrem Kılıç da Yü- 


Son andá bir farkla öne geçti 


Rıdvan Budak bir oy seçildi 


rütme'ye giremediler. 
148 oy alan Besim Usta, 
Bekir Şahin ve Mehmet Bulut Yürütme Kuruluna girebilecek kadar oy almışlardı. Bekir Şahin feragat edince diğer iki isim Yürütme Kuruluna seçildi. 

Seçimlerden sonya 
Yunus Kara Rıdvan Budak'ı tebrik etti ve alnın- dan öptü. 

Rıdvan Budak Genel 
Başkan olarak yaptığı ilk konuşmada Türkiye'nin içinde bulunduğu zor ortama değindi ve bu zorluktan çıkışta işçi sınıfına düşen rolü vurguladı. 

"Sosyalizm için kavga etmeye yeminliyim"' di- 


farkla Genel Başkanlığa 


yen Rıdvan Budak daha sonra şunları söyledi: 

"Şimdiye kadar hiç bir siyasi düşünce ile organik bağım olmadı. 
Ama bir çok siyasi düşünce ile birlikte olmaktan kaçınmadım. Kaçınmayacağım. İnanıyorum ki, Türkiye'ye sosyalizm gelecekse hepsinin katkısı ile gelecektir." 

Rıdvan Budak konuşmasını Tekstil Sendikasını işkolunda en büyük sendika yapmak için bütün üyelere yaptığı birlik çağrısı ile bitirdi. 

Tekstil Genel Kurulu ilk günlerdeki çok sert ve gergin havaya karşın son gün nispeten yatışmış bir hava içinde sona erdi. 


koltuğun kenarında bütün günlük gazeteler yıgılmış duruyor. Aydınlık'ı gösteriyor. "Gazetenizi her gün okuyorum. 
Güzel" diyor. Sonra azarlar gibi soruyor, "Sen neden her gün yazmıyorsun?" Hastalık bedenini yıpratmış ama, kafasını işçi sınıfından, Türkiye" den, Türkiye'nin meselelerinden, dünyadan bir parça olsun koparamamiş. 


"Yarın DİSK'in kuruluşunun 12'nci. yıldönümü” Rıza Bey!” O günü; dinlemeye geldik, sizden. 
DİSK'in kuruluşuna 'yol açan nedenler nelerdi? 
DİSK'i niçin kurdunuz?" 


"Neden mi?" diye adeta bağırıyor. "İşte nedeni!" 

, Birkaç sayfa uzatıyor. 
DISK kuruluş bildirisinin fotokopisi. 


"Hepsi içinde yazılı" diyor. "Türk-İş işçi sendikası olmaktan çıkmıştı. 
Partilerüstü politika diye işçiyi uyutmaya çalışıyorlardı. İşçi politikasız olur mu? İşçi temsilcilerini, emekçiler temsilcilerini seçip meclise göndermeyecekler de kompradorlar, kapitalistler istedikleri gibi keyif mi çatacak orada? 

Sonra emperyalizme göbekten bağlanmışlardı. Tam dümen suyuna girmişlerdi. 
Biz bağımsız olalım dedik. İşçi hareketi bağımsızlığı savunmalı dedik. 
Sinema salonu o gün tıklim tıklım doluydu. Kalabalık dışarılara kadar taşmıştı, Kemal Türkler konuştu, ben konuştum. 
Zaten daha önce birçok toplantılar yapmıştık. 
Hep birlikte andiçtik ve böylece DİSK'i kurduk." 


DİSK'İN 
BAĞIMSIZLIK 
İLKESİNE SIKI 

SARILMAK LAZIM 


"O andı hatırlıyor musunuz?" 

"Bildiride o da var. Oku bak." 

Birlikte okuyoruz: "Bizler, Türk işçi sınıfının tüm çıkarları, hakları ve özgürlükleri ve de onu- 


ru için biraraya geldik. 


Emperyalizmin — devleti-' mizin ve milletimizin hayatına yeniden kasdetme çabalarının arttığı ve bir avuç âracının, kapkaççı- nın ve sömürücünün bu çabalara katıldığını gören bizler, büyük Atatürk'ü daha 1921'de ilan ettiği gibi, bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı savaşmaya andiçmiş sendikacılarız." 

“Bağımsızlık — ilkesi, DİSK'in temel ilkesidir. 
Bu ilkeye sıkı sıkı sarılmak lazim. Onu korumak lazım." 

"Peki" diyoruz. "Bu 


gün DİSK'in bu ilkesine sarılmak sizce sadece Amerikan emperyalizmine karşı olmakla mümkün olabilir mi? DİSK'in bagımsızlık ilkesine sadakat bugün neyi gerektiriyor?" 


Ne demek istediğini biliyorum gibilerden gülüyor. 

“Tabii ki, sadece Amerika olmaz" diyor. 
"Bütün emperyalistlere, 


her türlü emperyalizme karşı bağımsızlığı savunmak gerekir. Bazıları, biz fakir ülkeyiz. Amerika ise güçlü, Ona karşı mücadele ederken ille de bir başkasına dayanmak lazım diye düşünüyorlar. Yani birinin kucağından öbürüne gidelim diyorlar, Böyle şey olmaz. Bir kere, biz fakir değiliz. Bizim zengin kaynaklarımız var, Kendi imkanlarımızı değerlendirdiğimiz takdirde, bize yeter. Ama bu yapılmıyor. İktidarlar bunu yapmiyor. Millileştireceksin, devletleştireceksin zenginlikleri, bak o zaman nasıl oluvor 


pipen anan  — 
DOST ÜLKENİN 
YARDIMI 
KARŞILIKSIZ 
OLUR 


"Sonra, yardım meselesine gelince. Dışarıdan yardım alınmaz diye bir şey yok. Alınabilir. Ama nasıl alınır? O ülke dost- sa, kötü niyeti yoksa,yardımı da öyle olur. Faizsiz, karşılık beklemeden yardım yapar. Elini verip kolunu istemez. Bizim aldığımız yardımlar öyle mi ya? Görüyoruz işte. 
Bir fabrika yaptılar Iskenderun'a. İsdemir. Neye patladığını görüyor, okuyoruz. DİSK'in bağımsızlık ilkesi bütün emperyalistlere karşı mücadeleyi gerektirir." 

"Rıza Bey, bugün 
DİSK içinde büyük bir kargaşa, huzursuzluk var. Sahte TKP, DİSK'te büyük tahribat yaptı. Bölünmeler, parçalanmalar yarattı. Bu konuda siz ne diyorsunuz?" 


BİLEN'İN YOLUNU 
BİLİYORUM 


“İsmail Bilen'in partisini diyorsunuz, Evet, biliyorum. Yolunu da biliyorum. Bilen, Türkiye'de hiç Lir şey yapamaz. Hiç bir başarı gösteremez. 
DİSK'teki bölünme, solun bölünmüşlüğünün bir yansımasıdır. Sol bölük pörçük. Dış güçler, solu bölmüş. DİSK'te birliğin sağlanabilmesi için, sol- daki birliğin sağlanması gereklidir. Yani solda si- 


yasi» birlik. sağlanmalıdır. . 


Siyasi birlik sağlanma- dan, DİSK de durulmayacaktır. Bütün o sol gruplar, partiler, doğru bir siyasi çizgide birleşmeden olmaz. Emperyalistlerin 'böl-yönet' politikası solu bu hale getirmiştir." 

Vakit epey ilerliyor. 
Ama Rıza Kuas, geçmiş mücadeleleri, Gislaved işçilerinin Eyüp'e kadar yürüyüşünü, Pirelli grevini, Derby işgalini öyle canlı anlatıyor ki, ayrılmak mümkün değil. 

Son olarak, "'Gazetemiz aracılığıyla işçi sınıfına söylemek istedi žiniz bir şey var mı? Bir kurucu üye olarak DİSK'in kuruluşunun 12' nci yıldönümünde işçilere mesajınız nedir " diye soruyoruz. 

“Şöyle yazın" diyor. 
Ve gözleri parıldayarak devam ediyor: "İşçi arkadaşlara, O kapitalizme ve emperyalizme karşı mücadelelerinde başarılar dilerim. Ben, Rıza Kuas olarak, bütün hayatım boyunca olduğu gibi, şimdi de, kalbimle, kafamla ve her şeyimle işçi sınıfının arasındayım. Onların arasındayım. İşçi sınıfı birleşmelidir. Düşmanın, arasına soktuğu ayrılıkları söküp atmalı, bir yumruk gibi birleşmelidir. Bağımsizlik için ve sosyalizm için mücadele etmelidir. 
Hepsinin sevgiyle gözlerinden öperim." 


a a ama nr m 
Türk Harb-İş'in gazetesini okudukları için 


Aster-iş libir grup 


Taşkızak'ta işçilere saldırdı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Taşkızak Askeri Tersanesinde Harb -İş Sendikasının yayın organını okuyan işçiler, Aster - İş" li bir grup tarafından saldırıya uğradı. Saldırı olayı tersane işçileri arasında tepkiyle karşılandı. 

Olay öğle tatili sırasında Harb-İş gazetesini okuyan bir işçiye Aster-İş'li kir grup tarafından saldırılmasıyla başladı. 
Diğer işçiler saldırganlara müdahale ederek Aster - İş'li gruba karşı çıktılar. 
Ancak Aster - İş'li saldırganlar müdahale eden iş- 


çilere de tehditler yönel- 


terek saldırdılar. 


Askeri tersane görevlilerinin müdahalesi ile olay, büyümeden önlendi. Saldırı olayının tersane işçileri arasında Aster-İş'e karşı varolan tepkiyi artırdığı bildirildi. Bilindiği gibi Aster -İş Taşkızak Askeri Tersanesinde yetkili olabilmek için bir süredir yoğun bir faaliyet yürütüyordu. Ancak Aster - İş'e üye olan birçok işçi son günlerde bu sendikanın gerçek yüzünü görerek istifa etmeye başlamışlardı. 


DOĞUNUN KÜÇÜK KASABASINDA ÖRNEK BIR TARTIŞMA 


Tuncelili yöneticiler “anarşi sorununu tartıştı 


e Pülümür deki toplantıya Tunceli Belediye Başkanı, 


Pülümür Belediye Başkanı, İl Encümen üyesi ve 


TIKP Ìl Başkanı katıldı. 


© Toplantıyı büyük bir olgunlukla izleyen Turcelililer, 


konuşmacılara birçok soru sordular 


TUNCELİ (ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü Partisi Pülümür İlçe örgütünün düzenlediği "Anarşi" konulu açık oturum önceki gün saat 13.00'de yapıldı. 4 saat süren toplantıya çevre köy ve kasabalardan gelen kalabalık bir halk topluluğu katıldı. 
Gazeteci Abdi İpekçi'nin anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra toplantıyı yöneten TİKP Tunceli İl Yöneticisi Süleyman Ergün bir açış konuşması yaptı. 
Türkiye'de bugün halkın siyasetle ilgilenmesini istemeyen ve özgürce tartışmalarından korkan insanların bulunduğunu belirten Süleyman Ergün, "Türkiye'de bütün halkın ortak özlemi özgür tartışma ortamı- nın olması, fikirlerin sopayla karşılanmadığı, fikirlerinden dolayı insanlarm köşede bucakta öldürülmediği bir ortamdır" dedi. Ergün,Tunceli'de sahte solcuların yarattığı halka yönelik şiddet olaylarını eleştirdi. 


TUNCELİ BELEDİYE 
BAŞKANI 


Açık oturuma katılanlardan ilk sözü Tunceli Belediye Başkanı Veli Aytaç aldı. Aytaç konuşmasına toplantıyı düzenleyen TİKP'ye teşekkür etmek istediğini belirterek başladı. 
Daha sonra anarşizmin ve anarşistlerin teorik açıdan sosyal temellerini açıklayarak, bunların hiçbir toplumsal sistemde topluma faydalı olamayacağını, her zaman ve her toplumda anarşizmin ve anarşistlerin zararlı olduklarını belirtti. Veli Aytaç, Amerikan emperyalizminin Türkiye'ye nasıl girdiğini ve buna paralel olarak komando kamplarının nasıl kurulduğunu anlatarak, 12 Mart darbesinden bu yana faşistlerin faaliyetleri üzerinde uzun uzun durdu, Belediye Başkanı, MHP'nin oyunlarına değinerek faşistlerin anarşinin esas mihrakları olduğunu söyledi. Daha sonra Tunceli ilindeki olaylara değinerek, solculuk adına yapılan ve sağın ekmeğine yağ süren birçok hareketi eleştirdi. Aytaç, Tunceli 


halkının bu tür hareketlere karşı duyi”" 


duğü tepkiyi açıkladı. Veli: Aytaç kendisine devrimciyim diyenlerin halkı bölen bu tip, hareketlerden vaz geçmesini ve birleşmelerini isteyerek konuşmasını bitirdi. 


TUNCELİ İL ENCÜMEN ÜYESİ 


İkinci olarak sözü konuşmacılar- dan Tunceli İl Encümeni Üyesi Hıdır Kaya aldı. Hıdır Kaya, iki büyük devletin, Amerika ve Rusya'nın geri kalmış, fakir ülkeleri nasıl ezip sömürdüğünü anlatarak, ülkemizdeki anarşinin kaynaklarının da bu iki süper devletin ülkemiz içindeki uzantıları olduğunu belirtti. Hıdır Kaya anarşiyi önlemenin yollarından bir tanesinin de bağımsızlık mücadelesi olduğuna değinerek, ülkemizin emperyalistlerle bağları koparılmadan, kendi gücüne dayanan bir ekonomik ve siyasi politika güdülmeden anarşinin de önlenemeyeceğini açıkladı MHP ve Kontrgerillanın tezgahladığı birçok tertibe dikkat çeken Kaya, anarşinin kaynağının bunlar olduğu- nun artık açık seçik ortada olduğunu söyledi. Kaya, anarşi ve kargaşalığı önlemenin yolunun bunların üzerine tereddütsüz bir şekilde yürümekten geçtiğini belirtti. Kaya, sahte solun Tunceli'deki faaliyetlerine de geniş bir şekilde değindi. 


PÜLÜMÜR BELEDİYE BAŞKANI Üçüncü konuşmacı Pülümür Be- 


lediye Başkanı Binali Dursun, kendisinden önce konuşmacıların düşün- 


celerine çogunlukla kalildığını belirtti ve sıkıyönetim meselesine de- 


ginerek, "bugün MHP ve yan kuruluşlarının kendi suçluluklarını örtbas etmek ve sıkıyönetimi halka 


karşı kullanmak için yoğun bir çaba içinde olduğunu" belirtti. Binali Dursun, sol içinde de sıkıyönetime savaş ilan edenlerin özünde sağın ekmeğine yağ sürdüklerini söyledi. 
Tunceli'deki duruma da değinen Binali Dursun, konuşmasını devrimcilerin birleşmesi meselesi üzerinde durarak bitirdi 


TİKPİL BAŞKANI 


Dördüncü ve son konuşmacı TİKP Tunceli İl Başkanı Hasan Son ise anarşinin kaynaklarının MHP, Konirgerilla ve Rusya olduğunu açıkladı. Hasan Son hükümetin denge politikasını eleştirerek, "hükümet daha ne duruyor? cinayet odaklarının üstü- 
.ne yürümelidir'' dedi. Son, Rusya'nın Doğu'daki kışkırtmalarına da dikkat çekerek sahte solun Türkiye ve Tunceli çapında sahte TKP'nin ve MHP' nin aleti durumuna düştüklerini geniş bir şekilde açıklayarak konuşmasını şöyle bitirdi: 

“Cumhuriyet Halk Partisini tutan vatandaşlara özellikle söylüyorum. 
Fırtınalı bir döneme girdik. Gerici bir iç savaşa karşı hiç uzlaşmadan halkla birlikte mücadele edilmelidir." 


SORULAR 


Daha sonra konuşmacılar kendilerine yöneltilen çeşitli soruları cevaplandırdılar. Sorulara cevap veren tüm konuşmacılar, sahte TKP ve Rusya'nın da anarşinin kaynakları olduklarını belirttiler. Hükümetin denge politikasını da eleştirerek anarşinin ancak kararlı bir tutumla önlenebileceğini söylediler. Soruların cevaplandırılmasından sonra Süleyman Ergün, konuşmacıların birleştikleri 1oktaları açıkladı. Süleyman Ergün şöyle konuştu 

“Bugün bu toplantımızda konuşan değerli konuşmacılarımızın birleştikleri noktalar aynen şöyledir: 

"1. Anarşinin ve kargaşalığın temelinde iki süper devlet Amerika ve Rusya arasındaki hegemonya ve nüfuz mücadelesi yatmaktadır. Amerika ve Rusya anarşiyi küçük ülkeleri bölmek ve kendi boyundurukları altina almak için körüklüve»lar 

“2. Hükümet daha etkin ve açık, cesur bir politika ortaya koymalıdır. Cinayet odaklarının üzerine gidilmeli. Bunların devlet içindeki güçleri tasfiye edilmeli ve bu cinayet odaklarının kökü kurutulmalıdır. 

"3. Rusya Doğu sorunu ile oynamakta, Doğu halkının durumun- dan faydalanarak ülkemizi bölmeye çalışmaktadır. Biz Rusya'nın Doğu' da giriştiği kışkırtmalara karşıyız, Ülkemizin ve halkımızın birliğini savunuyoruz 

"4, Sıkıyönetim uygulamaları 

cinayet odaklarına yöneltilmeli ve anarşinin kaynaklarını kurutmalıdır. 
Sıkıyönetim konusunda kargaşalıktan yana MHP ve TKP aynı doğ rultudadırlar. 
Türkiye ancak, kendi öz kaynaklarına dayanarak ve bu kaynakları seferber ederek kalkınabilir, dışa bağımlılıktan kurtulabilir. Dışa hagımlılığa son verilmelidir. Anarşinin önlenmesi de ancak böylece mümkün olabilir. 

“6. Fikirlerin kaba kuvvetle bastırılmasına karşıyız. Özgür tartışma ortamının oyaratılmasından yanayız Halksarasında fikrini özgürce söylemeli, fikirler rahatlıkla dinlenmeli ve birliğe varılmalıdır." 


Orman Mühendisleri Odası 


Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı 


ANKARA (ÖZEL) 

Orman Mühendisleri Odası Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı. 

Genel Kurul sonunda yapılan seçim- de çoğunluğunu CHP'lilerin oluşturduğu, Devrimci Yol grubundan ve T'K'P yanlılarından bir kişinin katıldığı liste seçimleri kazandı. 

Genel Kurul sırasında konuşma yape delegeler çeşitli sorunlara değindiler. 

evrimci Yol grubunun ni açıklayan bir delege açık faşizme geçişin zorlandığını öne sürerek, direniş komiteleri kurulması: önerdi, T'K'P yanlısı Birlik Dayanışma grubunun görüşlerini açıklayan Rahmi Tekin de CHP'nin tüm ulusun birliği gibi soyut kavramlarla uğraştığını iddia etti, 

„Yurtsever mühendis grubunun görüşlerini açıklayan delegelerde yaptıkları konuşmada Orman Mühendisleri Odası' 


nın yurdumuzun 10 milyonluk nüfusunu oluşturan orman köylülerinin top: rak ve hürriyet mücadelesini desteklemeleri gerektiğini belirtti, Yurtsever mü hendisler, devrimciler ve yurtseverlerin 
45 milyon halkın birliğini savunmak ve 
gerici iç savaşa karşı çıkmak gibi önem li bir görevle karşı karşıya olduğunu söylediler 

Orman Bakanı Vecdi Ilhan da yaptı konuşmada kendisi ve ülke sorunlarıyle uğraşılmasına karşı çıkmadığını, berke sin fikrini savunabileceğini belirtti, Vec di İlhan, konuşmasında silahlı eylemler karsı olduğunu da açıkladı. 

Genel Kurul sonunda yapılan seçim lerde şu isimlerden oluşan liste yöneti me geldi: 

Celal Çoban, Utku önsel, Mustafi Yumurtacı, Yücel pagir Feyzullah Bag çiftçi, Gürel Demirel, Yüksel Karakurt 


KAYMAKAMLIĞ 


MİLAS 


tada öldürülmüştü İsmail Değer İnal. 


Hamdullah Yanık 


Savcı bey kanlar içinde, Elleri gögsünde koşuyor, Başı önüne düştü. 
Dizleri kırıldı, Sendeliyor. 
Savcı bey hâlâ koşuyor. 
Göğsünde 14'lü tabanca- nın iki kurşunu. Koşuyor. 
Silah sesleri devam ediyor, Savcı bey koşuyor. 
20 metre ilerdeki polis 
karakoluna doğru. Koşu- 


yor. 
Silah sesleri dindi, İsmail bey düştü, Elleri 


toprağın üzerine uzanmış Taşova Adliyesi'ne değiverecek neredeyse, Kaymakamlıkta, (o adliyede, karakolda, camlarda, pencerelerde adamlar. . 

Koşuşmalar, bağrışmalar 


... Bir savcı yatıyor yerde, upuzun... Adı duyul mamış bir savcı yatıyor yerde, Bir hukuk kahramanı yatiyor, Türkiye Devletinin gözleri önün- de... 


Saat 10 30, Günlerden Salı, Takvimler 30 Ocak'ı gösteriyor. o Lokantadan çıkıp Adliye'ye gitmekte olan Taşova Savcısı İsmail Değer İnal'ın yolu kesilir, Başlarında Muhit - tin Gündoğdu'nun bulunduğu üç komando, Savci Bey'e küfür ederler, Komandoların elleri bellerindedir, Savcı karşılık vermez, hızla Adliye'ye doğru yürür. Canilerden 
5 metre kadar uzaklaşmıştır, Arkadan bağırırlar, İsmail Değer İnal döner ve o anda Gündoğdu' nun kurşunlarına hedef olur, Koşmaya başlar. 
Faşist kurşunlar doğrudan doğruya devlete sıkılmıştır, İki kurşun savcıyı düşürürken, bir kurşun karakolun camını kırmış, içerdeki aynayı parçalamıştır. Birliği ve barışı paramparça etmek istercesine, Bir diğer kurşunu da biz gördük. Telefon direğine saplanmıştı, araştırma için çıkarıyorlardı. 


Mezhep kışkırtmaları Amasya'nın Taşova İlçesi'nde ,29-30 Ocak 


günleri meydana gelen ve biri savcı olmak üzere iki yurttaşın ölümüne, çok sayıda yurttaşın yaralan - masına yol açan olayların kökeni neydi? Bu soru- nun cevabını, faşist partinin mezhep kışkırtmalarında aramalıyız. 


Amasya, Sünni ve 


gi 


la.Adliye'ye 2 


0 metre uzaklıkta, bu nok - 


Savcı İsmail Değer İnal, karakolun 20 metre yakınında öldürüldü 


©Savcı yerde yatıyordu. Karakoldan, Adliyeden, Kaymakamlıktan, 


camlardan, pencerelerden herkes olayı seyretti. Müdahale yok 


Alevi yurttaşlarımızın bir arada yaşadığı illerden biridir, Taşova ise Amasya'ya bağlı dörtbin nüfuslu bir İlçe, Yurdumuz da güneyden kuzeydoğu- ya doğru uzanan bir kavis vardır, Ta Antakya" dan başlayan, Gaziantep, Kahramanmaraş Malatya, Sivas, Tokat, Amasya Erzincan, Elazığ, Erzurum'a doğru uzanan bu kavis üzerinde yoğun olarak mezhep kışkırtmaları sürdürülmektedir, Güney-Kore-Tayvan tipi bir diktatörlük kurmak isteyen güçler, mezhep;ukışkırtmalarını kuvvet.toplamak ve'bir iç savaş yaratmak için kullanmaktadırlar, İşin kötüsü ,bu kavisin doğusunda ve güneyinde kalan bölgeler milli çatışmaları ve bölücülüğü kışkırtmak isteyen diğer gücler için de elverişlidir. 
Doğuda Sovyetler Birliği" nin kışkırttığı bölücülük, ara kuşakta mezhep çatışmaları ve büyük şehirlerde alabildiğine kargaşa Sonunda ya Türkiye'nin düşmesi, ya da faşist bir dikta... İşte bu iç savaş isteyen güçlerin ortak stratejisidir. 


Sıkıyönetimin ilanın- dan sonra faşistler Amasya'ya güç yığmışlardır. 
Bu bölgede hem kaçakların barınması için imkanlar bulunmaktadır, hem de bölgenin silah kaçakçılığı açısından stratejik bir yeri vardır, Karadeniz silahlarının doğuya ve güneye açılan kapısıdır Amasya, . 


Taşova halkının büyük çoğunluğu CHP'lidir, Eskiden sık sık kan davaları görülen bu ilçemizde, iki yıl öncesine kadar tek bir siyasi çatışma meydana gelmemiştir. Ancak MC döneminde Ülkü Ocakları'nın açılmasından sonra her şey değişmiştir Taşova'da. Eski bir katil olan Muhittin Gündoğdu, af sonucu cezaevinden çıktıktan sonra İlçede Ülkü Ocaklarını geliştirmek için çok çaba harcamıştır 


İlçeye bağlı Akyazı köyü faşistlerin karargahı haline getirilmiştir, Bu köy, büyük çapta silah kaçakçılığı için bir üs olarak kullanılmıştır. Kaçakçılık faaliyetinin elebaşılarından Akyazılı Ahmet, bir jandarma arama- 


KURŞUN ÇIKARILIYOR Savcıya sıkılan kurşunlardan biri de Kaymakamlık binasının önündeki telefon direğine saplanmıştı. Kurşunu çıkarmak için, bir jandarma eri direği baitayla parçalıyor. 


sında çok miktarda mermiyle yakalanarak tutuklanmıştır ama, faaliyet sürüp gitmektedir. Göynücek'e bağlı Yazlıkışla ve Saray köyleri de üs bölgeleri arasındadır. Bu köylerin etrafında çepeçevre Alevi köylerinin bulunması, çevredeki gerginliği daha da arttırmaktadır. 


öte yandan sıkıyönetimin ilanıyla, Erzurum’: dan, Erzincan'dan, Sivastan komandolar gelmiştir Amasya'ya, Bunlara Samsun'dan ve özellikle Ladik İlçesinden gelenleri de eklemek gerekir. İşte, yukarda saydığımız köy- 


J 


“KATİL SAVCI 


KET) 


L 


MI? Taşova Savcısı İsmail Değer İnal'ın öldürülmesinden 


önceki akşam, duvarlara "Katil Savcı" yazıldı. Savcı öldürülünce katilin kim olduğu açıkça görüldü. İşte katilin imzası: ÜGD. 


lerle, buralardan gelenler yaratmıştır Taşova'daki tahrip, yağma ve cinayetleri, 


Maraş ve Taşova 


Taşova olaylar, ilk baştan 25 Aralık günü için planlanmıştı, Yani 
K Maraş olaylarının bitiminden hemen sonra, Ülkücü Muhittin Gündoğdu K.Maraş olaylarından dönmüş, oradaki eylemlerini arkadaşlarına tek tek anlatmıştı, O akşam, saat 24.00'de Töb-Der şubesi kurşun yağmuruna tutuldu. Neyse ki binada kimse yoktu. Bu açık bir kışkırtmaydı ve solcu gençlerin cevap vermesi bekleniyordu. Ama işler faşistlerin umduğu gibi çıkmadı, Töb-Der Yönetim Kurulu Savcılığa bir dilekçe verdi, Dilekçede derneği kurşunlayanların isimleri veriliyor, tanıklar gösteriliyor ve gereken işlemlerin yapılması isteniyordu. 

Töb-Der'in Cumhuri yet Savcılığına verdiği dilekçede Burhan Keleş, Sadullah Binici Bekir Aydın ve Dursun Gümüş'ün isimleri yer alıyordu, Ancak bu !konuda herhangi bir işyem yapılmadı. Olay oldubittiye getiriliyordu. Güvenlik kuvvetlerinin ve adalet mekanizmasının sessizlik tutumunu benimsemesi saldırganları cesaretlendiriyor, ilçede gerginlik git- 


tikçe artıyordu. Sıkıyonetimin gelmesiyle, Savcı İsmail Değer İnal olayın üzerine gitmeye, soruşturmayı (o derinleştirmeye karar verdi. Komando şefi Muhittin Gündoğdu, bütün dikkatleri üzerinde topluyordu. 
Gizli ETKO bildirileriyle Gündoğdu'nun ilişkisi vardı, Gündoğdu, Tokat' 
ta üç gencin öldürülmesi olayının elebaşısıydı. 
Kahveyi kurşunlayan ekibin başındaydı. Bu suçtan hakkında gıyabi tutuklama kararı verilmişti. 
Amasya'da yakalanmış, ancak serbest bırakılmıştı. Ayrıca Erbaa'da bir genci yaralamaktan hakkında bir başka gıyabi tutuklama kararı daha vardı. Ancak Savcı İsmail Değer İnal, kendisini eli kolu bağlı hissediyordu. 
Çünkü hem bazı yöneticilerin tutumu, hem de Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelerek Taşova Karakolu'na doluşmuş Pol-Bir' 'i polisler kendisini bir kıskaç içine almışlardı. 
Kaymakam basiretsizdi. 
Hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Muhittin Gündoğdu, hergün karakola uğruyor, polislerle siyasi eğitim yapıyordu. 
İlçe halkının can güvenliği Allaha emanetti. 


YARIN: 


Karar ve uygulama 


Silah kaçakçıları, Doğuda av tüfeği bile bırakmadı 


TÜRK-İRAN SINIRINDA 
SİLAH FİYATLARI, BÜYÜK RAKAMLARA ULAŞTI 


©Sınır yöresinde tek kırma av tüfeği 15-26 bin, Karadeniz vapısı tabancalar 25 bin liradan 


alıcı buluyor 


ANKARA . (ÖZEL) 

İran'da durumun iyice gerginleşmesi ye silahlı çatışmaların başlamasıyia birlikte Türk-İran yöresi silah kaçakçılarının istilasına uğradı. 

Türk-İran demiryolu sınır kapısı olan Kapıköy ve vöresinde araştırmalar yapan Aydınlık muhabirleri O İranlıların ne pahasına olursa olsun silah bulma taleplerinin silah o fiyatlarını iyice yükselttiğini bildiriyor. 
Yıllardır komşu ülkelerden Türkiye'ye kaçak silah sokan kişilerin şimdi trafiği tersine çevirdikleri görülüyor. 

Muhabirlerimizin bildirdiğine göre Yüksekova, Özalp ve Çaldıran bölgelerinde tek kırma av tüfekleri 15-20 bin lira dan, Karadeniz yapısı tabancalar 25 bin liradan alıcı buluyor. Bir av fişegi 25 lira, tabanca mermisi 40 lira, uzun namlulu tüfek mermileri ise 50-60 liradan satılıyor. 
Erzurum, Van ve Hakkari illerinde (yapılan araştırmalarda çok miktarda av tüfeği güvenlik kuvvetlerince ele geçirildi. 


SAYISI ARTAN 
AZERİLER" VE 


TALABANİ 
Son durum, bölgede milli ayrılıkların kışkırtılması sonucu hal- 


kın can güvenliği derdi- ne düşmesi olarak yorumlanıyor. İran'da birden ortaya çıkan silahlı grupların Azerice konuşmalarına rağmen “Şii olmamaları ve modern, silahlar. kullanmaları dikkat çekiyor, Yeni türeyen bu "'Azeriler''in oesaslı şekilde silahlı eğitimden geçmiş kişiler oldukları bildiriliyor. 


İran'da artmasıy- 


öte yandan kargaşalığın la birikte Talabani'nin faaliyetlerini yoğunlaştırdığı belirtiliyor. Talabani'ye bağlı silahlı militanlar, Irak, Türkiye ve fran arasında hareket halindeler. 


— 


“- basın kuruluşu, 
«asın sorunları iin Başbakana raşvurdu 


İSTANBUL (THA) 
Sorunları ve çözüm yollarını bulmak amacıyla ortak çalışma grupları oluşturmaya karar veren Gazeteciler cemiyeti, Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası ve Türkiye Gazeteciler Sendikası yetkililerinin ortak başvurusunda, sorunlara ortak 


SINIRDAKİ 
İRANLI ASKERLER 


Öte yandan silah ve silahlı militan trafiğinin yoğunlaşması yanında, Türk-İran sınır karakolundaki İranlı askerlerin de silahlarıyla birlikte 


İran'ın iclerine kaçtıkla- 


rı öğrenildi. Sınırın iyice b şiboş kalması üzerine silah naklinin daha da kolaylaştığı, bu arada bazı Kürt uyruklu aşiret üyelerinin akrabalarına yardım için silahlarıyla birlikte Türkiye'den İran' 

geçmektr oldukları bildirildi 


ANKARA (AA) 
Tüm Öğretim Üyeleri Derneği Ankara Şubesi- nin Genel Kurulu, bir bildiri yayınlayarak, Türkiye ve Ortu Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde dört öğretim * üyesinin gözaltına alınmasını kınadı ve olayı "Akademik özerklik ve bilim özgürlüğü ile bağdaşmayan davranışlar"' olarak yorumladı, 
Tüm öğretim üyeleri ve yardımcılarının, her türlü güçlüklere karşı de- 


TÜMöD Ankara Şubesi Genel Kurulu, TODAİE'den dört öğretim üyesinin gözaltına alınmasını kınadı 


mokrasi mücadelesinde üstlerine düşen görevi yerine getirmeye devam edeceklerinin belirtildiği bildiride, "Temel demokratik hak ve özgürlüklerin titizlikle korunması konusunda siyasal iktidara sorumluluklarını bir kez daha hatırlatmayı bir görev biliriz" denildi. 


Genel Kurul, ayrıca, 
Tam Gün Çalışma ilkesinin desteklenmesini de kararlaştırdı. 


Müezzinoğlu hakkındaki gensoru önergesi reddedildi 


ANKARA (AA) 
Millet Mrclisinin dün- 
,kü birleşiminde, Bakanlar Kurulu ile Başbakan ve bazı bakanlar hakkında gensoru açılmasına ilişkin olarak AP'lilerce verilen dört önerge okundu. Önergelerin gündeme alınıp alınmaması konusu 
14 Şubat'ta görüşülecek. 
Mâliye Bakanı Müezzinoğlu hakkında verilen gensoru önergesinin gündeme alnması ise reddedildi, 
“Devalüasyon kararını zamanından önceaçık- 


_layarak bazı kişilere çı- 


kar sağladığı"' iddiasıyla, 


AP Bursa Milletvekili özer Yılmaz ve arkadaşları tarafından verilen gensoru önergesinin gündeme alınması reddedildi. 

Eleştirileri (o cevaplandıran Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, 1978 
yılında yapılan devalüasyonun, , aslında, paranın yürürlükteki değerini resmileştirmek anlamı taşıdığını ve olumlu sonuçlar verdiğini ileri sürdü. 
Müezzinoğlu, o devalüasyon sonucu ihracatta hızlı br gelişme olduğunu, turizm ve işçi gelirlerinin artış gösterdiğini savundu. 


Silvan” da odun toplama yüzünden, iki aile arasında çıkan çatışmada 5 kişi öldü 


DİYARBAKIR (THA) 


Silvan İlçesi dolap köyünde odun toplama yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada ikisi kadın beş kişi öldü. 

THA muhabirinin Il Jandarma Alay komutaniğından aldığı bilgiye göre, Olay önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Dolap köyü Koruluk mevkiinde odun toplayan ''Nergiz" âilesine mensup kişilerin aralarında yaptıkları tartışma kısa sürede silahlı 


çatışmaya dönüştü. Koruluk'ta çıkan çatışmada, Şevket, Cemal, Garibe ve Ayşe Nergiz öldü. 

Olayın köyde duyulması üzerine iki aile bu kez köy meydanında taş, sopa ve silahlarla birbirleri ile çatışmaya girdiler. Köydeki çatışmada da 10 yaşındaki bir çocuk öldü. 6 kişi de, çeşitli yerlerinden yaralandı. Geç vakit köye gelen jandarma birliklerinin duruma hakim oldukları ve soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. 


47 eğitim enstitüsü 
öğrencisi hâlâ gözaltında 


çözüm yetkililerle bir toplantı yapılması önerildi. 


bulunması için 


Ankara'da iki 


TOPLUİŞ SÖZLEŞMESİ ÇAĞRI İLANI 


Sendikamız aşağıda adı ve adresi yazılı işyerinde çalışan üyeleri adına işyeri seviyesinde toplu iş sözleşmesi yapacaktır, 275 sayılı yasa uyarınca ilanen duyurulur, 


Devrimci Banka, Büro, Eğitim ve Sigorta İşçileri Sendikası (DEVRİMCİ BANK—SEN) Yürütme Kurulu 


İSTANBUL DAHİLİNDEKİ İŞYERİ ADI VE ADRESİ: 


AKSARAY ŞUBESİ 
BAKIRKÖY ŞUBESİ 
BEŞİKTAŞ ŞUBESİ 
BEYAZIT ŞUBESİ 
BEYOĞLU ŞUBESİ 
ÇAĞLAYAN ŞUBESİ ÇAKMAKÇILAR ŞUBESİ 
EYÜP ŞUBESİ 

FATİH ŞUBESİ 
FINDIKZADE ŞUBESİ FİKİRTEPE ŞUBESİ 
KARAKÖY ŞUBESİ 
GAYRETTEPE ŞUBESİ u G.O.PAŞA ŞUBESİ 

" GÖZTEPE ŞUBESİ, 

“ KADIKöY ŞUBESİ 

Vi i) KAPALIÇARŞI ŞUBESİ i u KIZILTOPRAK ŞUBESİ 
W KURTULUŞ ŞUBESİ 
4.LEVENT ŞUBESİ 

i MODA ŞUBESİ E 

i NİŞANTAŞI ŞUBESİ 
ORTAKÖY ŞUBESİ 
PANGALTI ŞUBESİ 
SİRKECİ ŞUBESİ f 
5 SULTANHAMAM ŞUBESİ 
i SÜTLÜCE ŞUBESİ 

e ŞİŞLİ ŞUBESİ 
TAHTAKALE ŞUBESİ 
TAKSİM ŞUBESİ ; 
BAYRAMPAŞA ŞUBESİ (TOPÇULAR) | 
TÜNEL ŞUBESİ 

" UNKAPANI ŞUBESİ 
ÜSKÜDAR ŞUBESİ 

3 ZEYTİNBURNU ŞUBESİ 


İstanbul Bankası T,A.Ş. 


ANKARA (ÖZEL) 
yıllık 
Eğitim Enstitüsünde ge- 


GENEL MÜDÜRLÜK- 
TÜNEL — İST, 


çen hafta Cuma günü gözaltına alınan 900'e yakın öğrenciden 47' 
sinin hala gözaltında olduğu bildirildi. Gözaltında tutulan öğrenciler hakkında tahkikatın devam ettiği belirtildi. 


Eğitim Enstitüsü öğrencileri Cuma günü okul çıkışında komandoların taşlı saldırısına uğramıştı. 


Okuldaki Öğrenciler bu saldırıdan sonra gösteri yapmışlardı. Kısa süren gösteriden sonra öğrenciler gözaltına alınarak Mamak Cezaevine gönderilmişlerdi. 


İSTANBUL İL DEFTERDARLIĞI 


Özbaş'ın numarası 


Doğan Yurdakul 


MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yusuf Özbaş. Millet Meclisi Başkanlığına verdiği bir soru önergesi ile Adalet Bakanı Mehmet Can'ın şu sorulara vevap vermesini istiyor: 

ETKO (Esir Türkleri Kurtarma Ordusu) isimli yasa dışı bir örgüt var mıdır? Varsa bu örgütle ilgili herhangi bir dava açılmış mıdır? 
Sanıkların içinde oğlum Edip Özbaş varmıdır? 
Hangi Mahkemededir? Numarası kaçtır? 

Hani bir zamanlar Ecevit'i sıkıştırıyorlardı: 

Kontrgerilla isimli bir örgüt var mı? Yok mu? Söyle! Sonuçta Ecevit çıkıp bir açıklama yapmıştı: “Kontrgerilla isimli resmi bir kuruluş yoktur.” 

Ecevit o sözü söylediği zaman, CHP milletvekillerinden biri bıyık altından gülüyordu: “Yok yahu! Bari bir de kapılarına Kontrgerilla Genel Müdürlüğü diye levha assınlar!” 

Şimdi de ETKO Genel Müdürlüğü var mı, yok mu o soruluyor. Bizim bildiğimiz kadarıyla ETKO Genel Müdürlüğü adında bir kuruluş yok. 
Ama, Genel Müdürlükler içinde ETKO'cular var. 
Örneğin. Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlıgında, 

Adalet Bakanı. Özbaş'ın sorularına cevap verir mi, vermez mi, verirse nasıl verir? Orasını bi- 


lemeyiz. 
Belki de. "Efendim. ben şimdi hapisten kaçmaları önlemek için gardiyanları 


egitiyorum. Kültürlü gardiyanlarımız olursa kapisteki anarşi de önlenir. Bu yüzden sorduğunuz soruyla ilgilenemeyeceğim” der. 

Ya da, "siz bana ETKO'yu soruyorsunuz. 
Ama benim başım başka fraksiyonlarla dertte. 
Mesela hümanist fraksiyonuyla uğraşıyorum son günlerde, Bir de hümanist fraksiyonu icad ettiniz. Şimdi de hümanist anarşistlerin kim olduğunu anlamaya çalışıyoruz” diyebilir. 

Onun için Yusuf Özbaş uzun zaman merakta kalmasın diye sorularını gecikmeden biz cevaplayalım. 

ETKO (Esir Türkleri Kurtarma Ordusu) isimli yasa dışı bir örgüt var mıdır? 

-Elcevap: wardır, Bu örgüt örneğin Kahramanmaraş katliamı, Taşova Savcısının katledilmesi gibi olaylarda, cinayete imzasını atar gibi duvarlara ismini yazmıştır. 

Gerçi bütün faaliyetini bilirsiniz de, bilmez- den geldiğiniz için hatırlatalım. Liderlerinden Enver Özkan. örgütün Kahramanmaraş taki cephaneliklerinden biri olan Kadirağalar çiftliğinde yakalanmıştır. Suç ortaklarından esrarengiz yüzbaşı namıyla maruf Mehmet Ali Çevikel ve Ökkeş Çokuçkun İstanbul'u havaya uçuracak güçte ordu malı TNT tahrip kalıbıyla ele geçirilmişlerdir. Bu olayların davaları görülmektedir. Eğer belleğinizi yitirmedinizse, bu davaların sanıkları hakkında tutuklama kararı çıkaran Yargıç Kazım Demirus, zat -ı âliniz tarafından tokatlanmıştır. 

— Bu örgütle ilgili herhangi bir dava açılmış mıdır? KE Ya ya 

— Elcevap: Bir değil, tam yedi tane açılmıştır. “Patlayıcı madde bulundurmak, atmak, yangın çıkartmak, patlayıcı atarak adam öldürmeye teşebbüs''den açılmıştır. Gerçi davaların adı "ETKO davası" değildir ama, hukuk oyunları yaparak lâf dolandırmaya gerek yoktur. Başta A olmak üzere sanıkların hepsi, savcılıkta ETKO örgütünün varlığını dogrulanus iard: Dava önce Maraş'ta açılmış, daha sonra "yargıçların can güvenliği" nedeniyle Ankara Altındağ Ağır Ceza Mahkemesine nakledilmiş, sıkıyönetim ilanıyla birlikte sıkıyönetime devredilmiş, Adana Askeri Mahkemesine gönderilmiştir. Sıkıyönetim, davaları tek bir örgüt olarak birleştirme eğilimindedir. ` 

— Sanıkların içinde oğlum Edip Özbaş var mıdır? 

— Elcevap: Vardır, Mahdumunuz söz konusu davaların baş sanıklarındandır. 

— Hangi mahkemededir, numarası kaçtır? 

— Numara yapmayın Yusuf Özbaş. Ortada bir numara varsa, o da sizin sorduğunuz soruların MHP'nin “son numarası" olması. 

Gittikçe daralan çemberi yarabilmek için buşvurular son numaralardan biri. 


istanbul Sıkıyönetim Komutanlığınca 


Son bir hafta içinde 67 kişinin gözaltına alındığı açıklandı 


İSTANBUL (ÖZEL) 

1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi, 4-11 Şubat tarihleri arasında çeşitli suçlardan 67 kişinin gözaltına alındığını ve 36 
kişi hakkında da sıkıyönetim mahkemesince tutuklama karan verildiğini açıkladı. 

Açıklamada ayrıca aynı süre içinde 89 kişi 
hakkında düzenlenen 31 
soruşturma evrakının da Sıkıyönetim Askeri Savcılığına sevkedildiği bildirildi. 

Sıkıyönetim kuvvetleri tarafından yapılan aramalarda dâ 28 tabanca, 7 
av tüfeği, 12 şarjör ve 
121 tabanca mermisi ele 
geçirildiği belirtildi 


MG 
MALİYE BAKANLIĞI 


KAYIP 
ARANIYOR 


Oğlum Hasan Erkuş annen vefat etmiştir. Acele evine dön. 

Baban 
Rahim ERKUŞ 
MALATYA 


VASITASIZ V. GELİR MÜDÜRLÜĞÜ 


SATIŞ İLANI 


Dosya No: 289-4 


İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN 


Adet Cinsi 


1 Matbaada baskı makinası (Frankental marka) 


Değeri: _ 
50.000.— 


Koca M.Paşa Vergi Dairesine olan vergi borcundan dolayı Kocamustafapaşa Vergi Dairesi tahtı hacze alınan ve yukarida cins ve evsafı gösterilen 16.2.1979 gün Saat 11.30'da peşin para ile satılacağı ancak, verilen bedel tespit olunan değerin % 75'inden aşağı olduğu veya hiç alıcı bulunmadığı takdirde, 2'nci satışın 23.2.1979 günü saat 11.30'da aynı mahalde yapılacağı, fazla malumat almak isteyenlerin Kocamustafapaşa Vergi Dairesi Müdürlügüne müracaatları ilân olunur. 


(Basın: 11362 — 163) 


* İLHAMİ ATALAY'ın 


Sanat Galerisinde 12 


¥j Al den olusan se bu vana 


isi Moc 


x sÖSEOĞGLU, 
BAN 

sergisi Kurtuluş 

kadar izlenebilecek. 

* TAMER AKAKINCI'nın 


açtığı resim sergisi 22 Şubat akşamına kadar gezilebile- 


cek. 


* FAHİR SÜMER'in yağlıboya tablolarından oluşan resim sergisi Akbank Bahariye Sanat Galerisinde 15 Şubat Perşembe akşamına kadar sürüyor. 

# SALİH ACAR, MUSTAFA ASLIER, NAZLI ECE-VİT, NURİ İYEM, VECİHİ BEŞİRO BERGER, BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU, FİKRET MU-Ş ELİF NACİ, ve İBRAHİM .ÇALLI'nın Akbank kolleksiyonuna ait tabloları Bebek Akbank Sanat Galerisinde 28 Şubat akşamına kadar 


ALLA, ZEYNEP YURTSEV 


açık kalıyor. 


# AYHAN TÜRKÖZÜ'nün resimlerinden oluşan “sergi İntercontinental Oteli salonunda izlenebilir. 
* ATİLLA GALATALI'nın Aydın Cumalı Sanat Gale- 


risi'nde açtığı resim sergisi 


14 GÜZİN DURAN 'ın Topkapı Sarayı Müzesindeki "'Suluboya Karagöz Resimleri" sergisi 3 Mart tarihine kadar 


açık kalacak. 


+ ORHAN KUR!I'un “Karagöz Biçimleri "Sergisi Beyoğlu Odakule Sanat Galerisi'nde sürüyor. 

x İSMAİL ŞÜKRÜ PLATİN'in maketlerinden ve MEHPARE AKBAŞ 'n vitraylarından oluşan "Eski Türk Evleri ve Camla Resim" konulu sergildri Yapı ve Kredi Bankası Galatasaray Sanat Galerisinde 7 Marta kadar sü- 


rüyor, 


* EREN EYÜBOĞLU, BİROL KUTADGU, RUHİ GÖ. 
RÜNEY, CİHAT BURAK, BERNA TÜREMEN,ERGİN İNAN, İLHAN BERK, NÜZHET KUTLU, ERCÜMENT KALMIK, HÜSEYİN CAHİT DERMAN ve NİHAT AK-YUMAK'ın birlikte açtıkları "NÜ" konulu karma sergi Göztepe Oya Sanat Galerisinde 10 Şubattan bu yana sürüyor. Sergi 9 Mart akşamı kapanacak 

* MUSTAFA ASLIER, ATİLLA GALATALI, ERGİN İNAN, MUSTAFA PİLEVNELİ ve İSMAİL TÜREMEN' in gravür, desen ve formlarından oluşan karma sergi, Harbiye Yapı Endüstri Merkezi Sanat Galerisinde 17 Şu bat Cumartesi gününe kadar sürüyor. 

* KENAN ÖZBELİn koleksiyonundan oluşan "İstanbul Yazmaları Sergisi" Beyoğlu Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde 25 Şubata kadar açık kalacak. 

+ AHMET UZELLİ'nin resim sergisi Taksim Sanat Galerisinde 15 Şubat Perşembe akşamı sona eriyor. 

* EŞREF ÜREN'in resim sergisi İstanbul Galata Sanat Galerisi ve Ankara Galeri Evren'de 20 Şubat Salı gününe 


kadar açık kalacak. 


* Akbank "İğne ve Tığ İşi Oyma Yarışması" sonuçları 


Akbank Ziya Gökalp Sanat 


sergileniyor. Sergi 28 Şubata kadar sürecek. 
+ MUSTAFA MUTLU'nun Ankara Alman Kültür Merkezinde açtığı "Karagöz Tasvirleri Sergisi" 14 Şubat gü- 


nüne kadar açık kalacak. 
* GENCAY KASAPÇI' 


n 


risinde açtığı resim sergisi 3 Mart tarihine kadar sürüyor. 
+ ERSAN GÖNÜLLER 'in, Galerisinde açtığı resim sergisi 15 Şubat gününe kadar 


sürüyor, 


* NAİME SALTAN'ın Eskişehir Güzel Sanatlar Gale- 


risinde açtığı "Mini Resim sürüyor. 


* RAŞİT KISACIK ilk kişisel fotoğraf Sergisini Malatya'da İnönü Çarşısı Sanat Galerisinde açtı. 


[KONSER 


*, Kemancı Roswita Randacher, bugün, 
19.00'da Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonunda bir resital verecek 


* İstanbul 
Senfoni Orkestrası, 
17 Şubat Cumartesi 
günü, 11.00'de Atasürk Kültür Merkezi 
Büyük Salonunda Şef 
Jean Meylan yönetiminde bir konser verecek. Konserin solisti 
İdil Biret 


[İMZA GÜNÜ | 


Devlet 


“Yeni ve Zaman" adı altında düzenlediği yağlıboya resim halı ve desen sergisi, Türkiye İş Bankası, Parmakkapı Şubat Pazartesi günü açılıyor Sergi 3 Mart'a kadar izlenebilecek 

X MUNİSE MERIÇLİ nin işleme sergisi Akbank pähariye Sanat Galerisinde 16 Şubat Cuma günü açılıyor. 
Sergi | Mart gününe kadar açık kalacak. 

VAN ADALI'nın vagğlıboya resim ve gravürlerin-Galeri Deko'da 8 Şubattan ır. Sergi & Mart tarihine kadar açık kala- 


NURULLAH BERK, BALA-BURHAN UYGUR, NURİ İYEM, NEVRESER ve İLHAN BERK'in tablolarından oluşan karma resim Galeri Baraz'da 6 Mart tarihine 


Dinamizm, Hareket 


Vaksim Sanat Galerisinde 


SU ALİYE 


13 Şubata kadar sürüyor. 


Galerisinde 16 Şubat günü 


Ankara Vakko Sanat Gale- 


İzmir Konak Akbank Sanat kadar 


Sergisi" 13 Şubata 


-* Devlet Klasik Türk Müziği Korusu Şef 
Nevzat Atlığ yönetiminde 18 Şubat Pazar günü 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu'nda bir konser verecek 

* Ankara 
Kent Orkestrası, 13 
Şubat Salı günü 
20.30'da Küçük Tiyat ro'da bir konser verecek. Konserde Türk 
Halk Müziğinden ve 
Türk Sanat Müziğinden örnekler sunula cak. 


Belediye 


* ÖRSAN ÖYMEN 12 Şubat Pazartesi günü Nişantaşı Akademi Kitabevinde Politika Kazanı" adlı kitabını okurlarına imzalayacak. 


* AZİZ NESİN 16 Şubat günü, Nişantaşı Aka- 


demi Kitabevinde tüm 


TOPLANTI | 


+ Doç. Dr. METİN 
AND 12 Şubat Pazartesi saat 18.00'de Beyoğlu Odakule Konferans Salonunda "Karagöz Sanatı" adlı bir konuşma yapacak ve Karagözcü Metin Özlen'i tanıtarak 


+ Alman Kültür Merkezi, Beyoğlu Odakule Konferans Salonunda üç gün sürecek "Mitos ve Gerçek" adlı edebiyat günleri düzenledi. Bu günlerde çeşitli yazarlar yapıtlarını okuyarak söyleşiler yapacaklar, 13 Şubat Salı günü 17.30'da NECATİ TOSUNER, FA- 
KİR BAYKURT, METİN 
<, DOĞAN HIZ- 
LAN'ın katıldığı okuma 
ve söyleşi toplantısı, 14 
Şubat Çarşamba günü 17.30'da BEKİR YIL- 
DIZ, BİLGESU ERE- 
NUS ve CENGİZ BEK- 
TAŞ'ın katılacağı toplant yapılacak. Aynı gün 
Dr. Robert Anhegger 
“Yeni Türk Yazınında Almanya" adlı bir konuşma yapacak. 15 Şubat Perşembe günü ise 17.30" 


kitaplarını imzalayacak. 


METİN ANN 


da LEYLA ERBİL, MEH- 
MET BAŞARAN, VA 
SIF ÖNGÖREN ve ALA- 
ADDİN BAHÇEKAPILI edebiyat gününe katılacaklar. Aynı gün SAR- 
GUT SöÖLÇÜN, "Yeni 
Alman Yazınında Türk İşçisi" konulu bir konuşma yapacak 


» 14 Şubat Çarşamba, 16.30'da İstanbul Avusturya Kültür Ofisi Salonunda BERTAN ONA- 
RAN "Freud, Reich ve Ötesi" konulu bir konuşma yapacak. 


İSTANBUL 


ATATÜRK KÜLTÜR 
MERKEZİ'NDE 


* İstanbul Devlet Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu Salonunda 11 Şuba' Çarşamba, 15 Şubat Perşembe ve 18 
Şubat Pazar günleri 11.00'de "'Kurnaz Avukat” adlı çocuk oyununu sergiliyor 

* Taner Barlas, Oda Tiyatrosunda 
14 Şubat Çarşamba ve 15 Şubat Perşembe günleri 18.30'da "Yük" adlı oyunu sergiliyor 

* Dostlar Tiyatrosu, Konser Salonunda 16 Şubat Cuma, 17 Şubat Cumartesi ve 18 Şubat Pazar günleri 18.30'da "Brechi-Kabare" oyununu sergili yor 

* Erdinç Dinçer, Oda Tiyatrosu Salo - nunda 16 Şubat Cuma günü 
18 Şubat Pazar günü, 20.30'da, 17 
Şubat Cumartesi günü 15.00'de ve 
18 Şubat Pazar günü 15.00'de Lorca'nın "Eskicinin Tazesi"' adlı oyu — nunu sahneleyecek 


İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI 


* Harbiye Şehir Tiyatrosu'nda "SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI" Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri 

* Üsküdar Şehir Tiyatrosu'nda “BİZLER VE BİZLER" Pazar, Pazartesi "ALMANLAR" Salı, Cuma, Cumartesi günleri 

* Fatih Şehir Tiyatrosu'da: “FUJİ-YAMA" Perşembe, Cuma, Cumartesi 'OLü KENTİN NABZI" Pazar, Pazartesi günleri, 

+ Kadıköy Şehir Tiyatrosu'nda “AYAK BACAK FABRİKASI" Perşembe, Pazar. "AMERİKAN FUT-BOLU" Çarşamba, "DİLEKÇE" Cuma, Cumartesi günleri. 

* Tepebaşı Deneme Sahnesi'nde "“MARAT-SADE", Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi günleri 


ANKARA DEVLET TİYATROLARI 


Büyük Tiyatro'da: 16 Şubat Cuma, 18 Şubat Pazar "GÜNEŞİN ÇO- 


Beyoğlu leri'de 


* Fotoğraf Sanatçısı NUSRET NURDAN 
EREN, 13 Şubat Salı günü 18.30'da. Ata türk Kültür Merkezinde bir dia gösterisi su nacak 

# NURSEN KARAS' 


m fotoğraf 


bilecek 


ları 


Sergisi, 


“Brecht-Kâbare''de Z. Berksoy ve G. Erkal (Foto: $. KAYGUN| 


m MM — 


Isosem, Ga 
13 Şubat 
akşamına kadar gezile 


* "Filistin 
Sergisi” 
Sanatsevenler gi'nde i7 Şubat akşa 


Mim Sanatçısı Erdinç Dinçer 


CUKLARI", 18 Şubat Pazar Suarede “YASALAR VE İNSAN" sergileniyor 

* Küçük Tiyatro'da: 11 -18 Şubat günleri arasında “GÖZLERİMİ KAPARIM: VAZİFEMİ YAPARIM" oyunu sergileniyor 

* Yeni Sahne'de: 14-18 Şubat gün leri arasında "SÖZ VERİYORUM" adlı oyun sahneleniyor 

* Altındağ Tiyatrosu'nda: 11-18 Şubat tarihleri arasında Yaşar Kemal'den uyarlanan ''WENEKE" oyunu oynanacak 


İZMİR 


* İzmir Devlet Tiyatrosu'nda 15 
Şubat Salı günü ile 18 Şubat Pazar günleri arasında "DÜNYANIN DÜ-ZENİ"' adlı oyun sergileniyor 


BURSA 


* Bursa Devlet Tiyatrosu'nda 13 
18 Şubat arasında "SATICININ 
ÖLÜMÜ"' oyunu sergileniyor * Çarşamba 11.00 ve Pazar 11.00'de her hafta "ORMANIN BEKÇİLERİ" adlı çocuk oyunu sergileniyor 

EDİRNE 
* "KURNAZ AVUKAT', adlı çocuk oyunu 17 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'de Edirne'de sergileniyor. 


mına kadar açık kala 


+ Akbank  Bölgelera l rası Fotoğraf Yarış ması sonuçları, banka | nın istanbul, Rumeli l Caddesindeki Sanat Galerisinde 28 Şubat | akşamına kadar sergi lenivor 


Fotoğraf 
Ankara 
Derne 


, 


KE lee Pİ Eer, a LİL 


OPERA 


* İstanbul Devlet Operası, Atatürk 
Kültür Merkezi Büyük Salonunda 14 
Şubat Çarşamba günü 19.00'da çe şitli operalardan seçme aryalar su nacak 

x İstanbul Devlet Operası, Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonunda Rossini'nin "Sevil Berberi" operasını 


15 Şubat Perşembe 20.00'de suna 
cak 


* Atatürk Kütür Merkezi'nde 13 
Şubat Pazartesi 20.00'de bir "Bale 


Gecesi" düzenlendi. Bu gecede Ravel'in "Anıları, Haus Verner Heuze'nin "Öyküsü. oDonizetti'nin 


"Grand Pas De Deux"'u ve Çaykovsky'nin "Baianchine Armağan" ha leleri sahnelenecek 


# lürk Sinematek Der 14.00: SIRADAN FAe æ Kültür Bakanlığı İstan neği'nin bu hafta göstere ŞİZM (Romm). 16.00 bul Film Yapım ve Göste ceği o filmlerin programi VATANA GİDEN YOI rim Merkezi, Atatürk Kül şöyle LAR tür Merkezinde, “Sinema 

12 Şubat Fazartesi 18 Şubat Pazar: 14.00 da Plastik Sanatlar” adı al 

15.00 Mihal Romm'un MOSKOVA SEVGİLİM., unda bir dizi belgesel film uzun, belgeseli SIRADAN 16.00: KÜLLER VE El- sunacak. Haftanın progra FAŞİZM. 19.00: A. Mit MAS (Wajda) mı şöyle: ta'nın yönettiği Deyet Salı HOLLANDA Japon ortak yapımı MOS x İstanbul, | Balmumcu! (Rembrandı, Hals, Wisser, KOVA SEVGİLİM. daki Sinema -IV Ensitü Willink, Jonkind, Mond- 

13 Şubat Salb: 15.00 sünde bugün 16.00'da Ka- tan), Çarşamba: INGIL- 

Fialko-l'rusko ikilisinin mil Yarmatovun jiki tere (Hogarth, H. Moore, yönetigi VE ÇELİĞE SI KALBİN ŞİİRİ, 14.00'da Ami tage). Perşembe: ABD VERİLDİ (Türkçe çevirili). Vladimir Savelyev'in İş. (Wyeth. Auszkiewicz), cu 


19.00: 
bölümü 

14 Şubat 
15.00 MOSKOVA SEVGİ 
LİM. 17.90 KAYIN OR- 


Aynı filmin ikindi 


Çarşamba: 


10.30: ÇOCUK FİLMLERİ 


YAN KILICI adlı Sovyet filimleri sunulacak 

17 Şubat 
martesi günü de iki başka 


S Ensutü, 


filmler var. 


ma: ALMANYA (Kandins- ki , Beckmann, E. Molde, cu- P. Klee), Cumartesi: KA NADA (Vaillancourt , Vil 


lenneuve, Eskimo Sanatı), 


e Sovyet lilmi sunacak: MANI. Andrzej Wada'mn }6.00'da Boris Kimyaga. o Pazar: FRANSA (Picasso, 
1970 yapımı filmi (Ing. rov'un RÜSTEM VE Sİ Monet, Giacometti). 
altyazılı). 19.00: SIRA- YAVUŞ EFSANESİ, Filmler, her gün 18.30 
DAN FAŞİZM. 19.00'da Grigori Çukruy da sinema salonunda goste- 
15 şubat Werşembe? in ASKERİN TÜRKÜSÜ, mlerek: 
15.00 Wajda'nın 1958 ya: x Ankara Yeni Sahnede pimi VE KI bI ERVE. fanbüğ Avusturya, 13 Şubattan itibaren Avus-ENNO OAR mea © Kültür Ofisi, Teşvikiye turya Büyükelçiliği ile kül ; ngili- O deki binasında 13 Şubat tür Bakanlığı Sinema Daire ce alıyazılı bir polonya çan, 18.00'de bir “film sinin ortaklaşa düzenledik nimi- r akşamı" düzenledi. Prog- leri Avusturya Film Haftası , 16 Şubat Cuma: 15.00 samda "Viyana Fantasuk yapiliyor. Programdu. yö-KAYIN ORMANI (Wajda) Gerçekçilik Okülu". Has netmen Willi Korst'ün'Mu- 
17.00 VE ÇELİĞE SU VE- gemer, Huuer, Lehmden, nå Lisa'nın Çalınışı" "Mas. 
z > "Otto Wagner” (renkli). nalı Kanı”, “Söz Veriyu (1I. Bölüm) “Hetzendorf Moda Oku- (o Tum" “Viyanalı Güzel“ gibi 
17. Şubat Cumartesi; lu” (renkli) gibi kültürel | 1930'lu yılların filmleri su- 


nulacak. 


a ge 


Gi a mn İki i zn İk ddi 


Yine rekabet, yine hırs, yine kavga 


Galatasaray bu defa da DSİ Spor'u 83-73 yendi 


Fenerbahçe 75-Y.Meysu 74 1-0 yendi 
Galatasaray 83-DSi Spor 75 


Aykut Tankuter 


GALATASARAY:83 
DSİ SPOR:73 


GALATASARAY: Erdal 
(4), Steve (26), Can (9), Utku (12), Hüseyin (10), Fuat (18), Nusret (4). 

DSİ SPOR: Aydın (4), Erdinç (10), Bekir (9), Mete (6), Timur (20), Semih (15), Azmi (7), Yavuz (2). 


FENERBAHÇE:75 
Y.MEYSU:74 


FENERBAHÇE: Halil 
(14), Ferhan (14), Majak (16), Popoviç (18), Tuncer (0), Apostol (0), Ömer (13), Demir (0). 

Y.MEYSU:Sabri (15), Ali (8), Turgay (10), Serdar (13), Benjamin (18), Adnan (4), Nur (6). 

İLK YARI:44-36 Y Meysu lehine, 


Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligden düşmemek için verdikleri o mücadele iyice kızıştı, Galatasaray, DSİ Spor'u yenerken fazla zorluk çekmedi, İlk yarıyı 
4235 önde bitiren San- 
Kırmızılı ekip ikinci yan- nın hemen başında öne geçmeyi başardı. Dakikalar ilerledikçe oyuna agırlığını koyan taraf Galatasray'dı. 

Günün 


diğer önemli 


Tersane işçilerinin yaptığı maçlardan görünüş 


maçı da Fenerbahçe 
Y.Meysu arasındaydı, fir Y.Meysu ilk y sonuna kadar üstünlüğü elden bırakmadı. İlk yarının sonucu 44-36 Meysu'nun lehine sona erdi, Ancak maçı kaybedeceği sanılan Fenerbahçe, ikinci devrenin başında yavaş yavaş toplanırken Y. 
Meysu'da tam tersine oyun disiplini bozuldu, Bundan yararlanan Fenerbahçe ikinci yarının 15, dakikasında beraberliği yakaladı ve uzun bir süre iki ekip arasındaki sayı farkı bir'i geçmedi, Karşılaşmanın son 16. saniyesinde Y.Meysu 74,73 öndeydi. Ancak hakemin verdiği faul kararıyla Fenerbahçe iki atış kullandı atışlar sayı olunca r75-74 Fenerbahçe'nin lehine sonaerdi, 

Bu anda seyirciler sahaya yabancı maddeler atmaya başladılar, Maç başından beri İstanbul takımlarını desteklemede Fenerbahçe seyircisiyle işbirliği yapan Gala - tasaraylı taraftarlar Fenerbahçe'nin kazanmasıyla birlikte Fenerbahçeli sporcuların ve antrenörlerinin üzerine yabancı maddeler attılar, Fenerbahçe yedek sporcularının da seyir ileri tahrik edici hareketlerde bulunmaları kayda değerdi, Ancak güvenlik kuvvetlerinin müdahalesiyle olaylar yatıştırıldı. 


Tersane işçileri, dostluk maçı yaptı 


Camialtı ve Haliç Tersanesi işçilerinden oluşan julbol takımları Cumartesi günü bir dostluk maçı yaptılar. 

Okmeydanı Fetih sahasında oynanan maçı 
Haliç 4-3 kazandı. 

Kötü bir zeminde oynanan maç, karşılıklı yapılan ataklarla geçti. Maçın başlarında üstünlük sağlayan Camialtı, oyunun büyük bir bölümünü önde götürdü. Oyunun ortalarında Haliç dengeyi sağladı. Maçın geri kalan bölümü karşılıklı ataklarla ve karşılıklı atılan gollerle geçti 

Kadir Yıldırım'ın yönettiği maçta, takım kadroları şöyle: 

CAMİALTI: Ali, Mehmet, Adnan, Ahmet, Mecit, Hasan, Ali Osman, Bayram, Muhittin, 
Adem, Hasan 


HALIÇ: Şahın, Turgay, Fahri, Oğuz, Mete, Hüseyin (Hasan) Halit, Hüseyin, Şeref, Erdal, Sezai 

Beşiktaş Fulya sahasında ise Maçka İdman Yurdu,30 Ağustos maçı yapıldı. 

Yağmurlu bir havada çamur zemin üzerinde yapılan maçı Maçka İ. 
Yurdu 7-1 kazandı. Maç, 
İ. Yurdu'nun ezici altında geçti. 
Atılan güzel goller maçın zevkli geçmesini sağladı. 

Takım kadroları şöyle: 

MAÇKA İ 
Serdar, 
Veli, 
Yahya, 
İbrahim. 

30 AĞUSTOS: Hakkı, 
Rıfat Burhan, Eyüp, Kadir, Adnan, Eyüp, İsmail, Mehmet, Metin, Erdal. 


YURDU: 
Çetin, Mahmut, 
Atıl, Latif, Ali, 
Orhan, Osman, 


Kadıköy Lisesi Kız Hentbolcuları toplu halde... 


Türkiye Ortadereceli Okullar Hentbol Şampiyonasında 


Kadıköy Kız Lisesi kızlarda sampiyon oldu Adana Erkek Lisesi, erkeklerde şampiyon oldu 


ADANA (AA) 
Üç günden beri Adana Spor Salonunda yapılmakta olan lise ve dengi okullar Kız - Erkek Hentbol Türkiye Birinciliğinde Kızlarda İstanbul Kadıköy Kız Lisesi, Erkeklerde Adana Erkek Lisesi şampiyon oldu. 
9 erkek 7/ kız hentbol takımının 
yarıştığı Adana Spor müsabakaları çok 


Adana Erkek Lisesi şampiyonluğa ulaşmak için Tarsus Amerikan Lisesi ile çekişmelirbir maç yaptı. Adana Erkek Lisesi müsabakayı 8-7 kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti, İçel tarsus Amerikan Lisesi ise ikinciliği elde etti, 

Kızlar Şampiyonasında ise İstanbul Kadıköy Lisesi güçlü rakibi İzmir 50. 
Yıl Lisesini 13-9 yendi. İzmir 50. Yıl 


sayıda seyirci 


Zevksiz geçen maçta 


Fenerbahçe 


Kırıkkalespor'u penaltı golüyle 


HAKEMLER: Orhan 
Cebe, Hamza Alan, Yener Soysal 

FENERBAHÇE: 
İvançeviç, Coşkun, Yenal, Erol, Cem, Tuna, Kemal, önder, Raşit, Engin, Şevki. 

KIRIKKALESPOR: 
Şürü, Armağan, Faruk, Mustafa, Burhan, B.Mehmet, Tuncay, Hamit (K. 


Mustafa), Asım, Halil, 
GOL: Dakika 14 
(penaltıdan) 
Oyuna Kırıkkalespor 


Asım'ın ayağından başladı. Ama ilk dakikada önder'in ortasına Engin kafayla vurdu ve Kırıkkalespor tehlike atlattı, 3. 
dakikada Ali Kemal'in ortasına Raşit onsekiz içinde hakim olamayınca Fenerbahçe bir gol fırsatı kaçırdı. 

14. dakikada Raşit 
Engin ver kaçında, Engin B. Mustafa ile Armağan" 
ın arkasında güzel bir atraksiyonla (!) kendisini yere altınca, hakem penaltıyı gösterdi. o Atışı kullanan Erol takımına golü kazandırdı. (1- 0). 

27. dakikada İvançeviç ile karşı karşıya kalan Asım topu kalenin hemen sol yanından avuta gönderince, konuk takım beraberlik şansını kaçırdı. 

28. dakikada Raşit'in pası ile Ali Kemal kaleciyle karşı karşıya kaldığında, kaleciyi de geç- 


Deplasmanlı Voleybol Ligine dün yapılan maçlarla devam edildi, Alınan sonuçlar ve takım kadroları söyle: 


Denizgücü 0 
Maltepe 3 


DENİZGÜCÜ: celal, A- 


tarafından 


izlendi. 


görüntü... 


mek istedi. Mehmet topu çeldi, dönen topa Şevki ıskaladı. Raşit'in boş kaleye şutu üstten avuta gitti. 


İkinci yarıda Fenerbahçe fazla defans yapmayan Kırıkkalespor karşısında baskılı oynadıysa da fark yapamadı. Zevksiz geçen maçta sayısız gol fırsatlarını cömertçe harcadı. 

50. dakikada Ali Ke- 


Fenerbahçe - Kırıkkalespor maçından bir 


Lisesi işe ikinciliği elde etti, 


zp GUR 


mal'in şutunu kornere çelen Mehmet, 65. dakikada Şevki'nin soldan gönderdiği şutu önleyerek takımını farktan kurtardı. 

75. dakikada Raşit'in başarısız kalan gol arayışına Mehmet fırsat vermedi, 88. dakikada Şevki'nin kafayla gönderdiği topu Faruk çizgiden çıkardı. Maç böylece 1-0 Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sona erdi. 


DÜNYA ÇOCUK YILINDA, PROFESYONELLİĞİN 
ÇOCUKLARA ÖĞRETTİĞİ 


ismet Hancıoğlu 


1979 Dünya Çocuk Yılını kutlarken kuçucük 


çocuklarımıza nede 


güzel şeyler (!) öğrettiği- 


mize maçta tanık olduk. İkinci yarı başlamadan önce sahaya fırlayan 8-10 yaşındaki çocuklar önce Fenerbahçeli oyunculara sarılarak sevgi gösterisinde bulundular. Arkasından konuk takıma kol ve bacaklarıyla küfür anlamına gelen 


hareketler yaptılar. Hem de adeta gülümseyen tüm görevlilerin ve seyircilerin desteğini alırcasına. Dünya Çocuk yılında gençlerimize küçükten öğretebileceğimiz spor terbiyesi böyle bir düzende daha mı buşka olabilir ki. 

Sayısız gol fırsatlarını değerlendiremeyerek kısırlıktan kurtulamayan Fenerbahçe karşısında 1-0'ra razı olan Kırıkkalespor da kontrataklarında: başarısız kaldı. Raşit'in gol fırsatlarını hovardaca harcaması karşısında, Fenerbahçeli ta raftarların tepkisini çekti. 

Zevksiz geçen maçta renerbahçe'nin 1-0'lık galibiyeti de aslında haklı bir galibiyet değil ya. 

- Artistik bir şekilde kendisini onsekiz içinde yere atan Engin'e hakem inandı ve penaltı verdi. 

Kısır bir futboiun sergilendiği maçta kasıtlı 


faullerin yanında Tuna ile B. Mehmet arasında elleşataşma oldu ama hakem görmedi. 


tina, 


Kemal, Aanan, malit, Mehmet, 

MALTEPE: Melih, Mustafa, Semih, İsmali, Alp, Hakan. 

SETLER: 5/15, 8/15, 
16/18. 


Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında, 2 rekor dana Kırıldı 


İzmir'de devam etmekte olan Türkiye Kapalı Salon Atletizm Şampiyonasında iki rekor daha kırıldı. Böylece şampiyonada kırılan toplam rekor sayısı 9'a yükseldi. 


3 Adım Atlama (Genç 
Erkekler): Ufuk Geldişen (İstanbul) 14.83 metre. 


800 Metre ( Yıldız Kızlar): Gülten Keskin (Ankara) 2.22.1. 


CSKA,Bayanlar voleybol şampiyonu oldu 


İzınir'de sona eren Avrupa Şampiyon Kulüpler Voleybol Şampiyonasında Slavia Bratislava'yı 3-0 yenen OSKA Sona t kımı Avrupa Bayanlar 


pl Şampiyonu ol- 


u. 

İkinciliği 
Budapeşte, ise Dinamo Berlin kazandı. 


VOLEYBOL 


Eczacıbaşı 3 
İETT O 


ECZACIBAŞI: 
Ata, Uğur, Zeki, serdar, Selim, Fatih. 

İETT: Ali, Ertan, ha, Erol, Hidayet, man, Celal. 


SETLER: 15/6, 
15/6 


Karşıyaka 1 
Galatasaray 3 


Oktay, 
Faruk, 


Sst- 
Os- 


15/7, 


KARŞIYAKA:  Şükü, 
Mustafa, Antonio, ` Raif, Erdal, Elvio. 

GALATASARAY: Bo/ 


kurt, Erdan, Ahmet, Levent, 

Alaattin, Recep, 
SETLER: 13/15, 

15/1,6/15. 


“SSK 3-051 Spor 2 


SSK: 


4/15, 


Doğan, İlker 
Merve, Pencev, Harun, Erol; DSİ SPOR: özdemir, Kahraman, Levent, Muhsin, serdar, Necdet, 
SETLER: 15/17, 15/14 
4/15, 15/5, 16/14. x 


E ra aaas 


iktidar Homeyni’ de... 


MENE 


H (Baştarafı 1. Sayfada) 

sabır, falaka gibi ii leri bulundu. Olaylarla ilgili olarak ÜGD Kayseri Şubesi üç ay süreyle kapatıldı. Şube Başkanı ise kaçtı. 
Kayseri'de önceki geat 22.00 sıralarında ahveye otomobilden n yaylım ateşi sonucu, ağır yaralanan Abdullak zgü adındaki şahis kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak öldü. 
Abdullah İzgü'nün dün yapılan cenaze töreninde ise çeşitli olaylar çıktı. 
Ki lığa, bir otomobild ateş açıldı. Orhan 
Akşit ve Fikret Özşahin adındaki şahıslar yaralandı; 


“ Bu arada şehrin bazı 

semtlerinde de çatışmalar çıktı. Çıkan çatışmalarda Ertuğrul Bayram, Selim Davran ve Cavit Gülle adındaki şahıslar yaralandılar. 

Olaylardan sonra Ül kücü Gençlik Derneği 
(ÜGD) binasında yapılan aramada, bir adet dinamit lokumu, bir adet tabanca, 41 adet mermi, sopa, satır, falaka ve silah bakımı için gerekli malzemeler ele geçirildi. Olay yerinde görülen ÜGD Kayseri Şube Başkanı kaçtı. 

Olaylarla ilgili olarak 
21 kişi gözaltına alındı ve 
UGD Kayseri Şubesi üç ay süre ile Valilikçe kapatıldı. 


“İK İSTANBUL'DA 


Topkapı surlarında devriye gezen jandarmalar tarafından ağır yaralı olarak bulunan genç hastaneye kaldırıldı. Kimliği belirlenemeyen 20 yaşlarındaki gencin, dövüldüğü ve daha sonra da Topkapı surlarından atıldığı belirtildi, j 

e Cezaevinderi bir süre önce beş kişi'ile birlikte kaçan Ali Balcı, Gaziosmanpaşa Merkez Karakolunca yakalandı. Ali Balcı daha önce bir gazete ile yaptığı görüşmede kendisinin cezaevinde TİKKO' 
cu olduğunu söylemişti. 


© Haliç 'Tersanesinde odacılık yaptığı bildirilen Mühlis Yüksel Hıdırçavuş Mahallesinde Melek Taş adındaki bir kadının evin- de ölü bulundu. Muhlis yüksel'in ölümü ,kuskulu 


Kayseri... 


görülerek cesedi morga kaldırıldı. 
ANKARA'DA 


TİKP Altındağ İlçesinden çıkan Fehmi Dogan, 20 kişilik bir grubun saldirısına uğradı. Saldırganların 15-20 kişi oldukları partinin altındaki kahveden çıktıkları ve Halkın Kurtuluşuile Halkın Yolu taraftarları oldukları öğrenildi. 

MERSİN'DE 

İstanbul'da Bursa Eğitim Enstitüsü öğrencisi Mehmet Vural'ı öldürmekten aranan Yaşar Avcılar'ın Mersin'de yakalandığı bildirildi. Avcılar'ın yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği ve İstanbul'dan gelen bir ekiple, İstanbul'a gönderileceği belirtildi. 

Bu arada sıkıyönetim bölgelerinden kaçan bazı kişilerin de İçel yöresinde saklandıkları açıklandı, Biri, Akdere olaylarına karıştığı bildirilen iki komandonun da~ ,üç gün önce Mersin'de bir inşaatta çalışırken yakalanmasının,bu konudaki tahminleri güçlendirdiği bildirilmektedir. 

Mersin'de son günlerde üç kişinin yakalanması, Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan önlemlerin sıkılaştırılmasının sonucu olduğu ve sanıkların teker teker yakalanacağı belirtilmektedir. Yine bir süre önce çeşitli olaylara karıştığı bildirilen iki komandoda bir inşaatta çalışırken yakalanmaşti. 

GÜLNAR'DA 

Faşist eylemlerin giderek yoğunlaştığı Gülnar' 
da geçen hafta içinde 4 
öğrenciye saldırıda bulunduktan sonra ortadan kaybolan 12 ÜGD' 
liden 6'sının yakalandıgı öğrenildi, 


SAMANDAĞ'DA 
Samandağ oMağaralı köyü civarında önceki gece silahlı 7 kişinin görüldüğü bildirildi Jandarmanın kişilerin görülmesi ne yaptığı silahlı kişileri dığı belirtildi. 
Silahlı kişiler Remzi Sakallı adındaki bir yurttaşı çevirip kimliğini sordular, o Aynı kışilerin çevirdikleri yurttaşa köyün adınin ve yolun ne-Brg k 


şüpheli 

üzeriaramada, bulama 


TELEVİZYON 


18.30 HABERLER 

18.33 GÖKKUŞAĞI 
Programın 
Bekir Yıldız'ın yazdğı ' 


"Bir Kitabımız 


Var” bölümünde, 
'ölümsüz Kavak” adlı 


kiaptan seçilen bir bölüm tanıtılacak. Tartışma bölümünde çocuklarla yalan konusu tartışılacak "Çocuklara Haber" bölümünde Devlet Parasız Yatılı Okullarının sınav tarihleri ve başvuru koşulları hakkında bilgi verilecek. 


19.30 SPOR 

20.30 HABERLER 
21.15 MİNİK KONSER 
21.20 TEKERLEKLER ( 
22.10 TÜRK HAFİF MÜ 
22.30 ÇALAR SAAT 


son bölüm) 
ZİĞİ (Rezzan Yücel) 


Atilla İlhan'ın sunuculuğunu yaptığı program- da moda, futbol, müzik konusunda söyleşiler ile Atilla İlhan'ın şiirleri ve sanatçı Sezen Aksu' 


nun bir şarkısı izlenecek, 23.20 HABERLER 


TRTI 


ULOG #.çıliş, program 
Kısa haberler 
05.05 Türküler, 
07.30 HABERLER 
09.02 Kadın Dünyası 
10.01 Arkası Yarın 
11.05 Okul Radyosu 
13.00 HABERLER 
14,32 Müzik Bahçesinden 15.00 Kisa Haberler 
15.20 Şarkılar 
15.40 Hafif Müzik 
16 05 Okul Radyosu 
18.01 Çocuk Bahçesı 
18.16 Laf Lafı Açar 
19.00 HABERLER 


TRT 2 


08.00 Açılış ve Program 

08.02 Gün Başlıyor 

09 00 Olayların | çinden 

09.45 Müzik Sözlügü 

10.30 Bizim Suçumuz 
Yok ki, 

10.50 Türküler 

11.10 Şarkilar 

11.40 Uygarlık Yolunda Türkler 

12.00 Çeşitli Sololar 

12.20 Şarkılar 

12,40 Değimler , Deyişler 

13.00 HABERLER 

13.15 Çeşitli Klasik Muzik 

13.30 Olayların içinden 

14.30 Yabancı Dıl öğrenelim 

16.00 Hafif Müzik 

16.20 Arkası Yarın 


TRT3 


07 .00 Açılış ve Program 

07.02 Güne Başlarken 

08.00 Sabah Konseri 

09.30 Glorla Gaynor söylüyor 

10.00 Çağdaş Sanatçıla - rimiz 

10.30 Diskoteğimizden 

11.00 öğleye Doğru 

14.30 Caz Müziği 


Aydınlık 


BAYAŞ Basn- Yayın A $ adına sahibi 


FERİT İLSEVER 


20.02 Çocuklar için on dakika 

20.15 Köy Dağarcığı 

21.02 Türküler Geçidi 

2120 Tangolar 

22.00 Kısa Haberler 

2202TBM.M. Saati 

23.00 HABERLER 

23,10 Beraber ve Solo Şarkılar 

23 40 Türküler 
Havaları 

24.00 Kısa Haberler 

00.02 Gece Konsarı 

00.55 Kısa Haberler 

01.00 Program ve Kapanış 


ve Oyun 


16.40 Türküler 
17.00 Türk Yorumcular, 17,30 Fasıl 
18.00 Türk Halk Muziği 18.301 şte Doğa 
18.50 Hafit Muzik 
19.00 HABERLER 
19:30 Oyun Havaları 
19 45 Kuçuk Koro 
20.15 Küçük Kanser 
20 45 Durmus Yazıcıoğlu" 
ndan Türküler 
21.00 Bir Sanatçının Gün luğu 
21,30 Bizden Sesler istler Geçidi k Konser 


15.00 Günün Konseri 
16.00 oda Müziği 

17.00 Plaklar Arasında 18.00 Studya FM 

19.00 Ak$âm Konseri 
20.30 Melodiler Geçidi 22.00 Gecenin Getirdikleri 23.00 Pazartesi Konseri 24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Program ve kapanjş 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı; İst. GÜNTUR Dağıtım: GAMEDA 


reye gittiğini sordukları da kaydedildi. Köy çevresinin mağaralarla dolu oluşu nedeniyle silahlı kişileri bulmak için yapılan aramaların güçleştiği bildirilmektedir j BURSA'DA 
Bursa MHP İl Başkanı 
Hasan Yıldızhan'ın oğlu Orhan Yıldızhan; Rıfat Öztürk, Ferhat Doğan, Zaver Malkoç, Yavuz 
Özdeş İbrahim Tekgöz, 
Erol Öztürk ve Necati Üstünel adlı ÜGD'li komandolar çeşitli pavyonlardan zorla para almaya çalışırken yakalandılar. 


Türkeş... 


(Baştarafı 1. Sayfada) “sağ denilen gruplardan gelen kanunsuz hareketler vardır ki, bunlar bir takım baskılar neticesin- de doğmaktadır" dedi. 
Türkeş, hiçbir sağ teşki- 


lat veya partinin metod ` 


olarak bunu benimsemediğini iddia etti. MHP Senel Başkanı şöyle de- i: 

“Türkiye'de sol terör karşısında sağ terör bulunduğu iddiası asılsızdır. 
Tüm anarşi komünist silahlı gerilla teşkilatların- dan gelmektedir, Bunun dışındaki sağ denilen gruplardan meydana gelen kanu:suz hareketler vardır ki, bunlar bir takım baskıların neticesinde, bir takım karşılaşılan durumlardan doğmaktadır." 

Türkiye'de bugün faşizm tehlikesi olmadığını söyleyen Türkeş, ülkede ağır bir komünizm propagandası olduğunu ve ..bu komünist gerilla hareketlerini yürütenlerin Sovyetlerden destek aldığını" söyleyerek şöyle dedi: 

“SOVYETLERİN 

POLİTİKASI" 

“Türkiye'de anarşinin temeli Sovyet yayılma politikasına bağlıdır. Sovyetler o Türkiye'yi ele geçirmek, o Ortadoğu'ya inmek istemektedirler. 
2. Cihan Harbinden sonra Sovyetler yeni bir savaş planı geliştirmişlerdir. Bu yeni savaş planı da komünizm ideolojisine dayalı gerilla kuvveti meydana getirmek, bu kuvvetle o ülkeyi ele geçirmektir. Bunun en taze misali o Afganistan'dadır. 
Türkiye'de de aynı şeyi yapmaya çalışmaktadır." 


TÜRKEŞ DİYALOG 


İSTEDİ 
MHP Genel Başkanı 
Alpaslan Türkeş, dün 


düzenlediği basın toplantısnda Türkiye'nin çok tehlikeli bir patlama noktasına sürüklendiğini savunarak , hükümetle diyalog kurmak istediklerini, bunun için de bir şartlari olmadığını söyledi. 


Tütün üreticileri kuşku içinde 


(Baştarafı 1. Sayfada) CHP'li  parlamenterlerin piyasa açılışına katılmayışları ilan edilecek başfiyatı ve bu yılki tütün politikasını üretici karşısında savunamayacakları şeklinde yorumlanıyor Bu arada Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'nın önceki Ankara'da yaptığı basın toplantısındaki "iyi tütüne iyi para ödenecek"' sözleri üreticiler arasında kuşkuy- la karşılandı, Mataracı nın bu sözleri ortalama fiyatla alınacak tütünün az olacağı, ve Tekel'in 


gün 


düşük Kaliteli (o tütüne rağbet etmeyeceği şeklinde ( değerlendiriliyor, 


Tatil bitti 


(Baştarafı 1, Savfada) 


layacak olan tamamla - ma kurslan da 15 Haziranda sona erecek, Orta öğrenim kurumlarında 
senesonu Sınavları ise 18 
Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. 


Öte yandan, iki ve üç yıllık eğitim enstitüleri de 1978-1979 öğ renim yılına bugün başlyor. “Hızlandırılmış eğitim" olarak tanımlanan kısa devreli eğitim 
döneminde dersler 24 
Mart Cumartesi günü kesilecek. 


KAYIP — 165-78- 
0031 Nolu kredi kartımı 
kaybettim, geçersizdir 


HULUSİ CENGİZ 


ree saman amman amam mma. o Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK Habe ve Makalelerden Sorumlu Müdür 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ISTANBUL 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu 

Yazı İşleri Tel: 265244 
İdare Tel: 26 5437 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


parta Gençlik Kolları Başkanı olduğu halde bir davetsiz misafir 


sokuldu. 


"Bir mani çıkmazsa ayın 17' kapalı 


sinde Isparta'da 


toplantısında konuşacağım." 
Faik Türün'dü bu. 
Gördüğüm kadarıyla AP'nin li- ] 

beral eğilimli parlamenterlerinin 


gözlerinin içi gülüyördu: Nuri Ba- 


yar gibi... 
MHP eğilimliler 


Ali Elverdi likle belirtiyordu. 


O arada da Bilgiç ,Temsilciler yoklamaya ta- 


Meclisi üyelerini 


bi tutuyordu. 
"Kırklareli İl Başkanı burada mı? 


nuşmasını izliyorlardı. 


lenmeye başladı. 


da ısınıyordu. 


let araştırıyorlardı. 


ise dillerini yutmuşcasına suskundu. 

kendisinin ısrarlı bir MC taraftarı olmadığını özel- 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Demirel zaman zaman ışığı sönen televizyon kamerasına yozunu dikerek eski konuşmalarına pek de uymayan sakin bir üslupla konuşuyor, partisinin eski kurucularını,DP liderlerini saygıyla anıyor ve "Türkiye'nin bugünkü acı ve elem dolu manzarası içinde başka tören yapılmayacağını, balonun iptal edildiğini" açıklıyordu. 

Demirel 45 dakikalık konuşmasının sonlarına doğru açıldı. Yazılı metnin dışına çıkmaya ve kıvrak kelime oyunlarıyla hükümete yük- 


Dışarıdaki serin ve yağmurlu “havaya rağmen lambri .kaplı salo- nun havası ısınırken Genel Başkan 


AP içinde MHP'ye karşı olanlarla, MHP ile işbirliğinin sürdürül - mesini savunanlar arasındaki mücadeleyi bilenler kulak kesilmiş, Demirel'in bu mücadeledeki tavrını belirleyecek satır arası işaret- 


Ama bu kadar dikkate gerek 


MC yok 


"Sinop 
"Yok,' 


salon 


Bilgiç 


zaman 


"Uşak, 
Zonguldak?" 
"Yok!" 


''Mazeretine binayen gelemediler efendim..." 


İl Başkanı?" 


Urfa, Tokat, Bursa, 


il başkanlarının yok- 


masını bitirdi. Temsilciler Meclisinin diğer üyelerinin yoklamasma başladı. 

Demirel , toplantıyı 


açtığı 


salonda bazı 'Temsilciler 


Meclisi üyelerinin yeralmadığı gö- 


rülüyordu 


Bunlardan biri de Celal Bayar' 


ın kızı, AP İstanbul Milletvekili 


Nilüfer G 


ürsoy'du 


AP 19. yaşına basarken, Demi- 


rel üstü kapalı da olsa MHP ve 


MSP'ye çattı. Belli ki kafasında 


yeni hir MC yoktu. 


Gülümseyenler ve düşünenler 


kalmadı. 


sonuna doğru kendisini hükümeti düşürmek 
MHP ve MSP'ye açıkça hitap etti. 

"Hükümeti düşürmek için yeni bir MC denemesi mi?" sorusunu 


akıllarına 


azından 


du, 


yerek bu daki Saa düşünceli 


du. 


AP Temsilciler Meclisi bu konuşmayla başladı. 
toplantı bu günkü ortamda AP'ye ve Türkiye'ye ne getirecek? AP, 


tabandan 


taşıyor, 


rak Demirel, böyle bir olayın “en 


rının bulunmadığına dikkati çekiyordu. MHP ve MSP'ye ise "haydi gücünüz varsa becerin bu işi, Biz hazırız" karşılığını veriyor- 


Denirel'in solunda oturan Genel Sekreter Nuri Bayar gülümse- 


garasından derin nefesler çekiyor- 


sunda, MHP'yi tamamen terket- 


meyi göze alabilecek mi? Üç gün sürecek çalışma bu açıdan önem 


Demirel konuşmasının 


istememekle suçlayan 


'getirenlere karşılık ola- 


şimdilik" maddi şartla- 


sözleri dinlerken, sağındettin Bilgiç, düşünceli alnını oğuşturuyor, si- 


Bakalım bu 


gelen talebin doğrultu- 


Perinçek: “Orta Doğunun geleceği, dünyanın... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
nin batıdan, doğudan ve güneyden çembere alın- 


dığını belirtti. "Dünya barışı ancak ibu şekilde korunabilir"' dedi. 


Sovyetler o Birliği'nin son gelişmelerle bozulan dengenin kendi lehi- 


ne çevirmek amacıyla 
Orta Doğu'ya yüklendigini belirten Perinçek 


şöyle konuştu: 


“Ortadoğu'nun eleceği bugün dünyanın geleceğini belirlemektedir. 
Sovyetler Birliği'nin bu bölgede yeni sıçrama tahtaları kazanması yeni bir dünya savaşını kapının eşiğine getirecektir. 
Çünkü Brejnev'in Avrupa'ya saldırmak için bu 


dayanaklara ihtiyacı vardır", Sovyetler Birliği'nin Belüci, Kürt - Azeri gibi milli sorunları koz olarak 


kullanmaya çalıştığını vurgulayan Perinçek, bu politikanın emperyaliz- 


min klasik "böl ve yönet" politikası olduğunu söyledi. 

Türkiye'deki son gelişmeleri de değerlendiren TİKP Başkanı Doğu Perinçek, sahte TKP'nin “savaş örgütleri kurmak" ve "düşmanın can damarı olan kamu kuruluşlarına yerleşmek" talimatı ile hareket etmekte olduğunu ve maceracı grupları toplamak amacıyla "'eylem birliği"' taktiğini öne sürdüğünü söyledi. 


Perinçek MHP'nin faşist terör ve katliam politakasının , ülkemizi Sovyetler Birliği karşısında zayıf düşürmeye hizmet ettiğini belirtti. Perinçek Ecevit hükümeti konusunda da şunları söyledi. 


“Ecevit hükümetinin bir dünya tahlili ve buna bağlı olarak bir siyaseti yoktur. Hükümet olayları sade cg izl mekte, hiç bir soruna çözüm getirememekte ve iç savaş kışkırtan Rusya ve M P'nin üzerine gitmemektedir. 
Siyaseti belli olmayan bu hükümet AP Genel 
Ìdare Kurulunun bildirisini değerlendirmekten dahi acizdir. Bu ciddiyetsiz bir tutumdur.' 


(Baştarafı 1, Sayfada) dadır uyanık olmalıyız. 
Elinize geçen esirlere karşı iyi davranın. Devrimci hükümet gerekeni yapacaktır" dedi. 

Homeyni konuşmasının sonunda halkı ve orduyu birliğe davet ederek geçici hükümeti desteklemeye çağırdı. 

Öte yandan askeri birlikler ve çeşitli subaylar Homeyni'ye bağlılık mesajları yollayarak halkın 

anında yer alacaklarını an Radyosundan anons ediyorlar. 

Homeyni, dün akşam 
İran Radyosunda yayımlanan konuşmasında, 
İran ulusuna seslenerek, devrimin eşiğine varıldığını, böyle bir sırada halkın çok dikkatli bulunmasını ve ordunun mudahalesine yolaçabilecek davranışlardan kaçınılması gerektiğini söyledi. 

KOMUTA 

KONSEYİNİN 

AÇIKLAMASI 

Genelkurmay ! Başkanı Karabaği, Kara Kuvvetleri Komutanı, Donanma Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Jandarma Genel Komutanmdan oluşan İran Yüksek Komuta Konseyi'nin açıklamasında şu görüşlere yer verildi: 

"'Anarşiyi önlemek ve daha fazla kan dökülmesine son verilmesini sağlamak için, Silahlı Kuvvetler Yüksek Komuta Konseyi, sürmekte olan siyasi mücadelede tarafsız kalmayı o kararlaştırmış tır. Bu nedenle tüm ordu birliklerine kışlalarına dönmeleri emri verilmiş tir. 

İran silahlı kuvvetle rinin asıl görevi, ulusun bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumaktır, 

Silahlı kuvvetler, her zaman halkın yüce irade sini ve arzularını destek leyecektir", 

GENELKURMA Y 

BAŞKANI 
BEZİRGAN İLE 
GÖRÜŞTÜ 

Genelkurmay Başkanı General Abbas Garabayi, Homeyni'nin Başba kan atadığı Bezirgan ile görüşerek, askerlerin Bezirgan'ın başkanı olduğu geçici hükümeti desteklemeye hazır olduklarını bildirdi, 

www BEZİRGAN RADYO 
VE TELEVİZYONDAN 
“HA LKA'HİTABET'Tİ»* 

Radyo ve televizyon dan halka hitâbeden Bezirgan, "Ordunun siyasete karışmayacağını ve halkın isteğini destekledi ğini" bildirerek, askeri komutanlara hayranlık duyduğunu söyledi. 


Demirel, MHP ve MSP'ye “hodri meydan” dedi 


(Baştarafı 1. Sayfada) 

"Bu hükümeti meclis içerisinde düşürecek güç doğmuş da, Adalet Partisi işi sıkı tutmuyormuş" şeklindeki beyanlarda \ ciddiyet ve mantık yoktur. Bunu söyleyenler ya hesap bilmiyor ya da dayak yememisler. 
Denilenlerde en ufak bir gercek payı yoktur. AP' nin sandalye sayısı belli. 
173. Bunu söyleyen iki partinin toplam milletvekili ise 40. Ne eder? 213. 
Hani 226? 226'yı bulduğumuz anbu hükümeti bir dakika bile tutmayız. 
Bunlar, bunu bir defa. 
daha derlerse, onlara di- 


yeceğimiz 'Haydi, hodri meydan! AP buna hazırdır” 

Devletin "Laviki ile işletilebildiğinde, ülkenin gündemindeki bütün meseleleri aşacak gücü sahip olduğunu" söyleyen Demirel, "Devletler ve rejimler düşmanlarının sayesinde, onların merhametine sığınarak yaşamaz. Devletler ve rejimler hainler değil sadıkla rın sayesinde ayakta durur" şeklinde konuştu. 


Demirel, daha sonra 
"Milli birlik ve bütünlügümüzün unsurlarına el atıldığını" söyleyerek, 


"Bu eller mutlaka kırıla- 


caktır" dedi. 45 dakika süren konuşmasında Demirel, hükümeti daha 


önce dile getirdiği görüşlerle tekrar eleştirdi. 
Enflasyon oranının yüzde 70'i bulduğunu, 1200' 
den fazla yurttaşın olaylarda hayatını kaybettiğini söyledi. 

Maraş olaylarından ötürü de hükümeti eleştiren Demirel "6 gün önce alınması gereken tedbiri 6 gün sonra aldılar. 
6 gün önce alsalardı bu 


kadar yurttaş hayatını kaybetmezdi" şeklinde konuştu. 

Demirel hükümeti 


eleştirirken "Kimse yaptığının yanına kâr kalacağını sanmasın. Günlük hayatın bir parçası haline getirdikleri her türlü rüşvet, suistimal, irtikap, irlişa ve iltizamın hesabını mutlaka soracağız" dedi ve "devri sabık yaratılacaktır" şeklinde konuştu. 

Demirel'in bu sözleri toplantıyı izleyenler tarafından uzun uzun alkışlandı. 


AP Temsilciler Meclisinin bugün ve yarınki çalışmaları parti faaliyeti konusunda seminerler şeklinde devam edecek. 


————— — ——”-———- —-”-——ğç—ğ<— 


Katsayı... 


(Baştarafı 1, Sayfada) bütçenin tümü oylanarak kabul edildi. 

Yapılan oylamalarda memur maaşlarına uygulanacak katsayı, komisyondan geldiği gibi 16 
olarak kabul edildi. 

ECEVİT'İN 

KONUŞMASI 


1979 Mali Yılı Bütçesi 
Cumhuriyet oS&natosun- da, 56 red oyuna karşılık 
95 oyla kabul edildi, 9 üye de çekimser kaldı, Bütçenin kabul edilmesinden sonra konuşan Başbakan Bülent Ecevit, Türkiye'nin bir süredir ekonomik bunalım ve darboğazlardan geçtiğini belirterek, bunalımın ülkenin ekonomik yapısın- dan ve dışarıdan gelen etmenlerden kaynaklandığını belirtti, Ecevit, "Dışarıdan gelecek kredi ve yatırımlar ülkenin kalkın - masına yetmiyor, Bu nedenle kendi gücümüzü ve 


kaynaklarımızı harekete geçirmek zorundayız" 
dedi. 


Ulusal gücün harekete geçirilmesi için ulusal birliğin sağlanmasının 


ANKARA BUROSU: Mestutiyet Cad. 32/8, 
> Kızılay, Tel: 2538 69 
İZMİR BUROSU: Özgüler İşhanı, 452. Sok, 
25;3, Konak Tel: 13 1090, 25 25 54 
ADANA BUROSU: Atatürk Cad. 113. Sok 
Sefer İş Hanı, Kat: 3, No: 16, Tel; 17 495 


şart olduğunu belirten Başbakan, bu konuda muhalefetin üzerine düşen görevi yerine getirmesini, birlik ve beraberliğe katkıda bulunması gerektiğini söyledi. 

1979 Mali Yılı Bütçesi üzerndeki çalışmaların tamamlanmasından sonra AP, CHP ve Milli Birlik Grubu tarafından verilen ve oybirliği ile kabul edilen bir önerge ile Cumhuriyet Senatosunun 
16 Şubat 1979 gününe 
kadar tatile girmesi kararlaştırıldı. 

Bütçe yasa tasarısı üzerinde Cumhuriyet Senatosu tarafından yapılan değişiklikler TBMM Bütçe Plan Komisyonun- da görüşüldükten sonra tasarı, Millet Meclisinde ele alınacak. Tasarı üzerinde Millet Meclisin- deki görüşmelerin 14 Şubatta başlaması bekleniyor. 


e 
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RÜŞTÜ ÇELİKGİL 


ALMANYA 
Hohenstaufen 
Str.4 

6 Frankfurt M/? 
Tel: 

0611/74 7038 


YURT DIŞI BUROLARI l 
İSVEÇ ** 
Lunıma 
kargatan 58 
11358 
Stockholm 
Tel: 30 56 39 


Rolandis... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
1977 Şubat ayında yapılan Denktaş-Makarios anlaşmasının geçerliliğini kabul etmelerinin olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. 


Kıbrıs Türk Toplumu sözcüsü, Rum Toplumu- nun son açıklamalarıyla ilgili olarak şöyle dedi: 

"ümit ederiz ki bu ilkeleri görüşmelere esas kabul ettiklerini gazetelere değil, o görüşmeleri başlatmak amacıyla girişimlerini sürdürmekte olan BM Genel Sekreteri- ne duyurmuş ve böylelikle görüşmelerin başlaması için gereken iyi niyeti göstermiş olsunlar." 


BLOKSUZ ÜLKELER TOPLANTISINA 
KİPRİYANU GİDECEK 


öte yandan, Kıbrıs xum Dışişleri Bakanı Rolandis, Ağustos ayında Küba'da yapılacak olan Bloksuz Ülkeler Zirve Toplantısında , Kıbrıs'ı Rum yönetimi Başkanı Spiros Kipriyanu'nun temsil edeceğini açıkladı. Zirve Konferansında 


FRANSA BELÇİKA 

188, rue 

Josaphat 

1030 Bruxelles 

Tel: 00322 
—215 4060 


11 rue Jean 
de Beauvais 
75005 Paris 
Tel: 03 34 502 


en önemli konunun Bloksuzlar Hareketinin güçlendirilmesi konusu ola cağını açıklayan Rolandis, son zamanlarda Bloksuzlar dünyasında arzu edilmeyen bazı eğilimlerin belirdiğini söyledi 


KLERİDES RUM YÖNETİCİLERİNİ 
ELEŞTİRDİ 


Kıbrıs Rum muhalefet lideri Glafkos Klerides, yönetimin : Kıbrıs sorununu yürütecek güç ve yetenekten yoksun olduğu görüşünü savundu. 

Klerides o Lefkoşe'de yaptığı konuşmada toplumlararası görüşmelerin de ancak kapsamlı ve yapıcı önerilerle başlayabileceğini söyledi. 


AMERİKAN DİNLEME 
TESİSLERİ 


Birleşik Amerika'nm İran'daki askeri dinleme tesislerini Kıbrıs Rum kesimine taşıdığı öne sürüldü. Kıbrıs'taki Moskova yanlısı Akel Partisi Waldheim'a bir telgraf göndererek bu tutumu kınadığını açıkladı. 


HOLLANDA 


Bildstr 53 
Utrecht 
Vel: 3147061 


Bezirgan, halktan önemli evrakları tahrip etmemelerini de istedi. 

Bu arada, Homeymi taraftarlarının elindeki radyodan, saray muhafızlarının Tahran'daki Hilton Oteli yakınında bulunan radyo ve televizyon binasına doğru ilerledikleri bildirilerek halktan tetikte bulunulması istendi. 

TARIM BAKANI 
İSTİFAYI 
DOĞRULADI 

Bahtiyar hükümetinin 
Tarım Bakanı Manuşer Kazımi, istifayı doğrulayarak, "Artık Bahtiyar hükümeti mevcut değildir" şeklinde konuştu. 
Kazımi, açıklamasından önce Homeyni taraftarlarına seslenerek, "Zafer artık elimizde" dedi. 

HOMEYNİ 
TARAFTARLARININ TUTUKLADIĞI 
GENERAL 

Yazdi, yaptığı açıklamada, Homeyni taraftarlarının Cemşidiye kışlasını bastıklarını ve burada gözaltında tutulan SA- 
VAK Başkanı Nasıri ile eski Başbakanlardan Amir Abbas Hüveyda'yı aldıklarını bildirdi. 

Homeyni'nin yardımaları gazetecilere, Homeyni taraftarlarının dün tutukladıkları Şah taraftarı, Tahran Sıkıyönetim Komutanı Rahimi ile konuşabileceklerini söylediler. General Rahimi, hâlâ Şah'a sadık olduğunu söyledi. 

HÜKÜMET 
BİNALARINI 
1 BİN SİLAHLI 

KORUYOR 

Vahran Radyosu, Homeyni taraftarlarıyla Muhafız Birliği'nin bazı üniteleri arasında hâlâ çatışrhaların sürdüğünü, bu arada 4 bin silahlı Homeyni taraftarının Başkentte başlıca hükümet binalarını koruduğunu bildirdi, 

Öte yandan, Homeyni'nin yabancı büyükelçiliklere saldırıda bulunulmaması şeklindeki çağrısına rağmen, Mısır Büyükelçiliği tarafından, elçilik binasının bir grup genç tarafından zorla arandığı ve binayı koruyan 12 İranlı askerin götürüldüğü bildirildi. Göstericilerin bu arada ABD Büyükelçiliğine de bir kaç el ateş açtıkları an- 


cak yaralanan olmadığı 


“bildiriliyor. 


İSVİÇRE 
Ch. des Cotes | 
“1020 Renens 
(V.B) 
Lozan 


Öte:yandan, İran Televizyonu -dan gece Homeyni ve Tahran dini lideri Ayetullah Telegani'- nin mesajlarıyla yayına başladı. Televizyon spikeri sözlerine dayanışma işareti olarak yumruklarını sıkıp ulusun birliğini överek başladı ve şimdiye kadar Şah'a karşı verilen mücadelede hayatlarını kaybedenler için yapılan bir dakikalik saygı duruşu ile yayınını sürdürdü. Televizyon yayınında, resmi belgelerin tahrip edilmemesi için halka çağrıda bulunuldu. 


ÜÇ GÜNLÜK 
ÇATIŞMANIN 
BİLANÇOSU 


Komuta Konseyinin açıklamasından sonra kesilen çarpışmalar boyunca Tahran'da 250'den fazla insanın öldüğü, bini aşkın Tahranlının yaralandığı bildiriliyor. 


Çatışmalar o sırasında Tahran'da hemen hemen herkesin, Homeyni' 
nin safına geçen subaylar ve askerler tarafından silahlandırıldığı kurulan barikatlarda makinalı tüfek yuvalarının yanısıra, ordudan ele geçirilen tankların mevzilendirjldiği gözlendi. 


Dünkü çarpışmalar sırısında, parlamento binası, kuvvet komutanlıkları, kara harp okulu binaları, Şah'ın taç giydiği Gülistan sarayı bir silah fabrikası Homeyni taraftarlarının eline geçti. Tahran ve çevresinde- ki bir çok kışla yakıldı, kışladaki askerlerden pek çoğu ya esir alındılar, ya da Homeyni'nin safına geçtiler, 


Çarpışmalar sırasında, yanmakta olan bir tanktan kaçmaya çalışan bir generalde Homeyni taraftarlarınca kurşunlanarak öldürüldü. 


Aynı şekilde, Tahran daki İsrail büyükelçiliği binası da Homeyni taraftarlarının eline geçti. 
Göstericiler, binadaki bütün rasim ve tabloları yere atarak, yerlerine Homeyni'nin resimlerini astilar. 
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himayesinde 
Osmanlı devleti 


(Baştarafı 1. Sayfada) günü Milliyet'te çıkan "Osmanlı Tokadı" başlıklı yazıyı okudunuz mu? 

Bugünkü dünya gerçeği ve güçler dengesi içinde incelediğimiz zaman, Mümtaz Soysal' ın Ecevit hükümetinin önüne koyduğu program şudur: Sovyetler Birliği'nin desteğiyle Osmanlı Devletini diriltmek . 

“Osmanlı Tokadı" yazısı, bu açıdan son derece ince hesaplıdır. Yazar, görüşlerini dikkatle ölçüp biçerek ortaya koymaktadır. Aynı Osmanlı Devletine giden çizgiyi, sık sık çam devirerek izleyen Ali Sirmen'in yazılarını değil de, Mümtaz Soysal'ınkileri eleştirmemizin nedeni budur. i 

Politikalarının özeti şudur: Sovyetler Birliği'ne yaslanmak, Kıbrıs ve Ege metelelerini yokuşa sürmek, Türkiye'nin Avrupa ile dayanış masını baltalamak, Ecevit'e Davut Han olmayı önermek, Sovyetler Birliği'nin himayesinde bir İslam alemi hedefine yönelmek, bu amaç- la MSP'nin ve Osmanlı Devletine özlem duyan bütün güçlerin duygularını okşamak. "Büyük oynamak”, Türkiye'yi Afganistan, Güney Yemen, Bulgaristan, Çekoslovakya veya Heng Samrin'in Kamboçyası haline mi getirmektir? 
Bu ülkelerden acaba hangisi "emperyalist sö mürüden" kurtulmuştur? Yöneticilerinden hangileri "diş destekle" değil de, kendi halkının desteği ile ayakta durmaktadır? 

Bütün dünya ABD emperyalizminden çok çekti. Bu gerçeği, Sovyet sosyal - emperyalizminden gelen tehdidi gözlerden gizlemek için bir perde olarak kullanmak: Buna anti - emperyalizm denebilir mi? 

ABD ağır darbeler yemiştir, bütün dünyada gerilemektedir. Türkiye'deki durumu da budur. Tam da bu şartlarda dünyanın her yerinde yıkıcılık yapan, darbe ve işgaller tezgahlayan ve bugün Orta Doğu'ya yüklenen Sovyetler Birliği'ne karşı uyanıklığı köreltmenin anlamı nedir? 

Dikkat çekici olan, MSP'ye göz kırpılmasıdır. 

MSP, "milli görüş" sahibi olduğunu söylemektedir ve gerçekten de iki süper devlete karşı bir çok konuda tavır almaktadır. Kırpılan göz, MSP'nin bu anti - emperyalist tutumuna değildir, fakat Kıbrıs konusundaki fetihçi siyasetinedir. 

Bazılarının meselesi, Doğu Akdeniz ve Ege sularının bulanık kalmasıdır. Çünkü Brejnev' in himayesindeki Osmanlı Devletine giden yol, "Bizans" ve Kıbrıs seferinden geçmektedir. 

Bütün bunlar MSP için uyarıcı olmalıdır. 
Kıbrıs'ta fetih siyaseti, "milli görüş" iddiasıyla bağdaşmaz. Çünkü fetihçiliği kışkırtan ve bir Türk - Yunan savaşının pususuna yatan, Sovyetler Birliği'dir. Aynı Sovyetler Birliği, Kübalı askeri uzmanları göndererek Kıbrıs rumlarını da gerilla savaşı için eğitmektedir. Oyun açık değil midir? Bu oyuna gelmenin "milli görüş" ile ne ilgisi olabilir? -i 

Bir nokta daha var: Mümtaz Soysal, Islam alemini bu kadar yürekten düşünüyor da, Kaddafi'nin Kürt ve Çerkez meselelerini ortaya sürmesine niçin hiç değinmiyor? Orta Doğu'daki İslam milletlerinin birbirini kırması da mı müslümanlık? 

Kaddafi şu Kürt ve Çerkez meselelerini gerçekten çok zamansız ortaya attı! Osmanlı Devleti taraftarlarını pek müşkül durumda bıraktı. 

Ama SovyetlerBirliği'nin acelesi vârdır, Brejnev Ankara yı aize getirmek için elinde yalnız Kıbrıs ve Ege kozlarının değil, Kürt meselesinin de olduğunu düşünmektedir. Moskova'nın siyaseti, "zayıf halkalar" olarak ilan ettiği İran, Pakistan ve Türkiye'de kargaşalık ve iç savaş çı- 


karmaktır. à 
Kozlara bakınız, sahibini tanıyınız: Ülkeleri birbirine düşürmek, milli düşmanlık ve 


boğazlaşmalar kışkırtmak. 

Sosyalist bir devletin böyle kozları olabilir mi? Böl ve yönet politikası, Hitler ve Sam amcadan sonra bugünkü sahibine pek de güzel yakışıyor doğrusu, 

Mümtaz Soysal, "büyük oynamak gerekir" diyor, Gerçekten de büyük oynuyor. 

Büyük oynamak, Ecevit'i Davud Han haline getirmek midir? Hükümetin önüne koyacagınız, daha ustaca cilalanmış bir programınız yok mudur? 

Unutmamak gerekir ki, Sovyetler Birliği'nin Davud Hanlara, Salem Robaya Alilere ve Dubçeklere bile tahammülü yoktur. Çünkü hırsı çok büyük ve ekonomisi bu hırsa göre yetersizdir. 
Hitler tipi bir saldırgan, eline geçirdiği her şeyin suyunu son damlasına kadar sıkmak zorundadır. 
Bunu da ancak kukla hükümetler kurarak yapabilir, 

Türkiye'nin bugün Orta Doğu ülkeleri ile birleşmeye ihtiyacı var. Yalnız Orta Doğu ülkeleri ile değil, Kıbrıs, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya ve Avrupa ülkeleri ile de aynı kadere sahibiz. 

Orta Doğu ve Balkan ülkeleri birleşmelidir. 
Ama Sovyetler Birliği'nin himayesinde değil, en başta Sovyetler Birliği'nden gelen tehdide karşı, Aynı zamanda ABD emperyalizminin bölgedeki her türlü denetim, müdahale ve sömürüsüne karşı, Arap topraklarının kurtulması ve Filistin halkının milli haklarına kavuşması için. İran, Türkiye ve Pakistan'ın bağımsızlık, birlik ve egemenliğini desteklemek için. 

Osmanlı Devleti tarihe gömülmüştür. Onu Hitler diriltemediği gibi Brejnev de diriltemez. 

Çünkü ülkeler bağımsızlık, milletler kurtuluş ve halklar devrim istiyor. Geçti o devirler. 
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© Sovyet casusu Lyalin, Sabotaj 


bölümünün bir görevinin de 


Sovyetlere düşman kimselerin 


temizlenmesi olduğunu açıkladı 


[8] 


27 Eylül 1971 Pazartesi günü Brejnev, Doğu Avrupa'da yapmakta olduğu geziyi yarım bırakarak derhal Moskova'ya geri döndü. KGB şefi Yuri Andropov ve diğer siyasi büro üyeleriyle havaalanındaki önemli işler salonunda toplantıya oturdu, Uzun zamandır kararlaştırılan Hindistan Başbakanı İndira Gandi- nin ziyareti de üç gün sonraya erteleniyordu. 

Üç gün önce İngiltere, 
105 Sovyet casusunu stnır dışı etmişti, Bunlar, uzun zamandır ve israrla İngiltere'de devlet adamlarını avlamak ve her türlü sırrı çalmak için faaliyetlerini yoğunlaştırmışlardı, Ayrıca ilk defa bir ülke KGB casuslarına böylesine ağır bir darbe indiriyor ve bir çırpıda ne kadar ajan varsa ülke- den atıyordu. 

Fakat bundan daha önemlisi ve Brejnev ve bütün KGB örgütünü telaşlandıran ise, KGB'nin sabotaj bölümü elemanlarından Oleg Adolfoviç Lyalin'in iltica ettiği haberiydi. 

Birkaç gün sonra KGB Brejnev'e, Lyalin'in İngilizlere KGB'nin sabotaj ve adam öldürme bölümünde görevli dış ülkelerdeki casusları açıklayacağı alarmını veriyordu. 
Siyasi Büro'nun, bunun yolaçacağı skandalı önlemek için derhal tedbir alması gerekiyordu. 


KGB'nin sabotaj subayları açığa çıkıyor 


Bütün dünyada sabotaj bölümünde görevli KGB casuslarına bulundukları ülkelerden derhal ayrılma emri verildi, Çünkü bunlar, diğer KGB'cilerin yanısıra en fazla aranan kimselerdi. 

İlk önce Meksika'da faaliyet gösteren, ikinci kâtip kisvesinde görünen Valeri Vladimiroviç Kostikov Rusya'ya kaçtı. 
Montreal'deki konsoloslukta görevli Vyaçeslav Nikolaviç , Kostikov'u izledi. Helsinki'den general Viktor Mihailoviç Vladimirov'un arkasından, 
Bonn, Bogota, Atina, Paris ve Lagos'taki sabotaj bölümü subayları da bu- 


“BATI ÜLKELERİNDE, 
KGB'NİN SABOTAJ VE UİKASTÇİLER AĞI VAR!” 


KGB'nin sabotaj ve suikast bölümüne bağlı katiller dünyanın hemen her yerinde.a) Rusya'ya karşı olan şahısları b) Dünyanın çeşitli ülkelerinde siyasi karışıklık yaratmak amacıyla KGB'nin seçtiği kimseleri ortadan kaldırırlar. 1968 yılında Almanya nın Mühih kentinde yaşayan ve Rusya aleyhtarlığı ile tanınmış Rukavin, Tolj ve Maricis isimli kimseler KGB tarafından öldürüldü, Öldürülen 3 kişinin fotoğrafı solda alt alta görülmektedir. Büyük fotoğrafta ise Maricis KGB tarafından kurşuna dizilmiş olarak sandık içinde yatıyor. 


lundukları yerleri terkettiler, Kaçmakla, hepsinin maskesi birer birer düşmüştü. 


Çek generalinin itirafı 


İngiltere'nin 105 KGB casusunu sınır dışı etmesinden kısa bir zaman önce de, 'Paris Match" dergisi 14 Ağustos 1971' de, 1968 yılında Amerika ya sığınmış olan Çekoslovakyalı general Jan Sejna ile yaptığı bir röportajı yayınladı. Sejna, Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkelerinin Arrferika ve Avrupa'da şimdilik sesleri çıkmayan bir 


sabotajcılar ağı kurduğu- 


nu açıklıyordu. Özellikle savaş patladığında hare kete geçecek olan bu şebeke, barış zamanında da faaliyet göstermekle görevliydi. 
Çekoslovakya'nın Savunma Bakanlığını kontrolle görevli parti sekreterliği yapan Çek genera- li, önemli toplantılara da katılmıştı, Fakat, resmen “yumuşama” politikası- nın propagandasını yapan Sovyetler birliği'nin böyle bir işe kalkışacağına kimse kolay kolay inanamıyordu, Ne var ki İngiltere'ye iltica eden KGB ajanının açıklamaları, bu konuya açıklık getirecek ve şüpheleri dağıtacaktı, . 


Görev: 
Rusya'ya düşman kişileri temizlemek! 


Oleg Adolfoviç Lyalin hakkında İniğiltere hükümeti yaptığı bir açıklamada "Lyalin'in verdiği bilgiler arasında, sabotaj amacıyla KGB ajanlarının sızması bilgileri de"' olduğunu söylüyordu, 

İngilizler birkaç kişiyi tutukladılar, Bunların arasında Londra'da terzilik yapan iki Kıbrıslı da vardı, İngiliz Daily Mail gazetesi en Sansasyonel açıklamanın barış zamanında Rusların en hayati tesislere sabotaj yapabilecekleri olduğu gerçeğini belirtiyordu. 
İngiltere Başsavcısı da parlamentoda verilen bir yazılı önergeye cevapla, Lyalin'in bağlı olduğu 
KGB sabotaj bölümünün görevleri arasında İngiltere içinde sabotaj yapmak da olduğunu belirtti. Ay - rıca "bu sabotaj bölümünün görevlerinden birinin de Sovyetler Birliği'ne düşman kimselerin temizlenmesi olduğunu" açıkladı. 

KGB teşkilatı içinde 
V bölümü olarak adlandırılan Sabotaj bölümü subaylarının, terkettikleri ülkelerde bıraktıkları izlerden anlaşıldığına göre, V bölümü, hemen bütün 


kıtalarda faaliyet göstermekte, hem hayati önem- deki yabancı kuruluş ve tesisleri hem de insanları imha için araştırmalar yapmaktadır. Başlıbaşına Sabotaj bölümünün varlığı, KGB'nin çeşitli ülkelerde siyasi ve gizli tedhiş olaylarını da körüklediginin en büyük delilidir. 

Şimdi aşağıda anlatacağımız başka bir örnek de, KGB'nin batı dünyasında yönettiği sabotör ve katiller şebekesi hakkında berrak bir fikir vermektedir: 


Sizinle ne konuşacağımızı biliyorsunuz 


17 Nisan 1972 yılında 
Kanada'nın Edmonton kentinde işinden çıkıp evine yönelen Anton Sabotka'yı, karanlıklar içinden çıkan üç kişi çevirir. 
Sabotkaya, Kanada Adlı polis kimliklerini gösterdikten sonra kendisini yakın bir motele götürürler, Kanadalı subay, Sabotka'ya: 

Sizinle ne konuşmak istediğimizi biliyorsunuz, sanırım der, Sabotka, bir iskemleye çöker ve 

-Bu anın geleceğini zaten biliyordum. Herşeyi anlatmaya hazırım... 

KGB, Kanada'ya yerleştirmek için uzun zamandır aradığı tipte bir 


1968 Meksika Yaz Olimpiyat Oyunlin sırasında büşgöseren büyük kargasalıkların da KGB tarafından kışkırtıldığı belirtiliyor, Meksiko-City de böşgöşleren kargaşalıkların Rus gizli örgütü taralından finanse edildiğine dair belgelerin bulunduğu açıklandı. Yukardaki fotoğraflarda bu kargaşalıklar sırasında bi gösterici polisler Guralından götürülürken z 


adam olarak, aslen Kanada doğumlu olan Sabotka'yı bulmuştu. Sabotka üç yıl boyunca KGB'nin sabotaj bölümü eğitmenlerinden ders aldı. Mors şifresini , gözetleme VE takipten kaçma tekniklerini öğrendi. Profesyonel bir telsizciyle, bir uzman KGB kadın. Sabotka'ya gizli haberleşmeyi, yani şifre kot, gizli yazı, mikro-nokta, mektup kutuları, tanışma işaretleri ve telsiz kullanmayı öğretti- 


ler, 
Kendisine ne görev ve- 


rileceğini henüz öğrenemeyen Sabotka'ya sabotaj hedeflerini göfüp tanima, fabrikalar, santrallar, refineriler hakkında rapor düzenleme öğretildi. 

Sabotka'ya ayrıca insanı, dikkatli bir şekilde ve tek kurşunla göğsün- den nasıl vuracağı talim ettirildi. 


“Acaba Brno'da bulundunuz mu?” 


Sabotka'nın eğitimi bittikten sonra, bir gün kendisine el çantası büyüklüğünde, içinde çok güçlü telsiz bulunan bir metal kutu verdiler. Bununla Moskova ile haberleşecek, emir alıp rapor verecekti. KGB, ona ayrıca gizli mürekkeple yazılmak kaydıyla, Çekoslovakya'nın  başkenti Prag'da iki de adres verdi. Kanada'ya gidip yerleştikten sonra, birisi kendisine gelecek ve "acaba Brno'da bulundunuz mu? diye soracakti 
Bu soru , yabancının KGB görevlisi olduğunu kanıtlayacak ve Sabotka emirleri ondan alacaktı. Anladığına göre, bir kriz anında özel görevlerde bulunacaktı, 

Kanada doğumlu olduğu için kolaylıkla pa saport alan çocukları ve gizli şifreler telsiz ve diğer casusluk aletleriyle Kanada'ya yerleşen Sabotka, dört yıl boyunca aranmadı. 

2$ Mart 1965 günü telefonu çaldı ve bir ses ona "Acaba Brno'da bulundunuz mu? " sorusunu yöneltti. Telefonla rayan Sovyetlerin Ottova elçilik müsteşarı ` Olef Nikolayeviç Komenko'ydu. Buluştular, Komenko 
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12 Dışarıdaki resmi Sovyet 
personeli arasına KGB casuslarını yerleştirir 


7 Japonya. Hindistan, Endonezya, 
Filipinler ve diğer Asya Ülkeleri 

8 TÜRKİYE Arap ülkeleri, 
Yugoslavya, Yunanistan, 


İran, Arnavutluk. Afganistan 13 Ajanlar arasında 


istihbarat ve haberleşme 
9 Afrika'da İngilizce 


konuşan ülkeler « İd Sahte pasaport, belge 


kendisine güçlü bir radyo 


Fransa, Hollanda, italya, Belçika, İspanya, Lüksemburg, İrlanda 


Güney- Kuzey Kore, 
Vietnam 


Askeri Casusluk Örgütü (GRU) dışında, Sovyet Rusya'nın tüm dünyadaki casusluk faaliyetini KGB'nin 1. Ana Başkanlığı yürütür. Bu Ana Başkanlık üç başkanlığa ayrılır: Kanun dışı, Planlama ve Tahlil, Bilim ve Teknik. Birinci Ana Başkanlığın ayrıca iki özel dairesi vardır: Yalan haber yayma ve sabotaj dairesi. 

İLLEGAL-KANUNDIŞI Başkanlığı, yabancı ülkelerde faaliyet gösterecek kanunsuz ve sahte kimlikle yaşayacak KGB casuslarını yetiştirir, eğitir ve yerleştirir. Bu ajanlar Moskova da gizli evler ve apartmanlarda tek başlarına eğitilirler. Bu ajanlar faaliyet gösterdikleri ülkede normal hayatlarını yaşar görünürler ve KGB'nin verdiği emirler çerçevesinde hareket ederler. 

BİLİM VE TEKNİK Başkanlığına bağlı ajanlar, ABD ve diğer sanayi ülkelerinde yapılan en son keşifleri, uzay sırlarını, bilim 


, ve teknik alanındaki sırları çalmakla görevlidir. Bu başkanlık 


bütün diğer KGB bölümlerinin bilim-teknik ve sanayi alanındaki casusluk faaliyetini organize eder ve yönetir. Ayrıca dünyada yapılan bilimsel konferanslara kimlerin gideceğini tayin eder ve bunların arasınâ kendi casuslarını yerleştirir. 

PLANLAMA VE TAHLİL Başkanlığı ise, KGB'nin şimdiye kadar yaptığı operasyonları gözden geçirir, geiecekte operasyonlarda kullanılacak teknik ve ilkeleri saptar. 

ENFORMASYON SERVİSİ: özellikle Batı haber alma örgütlerinin yaptıklarını değil de yapamadıklarını saptamaya çalışır. Günlük entelijans bilgileri toplar ve dağıtır. Belirli konularda özel incelemeler yapar ve parti liderlerine haftalık bülten çıkartır. 

KONTR-ENTELİJANS (KARŞI HABER ALMA SERVİSİ): Adı savunma anlamı vermesine rağmen, esas olarak saldırgan operasyonlar yürütür. Yabancı örgütlerin Rusya'ya karşı casusluk yapmalarını önlemekten ziyade, yabancı örgütlerin içine sızma- ya çalışır. Batılı servislerin eline geçen bir direktifte. bu servis elemanlarına “Batı ülkelerinin entelijans servislerine sızmak ve adam avlamak için her imkanınızı seferber ediniz” denmektedir. Bu servis, ayrıca tüm dış ülkelere yerleşmiş Sovyet sivillerini de denetler, 

YALAN HABERLER YAYMA DAİRESİ. yabancı ülkelerin kararlarını etkileyecek, kamuoyunu Sovyet propagandasıyla uyutacak yalan haberler ve gizli eylemler düzenler ve bunları y Sovyet Rusya'ya karşı mücadele eden yabancı etkili kiş a grupların ve partilerin itibarını kıracak, gözden düşürecek tertipler düzenler, sahte belgeler yayar veya asılsız haberler imal eder Sovyet Rusya'nın saldırganlığını veya KGB'nin başarısızlıklarını ve bütün dünyada nefret toplayan operasyonlarını haklı çıkartacak veya yalanlayacak belge ve haberler düzenlemek. hu dairenin görevleri arasındadır. Yalan haber yayma dairesi, ayrı- 


Kanada pwlisine gidip tes- 


10 Afrika'da Fransızca 
konuşan ülkeler 


Tİ KGB'nin Küba ve D. Avrupa ülkeleriyle ilişkiler bölümü 


si olması emrediliyordu. bir 


gibi casusluk ve operasyon araçları sağlar 


15 Operasyon dosyaları 
ve arşiv 


ca Sovyetler'in 'dış politika hedefleri ve ülke içi durumu hakkında dünyayı aldatmak görevini de yerine getirir. Ayrıca yabancı ülke halklarının, kendi liderlerine ve kuruluşlarına olan” inancı yıkıcı propaganda sürdürür. Bu daire ayrıca söylentiler yayar, sahte fotograf, taklit mektuplar, el yazıları düzenler ve kışkırtıci yanlış bilgiler verir. 

Yalan haber yayma bölümünden KGB subaylarından bazıları sürekli yurt dışında otururlar. 

Rusya'yı ziyaret eden ve kendi ülkelerini etkileyebilecek durumda olan politikacı, bilgin, gazeteci, din adamı, yazar, sanatçı, sendikacı ve diğer meslek sahipleri, KGB'nin hedef seçtiği yalan haberleri için uygun nitelikte kimselerdir. 


SABOTAJ DAİRESİ KGB'nin titizlikle korunan ve gözlerden saklanmaya çalışılan bölümüdür. Bütün cinayet ve sabotajları yürütür. Çoğu dış temsilciliklerde sabotaj bölümünden KGB subayları bulunur. Bunlar yetiştirdikleri ve yerleştirdikleri Sovnlarını yönetir, o savaş ve barış zamanında yapacakları eylemleri belirlerler. 

KGB'nin 1. Ana Başkanlığına bağlı aynca 10 bölüm ve altı özel bölüm daha vardır. Çeşitli coğrafi kesimleri içeren bu bölümler, bütün ülkelerle ilgilidirler. TÜRKİYE 8. bölümdedir. 

11. BÖLÜM. Rusya'nın hegemonyası altındaki ülkelerin gizli casusluk servisleriyle ilgilenir. Buralardaki KGB irtibat subayları aracılıgıyla hem ortak operasyonları düzenler hem de bu servisleri denetler ve bu ülkelerdeki durumu gözaltında bulundurur. KGB'nin bu ülkelerin. gizli servislerinde , doğrudan kendisine bağlı ajan şebekesi vardır. Ayrıca, KGB, Batı ülkelerine karşı kullanmak amacıyla ellerinin altındaki bu gizli servislerden ajan seçerler. 

12. BÖLÜM. KGB casuslarını. dış ülkelere giden Sovyet diplomatları, gazetecileri. ticaret temsilcileri. din adamları, turistler ve uluslararası konferans heyetleri arasına yerleştirir. Bunlara maskeli ajanlar adı verilir, 

13. BÖLÜM. dış ülkelerdeki temsilcilikler subaylar ve ajanlar- la irtibatı ve haberleşmeyi sağlar. yollanan gizli emirleri şifreler ve gelen şifreleri çözer. 

14. BÖLÜM. dış ülkelerde faaliyet gösteren KGB organlarına ve casuslara sahte pasaport, sahte belgeler, görünmez yazı materyalı. insanı felç yapan kimyasal maddeler ve teknik aletleri sağlar R 

15. BÖLÜM. dış casusluk ana başkanlığının operasyon arşiv ve dosyalarını tutar 

16. BÖLÜM ise, dış casuslukla görevlendirilecek adayları seçer ve personel işlerini yürütür 


mektup kutusunda sürdü. 1972'üe Kanada 


almasını söyledi ve Moskova'dan yapılan yayınların programını verdi. Artik faaliyet başlamıştı. 
KGB dört yıl Sabotka' 
ys unutturma dönemi geçirmiş ve şimdi zamanın gelaiğin: hesap etmişti. 


Gelecek görevler için 
4 bin dolar 


Sabotka'nın içinde 


lim olma arzusu belirdi. 


Fakat ana ve babası Çe- 


koslovakya'daydı. Onları ateşe atamazdı. Ertesi 


Temas kuracağı kişi kendisine "Brno'da bulundu nuz mu" sorusunu yöneltecekti. 


gün söylenen radyoyu a!- 


dı, Moskova'nın mors şif - 


reli mesajı sabahın dokuzunda geldi. Fakat esas emir Eylül'ü gi üdusildi. 
Kendisine Moskova'dan, Ottova'ya gitmesi Gienadier hanının kapısında bulunması, sol cebinde katlanmış bir look dergi- 


Kanada'da o diplomat olarak gözüken KGB subayı Viktor Mitrofanoviç Myaznikof ile buluştu. Viktor, Sabotka'nın ne durumda olduğunu 
Paraya ihtiyacı olup olmadığını öğrendi ve yerini 


sordu. 


ınlattığı -gizli 


gelecek ay kendisine verilecek 4000 doları almasını istedi, Sabotka'ya “gelecek görevlerin için bu paraya ihtiyacın olacak'''dedi. 


Sabotka'ya ayrıca 
Port Credit'de bir evin adresini verdi. Evi gözlemesini, girip çıkanları saptamasını istedi. 

Sabotka'nın ilişkileri ta yakalanıncaya kadar 


atlı polisleri onu yakaladıklarında, 1965 yılından beri izlenmekte olduğunu öğrendi. . 


KGB'nin bir sabotaj casusu daha zararsız hale getiriliyordu. 


YARIN: 
KGB'nin hükümet darbeleri dosyası. 


